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Paris'te  katliam...'  diye  son  dakika  geçiyordu  televizyonlar.  Kürtler  televizyona  kilitlenmiş  olayı anlamaya,  idrak  etmeye  çalışıyordu.  'Paris'te üç  Kürt  kadını  katledildi'  deniliyordu.  Seslerin  uğultusu arasında  katledilenlerin  üç  Kürt  kadın  devrimci; PKK'nin  kurucularından  Sakine  Cansız,  KNK  Paris  temsilcisi  Fidan  Doğan  ve  Gençlik  Hareketi  üyesi  Leyla Şaylemez  olduğu  anlaşıldı  kısa  bir  süre  sonra... 

Katliam  Paris'in  tam  göbeğinde,  yüzlerce  kameranın olduğu  Gare  du  Nord'un  yanı  başında,  Paris'in  en  işlek caddesi  olan  La  Fayette  caddesinde  gerçekleştirilmişti. 

2013'ün  hemen  girişinde,  ilk  günlerinde  Kürtleri  ve dostlarını  çok  derinden  etkileyen  bu  vahşi  katliam  nasıl olmuş,  kimler  tarafından  ve  neden  yapılmıştı?  Yıllardır takip  altında  bulunan  Kürt  Enformas-  yon  bürosuna katil  veya  katiller  nasıl  girmişti?  Nasıl  olmuş  da  Fransa istihbaratı  bu  katliamı  fark  edememiş  veya  etmemişti!? 

Paris'te  katliamın  ayak  sesleri 

9  Ocak  2013'te  Paris'te  katledilen  üç  kadın  devrimci  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  ve  Leyla  Şaylemez'in  katliam  hazırlığı  ilk  olarak  Wikileaks  belgelerinde  yer  aldı. 
VVikileaks  belgelerinin  basına  yansıması  ile  ortaya  çıkan plan  şöyle:  ABD'nin  Ankara  Büyükelçiliği'nin  Dışişleri'ne ve  Bağdat  Büyükelçiliği'ne  gönderdiği,  dönemin  Ankara 
Büyükelçisi  Ross  Wilson  tarafından  kaleme  alınan  7 
Aralık  2007  tarihli  gizli  kriptoda,  Sakine  Cansız  ve  Rıza Altun'un  isimlerine  özel  önem  atfediliyor. 

"PKK/KCK'nın  Avrupa'daki  en  önemli  iki  finansörü¬ ne,  Rıza  Altun  ve  Sakine  Cansız'a  karşı  adım  atılması gerektiği"  vurgulanıyor.  Yine  Sakine  Cansız  için:  "27 Nisan'da  (2007)  Hamburg'da  gözaltına  alınmış,  40  gün gözaltında  kaldıktan  sonra,  salıverilmiştir  ve  halen Avrupa'dadır.  Cansız  ve  Altun'un  yeniden  tutuklanmaları  ve  yargılanmaları  PKK/KCK  faaliyetlerini  sınırlayacak ve  Avrupa'nın  PKK/KCK'ya  para  toplamak  için  özgür  bir ortam  olmadığı  sinyalini  verecektir"  deniliyordu.  Oysa her  üç  kadın  devrimci  Avrupa  ülkelerinde  mülteci  statüsünde  ve  iltica  ettikleri  ülkelerin  koruması  altındaydı. 

Taraf  Gazetesi  yazarı  Mehmet  Baransu,  9  Ağustos 
2012  tarihinde  kişisel  hesabından  attığı  tvveet'lerde: 
"Bir  örgütü  etkisiz  hale  getirmek  istiyorsanız  çoluk çocuğu  değil,  40  liderini  öldürürsünüz.  Örgüt  de  etkisiz hale  gelir,  vatandaş  da  rahatlar"  mesajıyla  başlayan  ve 
30  yıldır  devletin  her  şeyi  denediği  ancak  başarılı  olmadığına  vurgu  yapan  Baransu,  denenmemiş  tek  şeyin  bu yöntem  olduğuna  dair  devlete  çağrıda  bulunuyordu. 

Paris  katliamı  ardından  Kongra  Gel  Başkanı  Remzi Kartal,  Türkiye'nin  2011'de  Avrupa'ya  infaz  timleri çıkardığına  dair  duyum  aldıklarını  ve  bunu  o  dönem Avrupa'lı  ilgili  birimlerle  paylaştıklarını  açıkladı.  Firat Haber  Ajansı'na  verdiği  demeçte  Kartal,  Oslo  görüşmelerinin  başarısızlıkla  sonuçlanması  ardından  böylesi  bir girişimin  Türkiye  tarafından  gerçekleştiğine  dair  istihbarat  aldıklarını  açıkladı.  Kartal,  "bunların  istihbarati duyumlar  olduğunu,  o  dönemde  bu  tarz  duyumları aldıklarını  ve  bulundukları  ülkede,  Belçika'da  ilgili  birimleri  bilgilendirdiklerini'  belirti. 

Ocak  2013'te  neler  oldu 

Paris  katliamını  Firat  Haber  Ajansı  10  Ocak  2013 
saat  04: 04'de  'Paris'te  suikast:  3  Kürt  kadın  siyasetçi  katledildi'  diye  duyurdu  tüm  dünyaya.  Haberde 'olay  yerindeki  Özgür  Politika  muhabiri  Selma Akkaya,  Fidan  Doğan'dan  saatlerce  haber  alınamaması  üzerine,  arkadaşlarının  gece  saat  01.00  sıralarında  binaya  geldiklerinde  kapı  önünde  kan  izleri görünce  kapıyı  kırıp  içeri  girdiklerini  söyledi. 

Fransa  Kürt  Dernekleri  Fedederasyonu  (FEYKA) Başkanı  Mehmet  Ülker  ise;  'Bir  iki  arkadaş  kapıda  kan izleri  görüyor.  Bunun  üzerine,  kapıyı  kırıp  içeri  girdiklerinde,  üç  kadının  infaz  edilmiş  olduğunu  görüyorlar' dedi.  Yine  katliamın  9  Ocak  akşamı  saat  18:00  ya  da 19:00  civarında  işlenmiş  olabileceği  de  belirtiyordu. 

9  Ocak  Paris  katliamı  dünyaya  böyle  duyuruldu.  Her 


üçü  de  başlarından  vurulmuştu.  Sakine  Cansız  (Sara) ve  Leyla  Şaylemez  (Ronahi)'e  üçer  kurşun.  Fidan  Doğan (Rojbin)'e  ise  dört  kurşun  sıkılmıştı.  Dosyaya  yakın  kaynaklar,  kurşunlardan  birinin  Rojbin'in  ağzından  sıkıldığını  da  ilerleyen  günlerde  söyleyecekti.  Saat  ona  doğru olay  yerine  gelen  Fransa  İçişleri  Bakanı  Manuel  Valls 'suikast  kabul  edilemez'  diyordu. 

Fransa  İçişleri  bakanı'nın  açıklamasından  kısa  bir süre  sonra  açıklama  yapan  AKP  Genel  Başkan Yardımcısı  Hüseyin  Çelik;  'saldırı  ile  ilgili  net  bilgiler  yok. 
Yapılış  şekline  bakılırsa  bu  PKK'nin  kendi  içindeki  iç hesaplaşması  gibi  görünüyor.  Fransız  hükümetinin  baskını  değil.  Faili  meçhul  kimseler  tarafından  yapılan  bir saldırıdır.  Arkasından  ne  çıkacağını  göreceğiz'  açıklaması  Kürtlerde  büyük  tepkiye  sebep  olsa  da,  aslında katliam  soruşturmasının  gidişatını  belirlediğini  Kürtler sonradan  fark  edecekti. 

10  Ocak  akşamı  saat  18:00  sularında  açıklama 
yapan  Cumhurbaşkanı  François  Hollande  yaptığı açıklamada  katliamı  'dehşet  verici  bir  olay'  olarak tanımlayarak  soruşturma  başlattığını  belirtti. 
Hollande,  "Öldürülen  üç  kişiden  biri  sık  sık  bizimle görüşmeye  geldiği  için  hem  benim  hem  de  birçok siyasi  aktörün  tanıdığı  bir  isim,  şimdilik  soruşturma başlatıldı.  Olayın  nedenlerini  ve  faillerini  bilmemiz için  sanırım  en  doğrusu  beklemek"  derken  bir  yıl  bekleneceğini  Kürtler  tahmin  edemeyecekti. 

19  Ocak  2013'de  haber  siteleri  Paris'te  iki  kişinin 
gözaltına  alındığını  duyurdu  okuyucularına.  (Her  ne kadar  gözaltılar  17  Ocak'ta  başlamış  olsa  da,  ancak basına  19'unda  yansıdı)  Fransa  Haber  Ajansı  AFP'ye 
açıklamada  bulunan  bir  polis  kaynağı  1974  ve  1982 
Türkiye  doğumlu  iki  Kürt  erkeğin  infaz  edilen  üç  kadına çok  yakın  çevreden  olduğunu  söyledi.  Aynı  kaynak, bunların  La  Courneuve'de  ikamet  ettiklerini  bildirdi. 
Aradan  iki  gün  geçtikten  sonra,  yani  2 1  Ocak'ta  göz  altına  alınanlardan  biri  serbest  bırakıldı,  Paris  Başsavcılığı "terörist  faaliyetle  işbirliği"  ve  "terörle  bağlantılı  olarak cinayet"  kapsamında  adli  bir  soruşturma  açtı. 

Yine  aynı  gün  Fransızca  yayın  yapan  ActuKurde  sitesi  tutuklanan  Ömer  Güney  adlı  şahsın  Sivas  Şarkışla nüfusuna  kayıtlı  olduğunu  ve  Kürt  olmadığını  açıkladı. 
ActuKurde  sitesinin  haberine  göre  "şüpheli  şahıs"  olay günü  öğle  saatlerinde  kadınlardan  birini  aracıyla Kürdistan  Enformasyon  Merkezi'ne  bıraktı'  diyordu. 

Aynı  gün  akşam  saatlerinde  Paris  Cumhuriyet Savcısı  François  Molins  Adalet  Sarayı'nda  bir  basın  toplantısı  düzenleyerek  soruşturmaya  ilişkin  bilgi  verdi. 
Savcı,  üç  Kürt  kadın  siyasetçiye  yönelik  infazlara  ilişkin gözaltında  olan  şüphelinin  iki  yıldır  Kürt  ortamına  gidip geldiği  ancak  gerçekte  kim  olduğunun  henüz  tespit  edilemediğini  söyledi.  Yine  şüphelinin  çantasında  barut  izi bulunduğunu  da  vurguladı. 

Fransa  savcılığının  açıklaması 

Savcı  Molins  olayın  nasıl  gerçekleştiğine  dair  ulaştıkları  bilgileri  şöyle  paylaştı:  Otopsiler  3  kişinin  kafalarına sıkılan  birçok  kurşunla  öldüklerini  gösterdi.  3'ü  de  başlarından,  Fidan  Doğan,  Leyla  Şaylemez  ve  Sakine Cansız  3'er  kurşunla  öldürülmüş.  Toplam  10  kurşun sıkılmış.  Birsilah  kullanılmış  7.65'liksilah,  bulunamadı. 
Otomatik  bir  silah  mı  bilinmiyor.  Susturucu  kullanılıp kullanılmadığı  bilinmiyor.  Kovanların  birinde  DNA  izine rastlandı.  Polisler  olay  yerine  geldiklerinde  hemen  4. 
kişinin  kim  olduğunu  araştırmaya  başladı.  Çünkü  büronun  mutfağında  4  bardak  bulundu.  Ömer  Güney  Sakine Cansız'ın  işlemlerini  yapması  için  PKK  tarafından  görevlendirildiğini  söylüyor. 

Ömer  Güney,  Sakine  Cansızla  birlikte  11.19'da büroya  yakın  bir  park  yerine  giriyorlar.  11.21'de  parktan  çıkıyorlar.  11.29'da  büronun  bulunduğu  binaya  giriyorlar.  Sakine  Cansız'ın  elinde  el  çantası  var.  Ömer Güney  1 1.49'da  elinde  bir  torbayla  tek  başına  bürodan çıkıyor.  Parka  giriyor  11.59'da.  Orada  bekliyor. 
Arabanın  bagajından  bir  şeyler  alıp  12.11'de  yeniden binaya  giriyor.  12.56'da  binadan  çıkıyor.  Elinde  büyük 
bir  çantayla  birlikte  çıkıyor.  Yani  Ömer  Güney'in  46 


dakika  binanın  içinde  kaldığını  tespit  ediyoruz.  Katliam büyük  ihtimalle  12.43  ile  (büroda  bilgisayarın  en  son kullanıldığı  saat)  ve  13.21  arasında  gerçekleşmiş. 
Çünkü  bu  saatten  sonra  artık  katledilenlerle  iletişim kesilmiş.  Bu  saatler  Ömer  Güney'in  binada  bulunduğu saatlere  denk  geliyor. 

Olay  yerinde  bulunan  bir  mermi  kovanında  rastlanan  DNA  izinin  Ömer  Güney'e  ait  olmadığı  tespit  edildi, ancak  bu  Güney'i  suçsuz  yapmaz.  DNA  ona  ait  olsaydı onun  suçlu  olduğunu  kanıtlardı,  ama  ona  ait  olmaması onu  suçsuz  yapmaz,  izin  olmaması  kişi  ile  mermi  arasında  kontak  olmadığını  kanıtlamaz.  Çünkü  her  dokunulan  şeyde  DNA  izi  bırakılmaz.  Suçlamalar  karşısında DNA  izinin  onun  olmaması  onu  suçsuz  yapmıyor. 

Savcı  basın  mensuplarının  sorularını  yanıtlamazken, "Kürt  kökenli  Türk  vatandaşı  mı?"  şeklindeki  sorulara Türk  vatandaşı  şeklinde  yanıt  verdi.  Daha  sonraki dönemlerde,  Ömer  Güney'in  kıyafetleri  ve  aracı  üzerinde  kan  izlerine  rastlandığı  ortaya  çıkacaktı. 

Ömer  Güney  kimdir? 

Erken  yaşta  Fransa'ya  gelmiş,  daha  sonra Almanya'da  bir  evlilik  yapmış,  boşandıktan  sonra  da 
2011  sonlarına  doğru  Paris'te  görülmüştü. 

Ömer  Güney'in  Almanya'daki  en  son  ikametgah  tarihinin  Eylül  2011  olduğu  ortaya  çıktı.  ANF'nin  ulaştığı 
Bayern  Eyaleti  belediye  kayıtlarına  göre  Güney,  2010 
yılına  kadar  Münih'in  güneyinde  yer  alan  50  kilometre uzaklıktaki  Bad  Tölz  kasabasında  ikamet  etmiş. 

2010'da  ise  buradan  28  kilometre  uzaklıkta  bulunan  bir  başka  kasaba  Schliersee'ye  taşınan  Güney, Eylül  201  l'e  kadar  burada  yaşadığı  görülüyor.  Ancak ikametgah  çıkışı  ise  kendisi  değil,  başka  birisi  tarafından  yapılmış.  Belediye  yetkilileri  gizlilik  şartı  nedeniyle  bu  kişinin  adının  kayıtlarda  "bilinmeyen  kişi" olarak  geçtiğini  belirtti.  Almanya'daki  ilişkilerinin karanlık  olduğuna  dair  bilgiler  basına  yansıyan haberler  arasında  yer  aldı. 

Çok  geçmeden  Kasım  2011'de  Villiers-le-Bel  banliyösündeki  Kürt  derneğine  giderek  üyelik  kaydını yapan  Güney'in  Paris  bölgesindeki  Kürt  toplumu  ile ilişkisi  de  burada  başladı.  Bu  tarih  aynı  zamanda,  'Kürt yöneticilere  yönelik  Türkiye  tarafından  Avrupa'ya  suikast  timinin  gönderildiği  yönünde  Kürt  organizasyonlara  ulaşan  bir  istihbaratla'  aynı  döneme  denk  geliyordu.  Mart  2012'de  Kürt  gençlerinin  Eiffel  Kulesi'ni  işgal eyleminde  görüntülenen  ve  burada  gözaltına  alınan Ömer  Güney,  aynı  yılın  Aralık  ayında  bu  kez  Hollanda' -da  bir  gençlik  kampına  düzenlenen  baskında  gözaltına  alınmıştı.  Diğer  gençler  saatlerce  sorgulanırken, Ömer  Güney  ifadesi  alınmadan  garip  bir  şekilde  birkaç  saat  içinde  serbest  bırakılmıştı. 

Yine  Ocak  ayında  ortaya  çıkan  bilgilere  göre  Ömer Güney'in  aracında  yapılan  birkaç  arama  sonrasında Kriminal  Daire  polisleri,  Güney'e  ait  pasaportu  bulmuştu.  Pasaportta  Türkiye'ye  yapılan  "gizemli"  seyahatler  ortaya  çıkmıştı.  Güney'in  en  son  Aralık  ayında, yani  suikastten  sadece  birkaç  hafta  önce  Türkiye'ye yaptığı  üç  günlük  seyahati  aydınlatılmadı.  Güney, Fransız  servislerince  bilinen  biriydi.  Zira  Hollanda'da da  yakalandığında  Fransız  polisine  bildirilmiş  ve  bu nedenle  hemen  bırakılmıştı. 

Katil  zanlısı  Ömer  Güney'in  kimliğinin  ayrıntıları ortaya  çıktıktan  sonra  Almanya'da  yaşayan  kayın  biraderi  Hikmet  Özmek  Facebook  hesabından  yaptığı  açıklamada  Paris'teki  katliamı  Ömer  Güney'in  yapmış  olduğunu  söyledi.  Özbek;  'Kardeşim  bırakın  bunları,  bu şerefsiz  benim  eski  enişte,  siz  de  Ulubatlı  Haşan  ettiniz. 
Bu  şerefsizde  her  pislik  var.  Çok  Kurtlar  Vadisi'ne  bakardı.  Kendini  filmde  sandı,  bunu  da  şişirttiler  eline  silah verdiler,  cebine  parayı  koydular  anlayacağınız  su  testisi su  yolunda  kırıldı...' dedi. 

Diğer  önemli  bir  iddia  da  Ömer  Güney'in  amcasından  geldi.  Akşam  gazetesine  bir  açıklama  yapan amca  Zekai  Güney,  Ömer'in  büroya  girerken  yanında iki  kişi  daha  olduğunu  ancak  bunların  görüntülerden silindiğini  öne  sürdü. 


Esrarengiz  hırsızlık  ve  mailler 

Ocak  ayı  sonuna  kadar  ortaya  çıkan  bu  bilgiler  ve iddialar  davanın  ana  gövdesini  oluşturmuş  oldu.  Çünkü bu  süreden  sonra  kamuoyuna  yansıyan  çok  az  bilgi oldu.  Bunlardan  en  önemlilerinden  biri  Özgür  Politika gazetesine  konuşan  ve  MİT  elemanı  olduğunu  söyleyen Murat  Şahin  Ömer  Güney'in  MİT  ajanı  olduğunu  söyledi. 

Eylül  ayında  diğer  önemli  bir  haber  ise  Le  Figaro gazetesinde  yayınlandı.  25  Eylül'de  yayınlanan  habere  göre;  Paris'te  9  Ocak'ta  katledilen  Sakine  Cansız, Fidan  Doğan  ve  Leyla  Şaylemez'in  dosyasını  takip eden  anti  terör  yargıcı  Jeanne  Duye'nin  evine  giren kimliği  belirsiz  kişi  ya  da  kişiler,  "hassas"  dosyaların bulunduğu  dizüstü  bilgisayarını  çaldı. 

Yine  o  dönem  basına  yansımayan  ancak  katliamdan yedi  ay  sonra  ANF  Paris  katliamına  ilişkin  esrarengiz  iki mail  olduğunu  yazdı.  ANF'nin  haberine  göre;  'Kürt  ve dosyaya  yakın  kaynaklardan  alınan  bilgilere  göre  suikastten  kısa  bir  süre  sonra  esrarengiz  bir  mail  Fransız polisinin  eline  geçti.  Mail  bir  Almanya  hesabından  gönderilmiş,  ancak  İP  adresi  Tahran'ı  gösteriyordu. 
Güney'in  Türkiye  seyahatleri  henüz  kamuoyu  tarafından bilinmezken,  gönderilen  bu  mailde  Ömer  Güney'in Aralık  ayı  içinde,  tarihleri  belirtilerek,  Türkiye'ye  yaptığı seyahatte  suikast  talimatı  aldığı  ve  Paris'e  gelerek  cinayetleri  işlediği  belirtiliyordu. 

Suikast  öncesi  ilginç  bir  mail  de  Fidan  Doğan'ın eline  geçmişti.  Başka  bir  Kürt  davasına  ilişkin  olsa  da bu  mail  ardından  Doğan  oldukça  tedirgin  olmuştu. 
Hatta  bazı  arkadaşlarına  göre,  tehdit  telefonları  bile almıştı.  Söz  konusu  mail,  Kürtlere  yönelik  sansasyonel  operasyonları  ile  bilinen  anti-terör  savcısı  Thierry Fragnoli'nin  Türk  milliyetçi  çevreleri  ile  olan  yakın  ve hatta  'dostane'  ilişkisini  gösteriyordu. 

Bu  mail  1  Ekim  2013  tarihinde  Fragnoli  tarafından Ankara'daki  Fransız  Büyükelçiliği'ne  gönderilmişti. 
Mailde,  Fransa'yı  suçlayan  Türkiye  Başbakanı  Recep Tayyip  Erdoğan'a  tepki  gösteriliyordu.  Daha  da  garip olanı,  Fragnoli'nin  Ankara  Büyükelçiliği'ne  gönderdiği bu  maili  sadece  iki  saat  sonra  "Maxime  Gauin"  isimli Ermeni  ve  Kürt  karşıtı  şahsa  göndermesi. 

Maxime  Gauin,  Fransız  alternatif  internet  gazetesinde  bir  blog  sayfasındaki  yer  alan  bir  haberin  altına  yazdığı  yorumda  "sadece  kişisel  bir  ilişkisi"  olduğunu  savunarak,  Fragnoli  ile  yakın  bağlantısını  kabul  etti. 

Diğer  önemli  bir  gelişmede  Reuters'ın  haberi.  23 
Ekim  2013  Nicholas  Vinocur  imzalı  haberde! 

Reuters:  Polis  kaynaklarının,  Türklerin  Güney'in kişiliği  hakkında  bilgi  verdiğini,  ancak  Fransızların Güney'in  son  aktiviteleri  hakkında  bilgi  istediğini yazan  Reuters,  yeni  kanıtların  PKK  ile  Türk  devleti arasında  var  olan  ateşkesi  tehlikeye  atabilecek  nitelikte  olduğu  yorumunda  bulundu... 

Polis  kaynaklarına  dayandırılan  habere  göre,  bu telefondan  Ağustos,  Ekim,  Aralık  aylarında  Türkiye'ye onlarca  arama  kaydı  var.1 

Cevaplanmayı  bekleyen  sorular 

Paris'te  9  Ocak'ta  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  ve Leyla  Şaylemez'in  katledilmesine  ilişkin  10  Ocak'tan beri  kamuoyuna  bu  bilgiler  yansıdı.  Üç  kadın  devrimcinin  aileleri  ile  Fransız  yetkililerin  görüşmesi  dışında  şimdiye  kadar  hiçbir  yetkili  ağızdan  açıklama  yapılmadı. 
Ocak  ayında  yapılan  açıklama  ilk  ve  son  oldu. 

Ancak  Kürt  kadınları,  Kürtler  ve  dostları  Paris'te  katledilen  üç  devrimci  kadının  davasının  aydınlatılması  için bir  yıldır  alanlardaydı  ve  eylemleriyle  katliamın  aydınlatılmasını  istemekteler,  beklemekteler. 

Şimdiye  kadar  Paris  katliamına  ilişkin  durulmayan sular  her  geçen  gün  daha  da  bulanıklaşmakta,  ilk  günden  beri  var  olan  sorular  varlığını  korumakta.  Evet  Paris katliamını  kimler,  ne  için  yaptı?  Şimdiye  kadar  aydınlatılmayan  katliama  ilişkin  Fransa  yetkilileri  neden  açıklama yapmadı?  Bu  olayda  Fransa  istihbaratı  ve  Avrupa'nın rolü  nedir?  Yine  Ömer  Güney'in  Türkiye  ilişkileri  ne  anlama  geliyor?  Ve  son  olarak  Fransa  bu  katliamı  ne  zaman çözmeyi  düşünüyor?  Ya  da  çözmek  istiyor  mu? 
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Kadın  özgürlüğü  başlı  başına  bir  sevdadır... 


Sakine  Cansız  yürüttüğü  mücadele  ile  belleklerde  iz  bırakan  ender  insanlardan  biridir.  Onu buralara  taşıyan  da  kişiliğindeki  direnişçi ruhudur.  O  her  koşulda  direnişi  ve  mücadeleyi  seçmiştir.  Düşmanın  tüm  yönelimlerine  rağmen  pes  etmeyen, aksine  bu  yönelimler  karşısında  yılmadan  direnendir. 
Her  anı  direniş  ve  mücadele  ile  dolu  olan  Sakine 
Cansız'ın,  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan  ile  25 
Kasım  1997'de  yaptığı  diyalogta  da  bu  direnişin  izleri görünmektedir  O  diyalogu sizlerle paylaşıyoruz. 

Abdullah  Öcalan:  Siz  kızlar  özgürlüğe  biraz  ilgi duyuyorsunuz  ve  hatta  "onun  uğruna  savaşa  da  varım" diyorsunuz.  İşte  gerçekler!  Gerçekleri  biraz  daha  ortaya  koyarsam  feci  olabilirsiniz.  Ne  sanıyorsunuz?  Belki anamın  dediği  gibi  kız  bulamam  veya  kızlarla  olamam, ama  yine  de  kadın  açısından  çok  çarpıcı  olduğum  açık. 
Sara  mesela,  çok  iyi  niyetlice  son  derece  direngenlik temelinde  de  kadınlık  ve  özgürlük  arasında  bir  yaşama ilgi  duydu.  Şimdi  çarpılıyorsun.  Aslında  ilgilenmek  istemiyordum  seninle,  fakat  bocaladım  o  zaman.  Yani  bu kız  hem  kendini  devrimci  sanıyor,  hem  yaşamak  istiyor...  Direngen  bir  kız  yani,  çok  zorladık  ama  görüyorsunuz  ki  bunlar  anlamsız  değildi.  Savaşçılığımız  sizi buraya  kadar  getiriyor,  yine  de  sağlamsın,  istediğin yere  gidebilirsin.  Biz  harbi  insanlarız.  Şu  anda  en  bilinçli  kadınlardan  kendini  sayabilirsin  değil  mi?  En  azından  eskiye  göre  özgürsün  değil  mi? 

Sakine  Cansız:  Başkamın  arayışım  da,  kavgam  da özgürlük  arayışı  ve  kavgasıdır,  bu  kesindir. 

AÖ.:  Kendini  toparla,  istediğin  kavgayı  yine  yürüt.  O kadar  değilsin  aslında,  senin  direngenliğine  inandığımı peşinen  her  zaman  söyledim.  Ama  bununla  hiçbir  şey kendi  başına  kurtarılamıyor.  iyi  niyetli,  kesinlikle  çok cesaretli  ve  oldukça  da  çalışmak  istiyor,  ama  askeri  ve siyasi  sanatın  farkında  değil. 

SC.:  Sistem  çok  önemli  Başkanım.  Yani  o  kavgayı gerçekten  sisteme  oturtsaydım,  onun  arayışlarını doğru  kullansaydım,  kesin  partiye  mal  olacak,  mücadeleye  mal  olacak  kazanımlar  olurdu.  Bireysel  düzeyde de  aç|ğa  çıkan  yanlar,  yetenekler  olurdu. 

AÖ.:  ...Çok  ünlü  kişi  olmak  içten  bile  değil,  cesaretin,  fedakarlığın  benden  yüz  kat,  seni  güçlendirirdi aslında.  Bana  bakmayın,  mesela  ben  kesinlikle  yüzde biri  kadar  bile  cesaretli  davranamam  ve  çalışamam  da. 
Az  mı  çalıştım?  Hayır,  kendime  göre  az  çalışma  da değil.  Nedir  mukayese  edersek  benimkiyle  sizinkini? 

SC.:  Başkanım  tümüyle  bir  sistem  var.  Yani  siyasi olarak  yoğunlaşmış,  her  adımı  da  ona  göre. 

AÖ.:  Sistem  ve  halka  halkaya  ekleniyor  değil  mi? 
SC.:  Süreklilik  var  Başkanım,  her  biri  diğerini tamamlıyor.  Her  biri  yeni  bir  halka  yaratıyor. 

AÖ.:  Daha  kaba  bir  örnek  verirsek;  binanın  yüzüncü katını  inşa  ediyorum  şimdi,  temel  o  kadar  sağlam.  Her kat,  diğerini  kaldıracak  kadar  sağlam  zemin  teşkil  ediyor.  Sizde  nasıl? 

SC:  Yani  bina  kurma  istemi  var,  özlemi  var  fakat onun  araçlarını  bir  araya  getirme  yok. 

AÖ.:  Çabası  da  büyük,  işte  burada  sanatın  rolüne anlam  vereceksin.  Plan!  Sanatta  plan  ve  ölçüler  çok önemli.  Hele  bir  siyasi,  bir  de  askeri  sanat  söz  konusu olduğunda.  Keşke  sende  şimdi  biraz  akıl  dolu  yaklaşabilen.  Yine  de  ben  geç  oldu  demem  aslında,  ama bununla  birlikte  korkularım  ve  endişelerim  büyük. 

SC.:  Önderlikte  onu  güce  çevirme,  olayları  hemen karşı  güce  çevirme  var.  Bende  onun  istemi  de  var Başkanım,  onu  da  hemen  belirteyim.  Öfke  de  var. 

AÖ.:  Halen  ezilmemişsin  ben  onu  belirteyim.  Diğer kızlar  çok  ezilmiş,  sende  çok  ezilme  yok,  fakat  sisteme de  henüz  ulaşmamış. 

SC.:  Bu  tepkileri,  öfkeleri  hepsini  doğru  tarzda  bir araya  getirme  yok.  Onlar  zaman  zaman  yine  dönüp bana  zarar  vermiş,  çevreme  zarar  vermiş.  Onları  tam temeline  oturtarak  geliştirmedim  Başkanım.  Yani hepsi  de  vardı,  olaylara,  yanlışlara  tepki  var,  öfke  var, bundan  kurtulma  istemi  var,  fakat  yöntem  tam  yok. 

AÖ.:  Bunun  için  dediğim  gibi,  beni  de  incele,  bütün bu  konularda  mesafe  almış  bazı  kişilikleri  de  incele  ve mutlaka  biraz  tarza  ulaş.  Başka  ne  diyeyim?  Açık,  hemşerimin  de  durumu  öyle.  Çalışkan  aslında,  cesaretli değil  mi? 

SC.:  Başkanım  bu  konuda  enerjiktir. 

AÖ.:  Enerjik,  ama  elinden  hiç  bir  şey  gelmiyor.  Yazık değil  mi?  Hak  etmiş  aslında  bazı  başarıları. 

SC.:  Beklenen  odur. 

AÖ.:  Yapamıyor  işte.  Halbuki  onların  köyü  bizim köye  göre  daha  sanatçıydı.  Bütün  bizim  o  yörenin  en akıllı,  incelikli  işleri  onların  köylerinde  yapılıyordu. 
Ama  ben  onların  köyüne  gidince  her  şey  durdu  ve  her şey  bana  bağlandı.  Beni  takip  etmeye  çalıştılar,  çok geri  düzeyde  takip  ettiler.  Yiğit  kişiler  de  vardı:  Ferhat, Hüseyin  Sarıçiçek,  Osman  Sarıkuş.  Çok  duyarlı  gençlerdi,  fakat  nasıl  gittiklerini  bile  hiç  anlayamadım. 
Babatlar  onu  vurdu  ve  Babat  sülalesinin  koruculaşması  biraz  bu  olayla  başladı.  Hüseyin  Sarıçiçek  o  mağara¬ da  onlara  dost  gibi  "gelin"  diyor.  O  zaman  onlar  eşkiyadır  aslında.  Fakat  onlar  o  kelleyi  götürünce  devlet  onla¬ 


ra  sınırsız  imkan  tanıyor.  O  Şenoba  sanıyorum,  şu  anda en  etkili  korucu  köyü.  Bütün  komutanlar  örnek  gösteriyormuş.  Kazım  Babat,  işte  o  öyle  başladı... 

Bir  komplo  koruculuğun  bu  kadar  alevlenmesini sağlıyor.  Bir  gerilla  dostluk  ilişkisi  için  çağırıyor,  hatta bir  kişi  de  ölüyor  o  köylülerden  sanıyorum.  Yani  demek istiyorum;  şehadetleriniz  bile  yanı  başımızda  düşmanı büyütür...  O  zaman  Elazığ  Sekizinci  Kolordu  Komutanı, Fikret  miydi?  Neydi?  Çok  kaba  bir  adam. 

SC.:  Cahit  Aydoğan  vardı  Başkanım. 

AÖ.:  Hayır,  Sekizinci  Kolordu  Komutanı  Fikret’ti sanırım.  Hatta  jandarma  komutanı  da  olabilir. 
Elazığ’daki  o  tutuklamalarla  ilk  yönelen,  meşhurdur? 

SC.:  Bilemiyorum  Başkanım. 

AÖ.:  Senin  için  de  bir  şeyler  söylemişti.  "Bu  canavar kız"  gibi  birşey  söylüyordu.  Tanımadın  mı  halen?  Senin için  öyle  bir  şey  söylediğini  ben  biliyorum.  Şimdi değerlendirme  buysa,  canavar  kız  zindana  alınmış.  Ne yaparlar?  Seni  ölümden  ölüm  beğen  noktasına  getirirler.  Ama  benim  için  nasıl  ki  daha  ben  dışarıdaydım içerde  de  değildim.  Pilot  bir  kafesteki  kuşu  gösteriyordu,  bir  tuzluğu.  Diyordu  "bak  şu  kuşu  kesip,  pişirip  bu tuzla  ne  güzel  yiyebiliriz".  Fukara,  beni  kafesteki  kuşa benzetiyor  ve  her  an  beni  pişirip  yiyecek.  Düşün  ben dışarıdayım,  öyle  henüz  çok  tehlikeli  adım  da  atmamışım.  Sen  onların  kafesindesin  ve  çok  tehlikeli,  bir  de  iki de  bir  başkaldırıyorsun.  Seni  nasıl  pişirirlerdi?  Doğru yorum  gücün  varsa;  neden  pişirmediler  de  başka  türlü seni  yemek  istediler?  Seni  öyle  vursalar,  sen  bir  kahra¬ 


güveniyorum  ama  duygusal  yanım  benim  politikliğimi engelüyor. 

AÖ.:  Politize  olamamış,  örgüt  ölçülerine  indirgenmemiş  duygular  seni  yenilgiye  götürdü.  Ve  bir  türlü  de halen  kendini  rahat  hissedemiyorsun.  Burada  bir  itiraf yapacaksın.  Sadece  duygularının  örgütsel,  siyasal esaslar  dahilinde  terbiye  edilmesi  lazım.  Hem  de mütevazice. 

SC.:  Kesindir  Başkanım.  O  benim  kabul  edemeyeceğim  bir  şey  değil. 

AÖ.:  Ayıp  değil.  Tarihte  her  önder  bunu  yapar. 
Terbiye  biliyorsunuz  çok  gereklidir. 

SC.:  Başkanım  beni  etkileyen  yan  bu  değildi.  Ben tam  tersine,  yani  gerçekten  duyarlı  yaklaşıyorum.  Bu ilişkilerde  olumsuz  yan  insanı  uğraştırıyor,  meşgul  ediyor,  mücadeleden  alıkoyuyor. 

AÖ.:  Şimdi  burada  seni  hiç  kötüleyen  yok,  ben  en başta  söyledim.  O  evliliğin  vardı,  onu  bir  çırpıda  bozacak  kadar  özverilisin. 

SC.:  Hiç  düşünmedim  evet. 

AÖ.:  Benden  daha  fazla  güçlüsün.  Bu  yönlerini kimse  eleştiri  konusu  yapmıyor.  Bizim  yaptığımız  eleştirinin  çok  ilginç  bir  yanı  var,  onu  göreceksin.  Yani senin  olumlu  yönlerini  hiç  kimse  inkar  etmiyor,  senin duygularının  esiri  olduğunu  da  kimse  söylemiyor. 
Benden  daha  cesaretli  ve  hatta  gözü  peksin.  Ama  bir olay  var  ki  sende,  işte  çözümlemede  biraz  hepinize şunu  gösterdik  çok  fena  bir özgürlük  anlayışına. 


man  olursun,  PKK’nin  Kemal,  Mazlum  gibi  bir  değeri olursun.  Seni  öyle  bir  kahraman  yapmak  istemezler, çünkü  zindan  yönetimi  bu  konuda  biraz  akıllıdır.  "Bunu kahraman  yapmayalım,  tedbirini  alın".  Fakat  sana  öyle bir  oyun  hazırladı  ki  hem  de  tıpkı  benim  TC’ye  kendi içinde  yaptığım  oyun  gibi! 

Senin  o  zaman  adın  da  duyulmuş.  Zindan  pratiğin¬ de  epey  direnmişsin,  haklı  olarak  daha  da  fazla  başarmak  istiyorsun.  Yalnız  çok  tedbir  almışlar,  en  büyük tedbirlerden  birisi  bu  adam.  Çok  iyi  biliyorsun  ki  etkilenmiştin.  Yani  mektuplar  var,  inkara  hiç  gerek  yok. 
Bakın  siz  delikanlılar  yani  hepiniz  ağlıyorsunuz  değil mi?  Ben  tek  bir  gözyaşı  dökmedim.  Benim  kadar insanlara  bağlanacak  adam  az  bulunur,  ama  buna  rağmen  "gerekli  olan  siyasettir,  gerekli  olan  örgüttür" dedim.  On  yıl  sabrettim,  sonuç-,  tarihi  bir  iş  gerçekleşti.  Ne  yani  bana  ihanet  etmiş,  benim  duygularıma  ters yaklaşmış  mühim  değil  ki!  Mühim  olan  halkın  çıkarı, mühim  olan  örgütün  çıkarı,  sonuçta  tabi  gerçekleşmeler  var.  Bu  gerçekleşmeler  duyguların  yüceliğini  ortaya koyan  Bir  halk  için  bir  duyguyu  gerçekleştirir,  büyük duyguları  ortaya  çıkarır,  büyük  aşkı  ortaya  çıkarır. 
Şimdi  çözümleme  böyle.  Belki  içinde  ben  biraz  yanılabilirim...  Herkes  için  akıl  gerekli,  herkes  için  siyasi olmak  gerekli,  herkes  için  örgütlü  olmak  gerekli. 
Demek  ki  o  yanılgılı  bir  özgürlük  anlayışı  veya  kontrole alınamamış  örgütsel,  siyasal  ölçülerin  hakimiyetine  alınamamış  bir  özgürlük  anlayışı  veya  onun  duyguları, değil  mi?  Çok  net  ortaya  çıkıyor. 

SC.:  Kesindir  Başkanım.  Arkadaşlar  bilirler,  biraz cezaevi  içinde  tecrit  konumu,  beni  daha  çok  duyarlı  kılmıştı.  Yani  örgüt  çıkarı  benim  için  her  şeydi,  onu  açık diyebilirim.  Açık  ihanet,  açık  düşmana  karşı  tavrımda da  bir  duyarlılık  var.  Reflekslerim  gelişkindir.  Mesela benim  o  süreçte  duyduğum  olumsuzluklarda,  yani  partinin  çıkarına  ters  düşen,  oradaki  gelişmeye  ters düşen,  kendimce  biraz  şüphelendiğim  şeylerde  daha çok  duyarlıydım.  Yine  Saliha’nın  durumu,  o  not  yakalanmalardır,  tek  tipin  giyilmesi,  o  konuda  açık  tavrım var.  Fakat  bu  duygusal  ilişki  benim  o  duyarlı  yanımı... 

AÖ.:  Sıfırladı. 

SC.:  Yani  sıfırladı  da  diyemem,  ama  ben  çıkış  bulamadım,  o  önünü  kapadı. 

AÖ.:  Tamam,  işte  adam  senaryoyu  iyi  hazırlamış  ve iyi  uygulatıyor. 

SC.:  Sorun  buradadır  Başkanım,  yani  ben  kendime 


duygusuna  kendinizi  kaptırmışsınız.  Ben  de  cesaret ettim  demin  söyledim,  ama  benim  için  tarihin  sanki  bir emriyle  oldu.  "Böyle  olmaya  mecburum"  diyordum. 
Halbuki  en  ürkektim...  Yani  o  kadar  ürkek,  o  kadar telaşlı,  endişeli  birisiydim.  Ama  tarih  emretti.  Akla  gelmeyecek  olanı  göze  aldım,  Tanrı  emri  derler  ya!  Tanrı emri  tarihin  emri,  tarihin  emri  hayati  bir  sürecin  zorunlu  kıldığı  bir  cesaretli  adımdır,  işte  ben  onu  atıyorum. 
Öyledir  tanrı  emri,  tarihin  emri  en  hayati  bir  çıkışın yapılmasıdır. 

SC.:  Çaba  gerekli. 

AÖ.:  Evet  sinekli  Hasso  diyor  ya,  kabadayı  Hasso, "işte  sen  ne  dersen  de"!  Bu  sizin  inkar  düzeyinizi  gösteriyor,  zavallılık  düzeyini  gösteriyor,  bizim  kızların  acınacak  hallerini,  delikanlılarımızın  acınacak  hallerini gösteriyor.  Ben  bile  bu  kadar  etkiliyim,  emek  sahibiyim,  tüm  kadınlar  için  benim  emeğim  tartışmasızdır; bir  kadına  böyle  el  koymayı,  mümkün  değil  düşünmem.  Düşünmemem  şurada  kalsın,  sadece  verdiğim güzelliktir,  heyecandır,  tutkudur,  şahlanmadır.  Çok net.  Peki  bu  ne  verdi  de  size?  Ondan  sonra  da  sizi  peşkeş  çekiyor?  Siz  nasıl  böyle  ucuz  sahiplenmeyi  sağladınız?  Hatta  diğer  adam  senin  için  hangi  savaşı  verdi  de sana  bu  kadar  sahip  olma  gereğini  duydu?  Emeği nedir? 

SC.:  Sahtekarlıktır  Başkanım. 

AÖ.:  Sahtekarlıktır.  Aslında  sen  iyi  niyetliydin, senin  onu  kurtarmak  istediğine  eminim. 

SC.:  Biraz  o  var  Başkanım. 

AÖ.:  Kadının  mütevaziliği,  kadının  bence  hoşgörüsü,  kadının  fedakarlığı  ile  izah  edilebilinir.  Sanırım  oradaki  "işte  daha  güzel  bir  şey  çıkar,  adamı  kurtarırım" düşüncesi.  Zaten  zordaydı  değil  mi?  Önemli  bir durumdu  o. 

SC.:  Tartışılıyor  işte... 

AÖ.:  Tartışılıyordu,  kurtarmak  istedin  değil  mi? 

SC.:Yani  hem  onun  gücünü  gördüm,  biraz  çalıştırılırsa  bir  şeyler  elde  edilebilinir  diye. 

AÖ.:  Kendini  feda  ettin. 

SC.:  Sonuç  o  oluyor  Başkanım. 

AÖ.:  Ama  çok  kötü  bir  feda  ediştir. 

SC.:  Tedbirsiz  yakalandım. 

AÖ.:  Bütün  bizim  kızlar  diyor  ki  "komutan  böyle  istiyor".  "O  zaman  beni  de  dinleyin"  diyorum.  Ben  böyle istemiyorum.  Benim  ahlaki  anlayışımda,  estetik  anlayışımda  böyle  kadına  el  koymak  olmaz.  Ama  bizim  bütün 


kızlar  diyor  "güzel,  benim  de  bir  sahibim  oldu. 
Komutan  istedi".  Bazıları  da  tapıyor. 

SC.:  Evet  Başkanım. 

AÖ.:  Ne  kadar  feci.  Romanda  bunları  çok  iyi  işleyeceksiniz.  Tapıyor  ama  sadece  satıyor,  hırsızlamış. 
Hem  hırsızlamış  bu  büyük  bir  suç,  hem  de  gasp  etmiş beş  kuruş  etmez  bir  biçimde  satıyor. 

SC.:  insana  hiçbir  değer  verme  yok. 

AÖ.:  Evet. 

SC.:  Buna  rağmen  aldanmak,  buna  rağmen  zemin olmak... 

AÖ.:  Bu  korkunç  birşey!  Bu  kızlar  ki  sana  her  şeyini adadılar!  İşte  burada  akıl  gözünüzü  korkunç  açmalısınız.  Ben  sevmeyin  demiyorum,  ama  sevdiğin  adam, komutan  böyle  olursa  yarın  gebertecek!  Size  bir  anısı bile  kalmayacak  sağlam.  Neyi  sevdiniz? 

SC.:  Sevgi  orada  yok  Başkanım. 

AÖ.:  Çözümleyeceksiniz  bunları,  bunun  başka  yolu yok.  "Yetkiye  dayanarak  bana  el  koydu.  Benim  de  zaaflarım  vardı,  ben  de  düzenden  kapmıştım,  aldandım",  o zaman  kurtarmalık  Hatice’ye  dönersiniz  ve  kimse  de sizi  kuyudan  çıkaramaz.  Çünkü  gerilla  kuyusuna  düşen kurtulamaz  değil  mi? 

SC.:  Doğrudur  Başkanım. 

AÖ.:  Çözümlemeleri  daha  fazla  da  geliştireyim  mi? 

SC.:  Başkanım  yeterlidir,  derin  açıldı. 

AÖ.:  Psikoloji  ile  sosyalite,  sosyalite  ile  savaş,  örgüt arasındaki  bağlantılar  çok  çarpıcı  değil  mi? 

SC.:  Gerisi  bizim  anlamamız,  bizim  sonuç  çıkarmamızdır. 

AÖ.:  Bunlar  küçük  başlangıçlar.  Benim  asıl  planlarım  giderek  hayata  geçecek.  Savaş  planlarım  kadar yaşam  planlarım,  yok  etme  planlarım  kadar  aşkı yaratma,  duyguları  yaratma  planlarım  var.  Siz  heyecansızsınız,  sizin  böyle  geniş  soluklu  bir  kişiliğiniz yok.  Aslında  kesin  suçu  ne  siz  kızlarda,  ne  de  erkeklerde  buluyorum.  Benim  suçladığım  yerler  ayrı,  suçladığım  konular,  darlıklar  var.  Düşünceye  ağırlık  vermiyorsunuz,  duygulara  fazla  değer  vermiyorsunuz, işte  harcıyor  adam.  Harcayamazsın!  Bir  kadını  özgürlük  dağına  almak  büyük  bir  olay.  Sen  bunu  kötü değerlendiremezsin.  Zaten  hesabını  verecek,  neden özgürlük  dağındaki  özgür  kadına  sen  böyle  yaklaştın? 
Bunun  kitabını  yazacak,  romanını.  Başka  türlü  adamın  yakasını  bırakmam. 

Erkek  için  de  söylüyorum:  Siz  de  ölmüş  Kürt  kocasından  sevilen  bir  delikanlıya  doğru  gidiyorsunuz.  Bu çok  önemli.  Öyle  keko  ayağıyla,  kabadayı  ayağıyla  kız sevilmez.  Bu,  PKK’de  hiç  mümkün  değil,  düzende  de mümkün  değil.  Sevilen  delikanlıyı  ben  yaratacağım. 
Bak  kendim  bile  tam  sevilememişim.  Daha  doğrusu kendimi  kabul  edemiyorum,  bir  savaştır  gidiyor. 
Gençsiniz,  benim  kadar  fazla  yorulmuş  değilsiniz.  Ama o  zaman  savaşınızı  doğru  vermeye  çalışın.  Aşk  istiyorsanız,  bunun  büyük  savaşı  gereklidir.  Öldürülmesi gereken  tonlarca  yanlarınız  var,  duygularınız  var,  önce onları  öldürün  hele.  Bir  kuş  kadar  düşmanın  elini  uzatamayacağı  sağlam  bir  yuva,  yani  bir  ülke  koşulu  yaratın.  Başardığınıza  dair  biraz  güvenin,  hatta  sevebileceğinize  dair  biraz  inanın,  güvenin.  Kendinize  bir  bakın, çirkinlikleri  temizlendiniz  mi?  Zorla,  yetkiye  dayanarak kadına  bakmak  çapulculuktur.  Yine  kadın  numarası yapmak,  "erkeklerin  cins  düşkünlüğü  var,  bir  cinsimi kullanırım  on  tane  erkek  düşürürüm"  demek  çok  büyük bir  ahlaksızlıktır  değil  mi?  Bunun  adına  da  zaten  en kötü  meslek  diyorlar. 

SC.:  Hem  de  cins  adına  utanç  verici  Başkanım. 

AÖ.:  Evet,  cins  adına  bu  tip  saldırılar,  bu  tip  kullanmalar  çirkindir,  bize  yakışmaz.  Ama  biz  bu  savaşı  daha güzel  bir  yaşam  için  veriyoruz,  bu  benim  çocukluğumdan  beri  amacımdır,  yalnız  PKK’yi  kurduktan  sonra değil.  Aynı  zamanda  inanıyorum  ve  çalışıyorum. 
Sonuç-,  birtakım  gelişmeler  ortaya  çıkıyor,  benim  için de  ortaya  çıkıyor.  Yirmi  yaşında  zavallıydım,  kadın denildiğinde  tiril  tiril  titriyordum,  çaresiz  ölü! 

Sevmek  mi  istiyorsunuz,  sevilmek  mi?  Böyle  yapın, yürekten  en  sevdikleriniz  sizinledir.  Açık  değil  mi? 
Gerçekleşmemiş  mi?  Ve  sonuna  kadar  savaşa  katkı, sonuna  kadar  siyasete  katkı,  sonuna  kadar  örgütlenmeye  güç,  sonuna  kadar  yaşam  tutkusu,  yaşam  gücü... 
Bundan  daha  iyisi  olur  mu?  Önderlik  biraz  bu  anlamda da  böyledir.  Sosyal  yaşamda,  psikolojide,  estetikte, sanatta  böyledir  ve  lütfen  bunu  çarpıtmayalım,  saptırmayalım.  Kendinizi  sınırsız  güçlendirmeyi,  yaşamı değil  böyle  bu  basit  savaşı  verip  kazanmada  daha  fazlasıyla  savaşı  vermede  gerçekleştirin.  Ben  sıfırlardan getirdim  buraya  değil  mi?  Bu  tutkuyla,  bu  aşkla  siz  benden  daha  fazlasını  yapabilirsiniz.  Nedir?  "Bu  küçük savaş,  küçük  gerilla  işleri  on  kat  daha,  bize  yetmez" diyeceksiniz.  Yaşam  aşkınız  kesinlikle  bunun  için yeterlidir.  Ve  bu  aşk  kesinlikle  en  gerekli  olan  zaferi sağlamak  için  de  yeterlidir.  Amaçtır,  çaba  araçtır  ve zaferi  de  kesindir. 

Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’ın  25  Kasım  1 997'de Sakine  Cansız  ile  yaptığı  diyalogtan  derlenmiştir. 
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ME’ler  Sara  Rojbin  ve  Ronahi 

Bir  zamanlar  gökler,  denizler  ve  kayalar  biribirlerinden ayırt  edilemeyecek  haldeylermiş.  Fakat  birdenbire  ortada  bir  musiki  örmüş,  gökler  ve  denizler  yine  bir  kâinat  teşkil  etmişler,  beraber  birbirinden  ayrılmışlar.  O  esrarengiz musiki,  Ürinom’un  (Kybele’nin-Mezopotamya’da  inanna’nın) doğduğunu  ilan  ediyormuş.  Onun  sembolü  de  ay  mış. 

Önce  ana  tanrıça  varmış.  Yerin  ve  göğün  yaratıçısıymış. 
Kendi  bedeninden  dağları,  ovaları,  ağaçları,  canlıları  yaratmış. 
Evren  Ana  tanrıçanın  kozmik  rahmiymiş.  Sonra  kendi  suretinden  tanrıçalar  yaratmış.  Dünya  daha  güzel  olsun  diye;  bütün doğurgan  ve  üretken  özelliklerini  ona  bahşetmiş. 

Kadınlar  tanrıçayken  yeryüzünün  toprakları  bereket  ve  bolluk  içindeymiş.  Kimse  kimseyi  ezmez,  sömürmezmiş.  Ağaçlar, otlar,  kuşlar  ve  tüm  canlılar  uyum  ve  eşitlik  içersindeymiş. 
"Yeryüzünün  sonuna  gittim,  suların  sonuna  gittim,  gökyüzünün sonuna  gittim,  dağların  sonuna  gittim,  dostum  olmayan  hiçbir şey  bulamadım"  diye  tanımlıyormuş  o  zamanların  doğal  insanı. 

Kadınlar  binyıllara  varan  emek  değerlerine,  yaratımlarına,  kutsallıklarına  ‘ME’  adını  vermişler.  ‘ME’  dişi  demekmiş. 
Kadın  ve  yaşammış... 

Sonra  insan  toplumu  "uygarlık"  denen  zamanları  tanımış. 
Daha  önce  görmediği,  bilmediği  şeylerle  karşılaşmış. 
Sömürüyü,  egemenliği,  zorbalığı,  ezilmişliği,  yalanı  tanımış. 
Hileyi  ve  komployu  görmüş.  ME'lerine  gözdikilmiş. 

Sınıflı  Uygarlığın  ve  erkek  egemenliğinin  cisimleşmiş  hali olan  tanrıların  sembolü  Enki,  ana  tanrıçanın  ME'lerini  çalmış. 
El  koymuş.  Çaldığı  değerler  kadının  çiftçiliği,  zanatçılığı,  ekiciliği,  dokumacılığı,  çömlekçiliği,  dericiliği,  duvarcılığı,  lokman hekimciliğiymiş.  Öyle  değerli  birşey  çalınmışki  insanlık  tarihi¬ nin  yönü  değişmiş.  ME'den  NE'ye  geçilmiş.  Yani  dişiden  erile.. 

ME'lerin  yaratıcı  gücü  ana  tanrıça  İnanna,  derin  bir yara  almış,  kırılmış.  NE'yin  değerlerini  temsil  eden  erkek tanrı  ENKİ  karşısında  mücadele  etse  de  eski  gücünü  koruyamamış.  Ve  kaybettiklerinin  dehşeti  karşısında  inanna yakarmaya  başlamış: 

"Sonra  tekrar  görev  verilmemiş  olan/.. .kadın  genç inanna/  tek  bir  görev  verilmemiş  olan/  İnanna  Enki'nin babasının/  evine  girdi/  gözyaşı  döktü/  bir  yakınma  koyuver¬ di/  'Anunaların  -tanrıların-  yazgısını/  Enlil  senin  elinde  kesin kararlaştırıldı/  Bana  kadına,  niye  farklı  davrandın?/  Ben kutsal  inanna;  benim  görevlerim  nerede?"  der. 

Buna  karşılık  kurnaz  tanrı  ENKİ,  insana  şu  sözleri  salıkverir. 
"insan  Me'ye  göz  dikmesin/  Benim  emrim,  Me'ye  göz  dikmesin, özlemesin  insan  özlemesin  onun  Melerini..."  diyerek  geçmişin komünal-eşitlikçi  yaşamını  istememesini  ve  özlememesini  söyler.  Yani  geçmişin  özgürlükçü  kadın  eksenli  doğal  düzenini  unutun  ve  hafızanızdan  silin  der.  ENKİ'ye  göre  özgürlük  kadın  için gerçekleşmesi  zor  bir  ütopyadır  artık.  Zaten  Enki  Sümer  mitolojisinde  insanları  tanrıların  kölesi  yapan  tanrı  olarak  geçer. 

ME'ler  çalındı.  Bu  erkek  egemen  zihniyetin  tarih  boyunca kadına  ve  toplumlara  karşı  yapmış  olduğu  en  büyük  hile  ve  hırsızlık  oyunuydu.  Daha  sonraları  yüzyıllarca  ME'leri  özleyen, umut  eden  binlerce  direnişçi  kadın  çıktı.  Saysız  kadın ME'lerine  yeniden  kavuşmak  için  bedel  ödedi.  Kâh  cadı  olarak yakıldılar,  kâh  Hipatya  olarak  parçalandılar,  kâh  Olympe  de Gouges  olarak  giyotinlere  gönderildiler,  kâh  Roza Lüksemburglargibi  hunhanrca  katledildiler. 

ME'lerin  yaratıldığı,  can  bulduğu,  toplumsallaştığı  ve  sonrasında  çalındığı,  gaspedildiği  Mezopotamya  topraklarında ise  ateşin  ve  güneşin  çocukları  tarifi  zor  bedeller  ödediler. 

Mezopotamya’nın  sömürüye  kapalı,  elde  ettiği  ürünü  bayramlarda  dağıtarak,  armağan  ederek  biriktirmeye  karşı  çıkan eşitlikçi  yapısını,  kültürünü  özlememesini,  umut  etmemesini buyuran  ENKİ  zihniyeti  karşısında  Kur  ülkesinin  çocukları  özlemi,  umudu,  direnişi  diri  tutarak  karşılık  verdiler. 

Sakine  Cansız,  Leyla  Şaylemez  ve  Fidan  Doğan  binyıllardır ME'leri  için  mücadele  eden  tarihsel  direnişçi  kadın  geleneğinin  bir  diğer  halkası  oldular.  Onlar  ME'leri  özlediler.  ME'lerin ruhunu  yakaladılar.  ME'leri  yaşadılar,  kendilerinde  taşıdılar. 
ME  oldular.  Başka  kadınlara,  toplumlara  mal  etmek  için  çağdaş  hileci  ENKİ'ler  karşısında  ME'leri  uğruna  can  verdiler. 

Meme  Alan  Destanında  üç  Kürt  periden  bahsedilir. 
Rojbanu(güneş),  Heyvbanu(ay),  Sterbanu(yıldız)...Sara, Rojbin  ve  Leyla.. .Üç  peri  kızı. ..Şimdi  onlar  ana  tanrıçanın  kozmik  rahminde  birer  yıldız  olarak  sonsuza  kadar  parlamaya devam  edecekler... 

Bilgelerimiz  bizlere  tarihin  drinliklerinden  şu  öğüdü  salık vermekteler. 

"Doğum  yapan  herşey  dişidir.  Kadınların  ezelden  beri bildiği  kainatın  dengelerini  erkekler  de  anlamaya  başladıkları  zaman,  dünya  daha  iyi  bir  dünya  olmak  üzere değişmeye  başlamış  olacaktır."...  Sara,  Rojbin  ve  Ronahi tam  da  bu  hakikatin  adıydılar... 


Acılarımızı  direnişe  çevirelim 


"Tüm  yoldaşları  Sara,  Rojbin, 
Ronahi  yoldaşların  direniş  ve mücadele  çizgisinde  buluşmaya,  direnişi  on  kat  yükseltmeye,  kesin  bir  biçimde zaferi  sağlamaya  çağırıyoruz." 

Haber  MERKEZİ 


Paris  merkezde  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan ve  Leyla  Şaylemez'in  katledilmesinin  üzerinden  bir  yıl  geçti.  Sara,  Rojbin  ve  Ronahi  ile ilgili  çok  şey  söyledi  ve  yazıldı.  Kürt  kadın  hareketi KJB  de  katliamda  ve  katliamda  katledilen  yoldaşlarına  ilişkin  gazetemize  değerlendirmede  bulundu. 
Özgür  kadın  hareketi  KJB;  Sakine  Cansız,  Fidan Doğan  ve  Leyla  Şaylemez'in  mücadelelerine,  direnişlerine,  kişiliklerine  ilişkin  şunları  belirtti: 

"Paris’in  merkezinde  9  Ocak  2013  tarihinde  tüm örgüt  yapımızı,  halkımızı,  kadınları,  dost  çevreleri, demokratik  kamuoyunu  çok  derinden  etkileyen  ve  sarsan  korkunç  ve  vahşi  bir  katliam  yaşadık.  Bu  katliamda PKK’nin  ve  Kadın  Özgürlük  Hareketi’nin  kurucu  üyesi, Partimizin  efsanevi  zindan  direnişçisi,  mücadelemizin büyük  emektarı,  özgürlük  hareketinin  cesur,  iddialı  ve azimli  yürüyüşçüsü  özgür  ve  onurlu  kadın  sembolü Sara  yoldaşımızı  kaybettik.  Sara  yoldaşımızla  birlikte örgütümüzün  siyasi  diplomatik  çalışmalarında  birikimi,  zekâsı,  emeği  ve  örgütleyici  özellikleriyle  üstün başarılar  sergileyen  Rojbin  yoldaşımızı  ve  gençlik  hareketinin  en  dinamik,  enerjik,  emekçi  ve  fedakâr  militanı Ronahi  yoldaşımızı  da  yitirdik.  Öncelikle  bu  değerli  yoldaşlarımıza  karşı  tarihte  benzeri  olmayan  bu  vahşi,  çirkin  ve  alçakça  saldırıyı  planlayan  ve  gerçekleştiren  güçleri  lanetliyor,  özgürlük  mücadelemize  ışık  tutan  bu değerli  yoldaşlarımızın  anısı  önünde  tekrardan  saygıyla  eğiliyor  ve  uğruna  mücadele  ettikleri  özgürlük  ütopyalarını  gerçekleştirme  sözünü  veriyoruz. 

Kadın  Özgürlük  Hareketi  hedef  alınmıştır 

Bu  katliamı  yapan  güçlerTürk  yeşil  gladyosunun  da içinde  olduğu  uluslar  arası  komplocu  güçlerdir.  Uluslar arası  komploda  belirleyici  rol  oynayan,  AKP’nin  devleti ele  geçirmesiyle  yeniden  yapılandırılan  Türk  gladyosu bu  katliamı  gerçekleştiren  esas  güç  olmaktadır.  Bu  çirkin  saldırının  uluslar  arası  çapta  geliştirilmiş  oldukça örgütlü,  planlı  ve  programlı  bir  konsept  olduğu  açıktır. 
Sara  arkadaşımız  özenle  seçilmiş  bir  hedeftir.  PKK’nin kurucu  üyesi  olan  Sara  arkadaşımız  PKK  ve  Kadın Özgürlük  Hareketi  açısından  anlamı  ve  değeri  çok  iyi bilinerek  hedeflenmiştir.  Bununla  hem  PKK’ye  ve  hem de  Kadın  Özgürlük  Hareketine  mesaj  verilmiştir.  Bu katliamla  partimizin  çekirdek  kadrosuna,  PKK’ye dönük  bir  imha  planının  uygulamada  olduğu  mesajı verildiği  kadar  Özgür  Kadın  Hareketine  karşı  da  kapsamlı  bir  imha  konseptinin  uygulamaya  geçtiğinin  de mesajı  olmaktadır.  Bu  anlamda  bu  çirkin  ve  alçak  saldırı  hem  Sara  yoldaş  şahsında  önderliğimize,  PKK’ye  ve hem  de  Kadın  özgürlük  hareketine  karşı  geliştirilen  bir saldırıdır.  Bir  katliam  konseptidir. 

Sara  yoldaş  Kadın  Özgürlük  tarihimizdir 

Sara  yoldaşımızın  şahadeti  hepimizde  tarifi  imkânsız  acılara  neden  olmuştur.  Bu  şahadet  hepimizi  derinden  sarsmış  ve  şoke  etmiştir.  Sara  yoldaş  özgürlük hareketimizin  temel  yaşam  kaynaklarından  biridir. 
Güç,  moral  ve  motivasyon  kaynağımızdır.  Sara  yoldaşımızın,  kırkyıllıkdireniş  ve  mücadele  birikimi,  bilgeliği, onurlu  ve  iradeli  duruşu,  cesareti,  yaşama  tutku  düzeyinde  olan  bağlılığı,  coşkusu,  hiçbir  engel  ve  zorluk tanımayan  azimli  ve  kararlı  yürüyüşü,  dürüst,  sade, titiz,  mütevazi  yaşam  anlayışı,  Önderliğe  ve  Özgür Kürdistan’a  olan  büyük  aşkı  ve  direnişçi  kişiliği, Özgürlük  Hareketimizin  rengini  ve  kimliğini  oluşturmuştur.  Sara  yoldaşımızın  kişiliği  ve  mücadele  duruşu Kadın  Özgürlük  Hareketimizin  kişiliği  ve  kimliği  olmuştur.  Sara  yoldaşımız  Kürdistan  Kadın  Özgürlük Hareketi’nin  kurucu  üyesi  olarak  sınırsız  bir  emeğe sahip  olmakla  birlikte  hareketimizin  kimlik  kazanmasında  da  belirleyici  rol  oynayan  çok  değerli  öncü  bir yoldaşımız  olmaktadır.  Mücadeleci,  direnişçi,  emekçi, fedakar,  onurlu  ve  özgürlüğe  tutkulu  kişiliği,  Kadın Özgürlük  Hareketi’nin  karakterini  şekillendirmiştir. 

Sara  yoldaşımız  PKK’nin  ilk  çekirdek  grup  aşamasında  devrim  çalışmalarında  çok  aktif  yer  alan, Kürdistan’ın  birçok  alanında  çalışma  yürüten,  örgütleme  yapan,  sayısızca  kadını-erkeği  örgütleyerek  müca¬ 


deleye  katandır.  Milyonlarca  kadını  arkasından  sürükleyerek  mücadele  alanlarına  taşıyan,  binlerce  kadını  dağlara  yönlendirendir.  12  Eylül  faşizmi  karşısında  Amed zindanında  destansı  direniş  geliştirerek  zindan  direnişinin  temel  moral  ve  motivasyon  gücü  olan,  direnişçi  ve mücadeleci  kişiliği  ile  düşmanında  dahi  hayranlık-saygı uyandıran,  yanlışlıklara,  haksızlıklara  karşı  asla  boyun eğmeyen  kadın  özgürlük  mücadelesinin  Öncüsü  ve Önderi’dir.  Özgür  ve  onurlu  yaşam  çizgimizdir.  Binyıllık kadın  direniş  geleneğinin  en  güçlü  temsilcisidir.  Sara yoldaşımız  kırk  yıllık  özgürlük  ve  direniş  tarihimiz  ve  belleğimizde  Sara  yoldaş  Kadın  Özgürlük  Tarihi’dir. 
Tarihimizdir.  Direniş  ve  özgürlük  tarihimizin  canlı  ifadesidir.  Hepimiz  onun  ardılları  ve  öğrencileriyiz.  Direnişi, dik  ve  onurlu  duruşu  ondan  öğrendik.  Haksızlıklara karşı  boyun  eğmemeyi,  kavga  etmeyi  O  bize  öğretti. 
Direnişten  ve  mücadeleden  zevk  almayı,  acıyı  güce çevirmeyi,  yılmamayı,  asla  pes  etmemeyi  ondan  öğrendik.  Yaşamı  hep  mücadele,  direniş  ve  kavgalarla  dolu geçen  Sara  yoldaş  Kadın  Özgürlük  Hareketi’nin  kadın Önderi’dir.  Bu  açıdan  bizler  sadece  bir  yoldaşımızı  kaybetmedik,  aynı  zamanda  bir  Önderimizi  de  kaybettik. 
Bundandır  ki  acımız  çok  büyük  ve  derindir.  Tarifsizdir! 

Tüm  yaşamını  özgürlük  mücadelesine  adayan  Sara yoldaş,  direnişi,  mücadeleyi,  durmaksızın  çalışmayı, yüksek  yaşam  coşkusunu  bir  yaşam  felsefesi  ve  tarzı haline  getirmiştir.  Pes  etmenin  ve  yılgınlığa  düşmenin sözünün  dahi  edilemeyeceği  bu  kişilik  özellikleriyle  her zaman  ve  her  koşulda  uçurumun  başında  kanatlanma cesaretini  ve  gücünü  göstermiş,  bu  duruşuyla  her zaman  kadın  yoldaşlarına  da  çok  büyük  bir  güç  ve moral  kaynağı  olmuştur.  Sara  yoldaş  her  koşulda  farkını  ve  rengini  çok  belirgin  bir  biçimde  ortaya  koymayı başarmış,  iradeli,  boyun  eğmez  dik  duruşuyla  kadın yoldaşlarına  sürekli  cesaret  ve  moral  aşılamıştır.  Biz kadınlar  yalnızca  bir  yoldaşı  değil,  tanrıça  anamızı  yitirdik!  Bundandır  ki  acımız  çok  büyüktür. 

Rojbin  yoldaş  diplomaside  bir  tarz  ve  çizgidir 

Paris  katliamında  şehit  verdiğimiz  Rojbin  yoldaşımız  da  çalışma  tarzı,  disiplini,  yaşam  coşkusu, heyecanı,  gelişkin  kavrayışı,  atikliği,  yüksek  örgütleme  yeteneği  ile  örnek  bir  kişilikti.  Rojbin  yoldaşımız örgüt  içinde  sadece  bir  devre  PAJK  eğitim  görmüştür.  Önderliğimizin  savunmaları  üzerinde  gördüğü eğitimden  çok  büyük  bir  güç  ve  moral  alarak  çalışmalara  katılmıştır.  Aldığı  eğitimi  kendisine  referans yapmış,  kendisini  müthiş  eğitmiştir.  Genç  yaşına rağmen  devletlerle  en  üst  düzeyde  diplomasi  yapmış,  bilgisi,  birikimi,  zekası,  sağlam  ideolojik  duruşu ve  politik  öngörüsü,  kıvrak  zekasıyla  ilişkilendiği insanlarda  ve  çevresinde  büyük  bir  hayranlık  ve saygı  uyandırmıştır.  Bu  anlamda  Rojbin  yoldaşımız siyasi  ve  diplomatik  çalışmalarda  Önderlik  çizgisinin öncü  militanı  olmuş,  bu  alanda  önderlik  çizgisinin  en güçlü  temsilini  yaparak  bir  çizgi  olmuştur.  Rojbin yoldaş  diplomaside  bir  tarz  ve  çizgidir.  Önderlik ruhunun  bu  alandaki  en  güçlü  ifadesidir.  Şahadeti diyalog  kurduğu  her  insanı  derinden  etkilemiştir. 

Ronahi  yoldaş  kısa  ömrüne  büyük  başarılar  sığdım  ıştır 

Katliamda  kaybettiğimiz  Ronahi  yoldaşımızda yaşam  çoşkusu,  fedakarlığı,  atikliği,  örgütleme  yeteneği,  bilgisi  ve  iradeli  duruşu  ile  örnek  bir  militandı. 
Uzun  bir  süre  gençlik  içinde  çalışan,  büyük  emek  harcayan  bu  yoldaşımız,  Kürdistan  dağlarında  da  bir dönem  mücadele  yürütmüştür.  Genç  olmasına  rağmen  kendisini  çok  güçlü  eğitmiş  ve  geliştirmiştir.  Kısa ömrüne  çok  büyük  başarılar  sığdırmış,  yoldaşlarının ve  halkının  sevgilisi  olmuştur. 

Kadın  Özgürlük  Hareketi  ve  PKK  yapısı  olarak  bu yoldaşlarımızın  anısına  çok  güçlü  sahip  çıkmak  boynumuzun  borcu  ve  en  temel  devrimci  görevimizdir. 
Özgürlük  mücadelemizin  efsanevi  öncüleri  olan  bu değerli  yoldaşlarımızın  anılarına  sahip  çıkarak  müca¬ 


deleye  yüklenmeli  ve  onlarca  kat  mücadeleyi  yükseltmeliyiz.  Bu  büyük  acıları  ancak  çok  büyük  ve  tarihi başarılar  dindirebilir.  Ancak  ve  ancak  özgür  yaşam  ve demokratik  sistem  acılarımıza  derman  ve  yoldaşlarımızın  anısına  cevap  olabilir. 

Özgürlük  tarihimizden  çok  iyi  biliyoruz  ki, Önderliğimiz  her  büyük  şahadet  yaşandığında  her zaman  çok  tarihi  adımlar  atmış  ve  hamleler  gerçekleştirmiştir.  “Bu  büyük  şehitlere  ancak  böyle  layık  olunur  ve sahip  çıkılır”  demiştir.  Haki  yoldaş  hain  bir  kurşunla  şehit düştüğünde  Önderliğimizin  cevabı,  Partileşme  çalışmasını  geliştirmek  olmuştur.  Mazlum,  Dörtler,  Hayri  ve Kemaller  tarihi  bir  direniş  sonucu  şahadete  ulaştığında Önderliğimizin  cevabı,  devrim  mücadelesini  tüm Kürdistan’a  yayma,  ordulaşmayı  geliştirmek  olmuştur. 
Mahsum  yoldaş  şehit  düştüğünde  Önderliğimizin  cevabı,  ordulaşmayı  güçlendirme,  mücadeleyi  derinleştirme olmuştur.  Binevş  yoldaş  şahadete  ulaştığında Önderliğimizin  cevabı,  kadın  özgürlük  mücadelesini tüm  topluma  taşırma,  kadın  örgütleme  çalışmalarını derinleştirme  olmuştur.  Beritan  yoldaş  şahadete  ulaştığında  Önderliğimizin  cevabı,  kadın  ordulaşmasını  geliştirmek  olmuştur.  Zilan  ve  Sema  yoldaşlar  tarihi  bir  direnişle  şahadete  ulaştığında  Önderliğimizin  cevabı,  Kadın Özgürlük  ideolojisini  ilan  etme  ve  Kadın  Partileşmesine gitmek  olmuştur.  Bu  katliam  karşısında  da  Amed Newroz'unda  ilan  ettiği  demokratik  manifesto  ile  tüm dünyada  yakın  uyandırmıştır.  Önderliğimiz  bu  katliam karşısında  Ortadoğu'da  yeniden  bir  tarih  yazıyordu. 

PKK  hareketi  acıyı  güce  dönüştüren  bir  harekettir 

Özgürlük  tarihimiz  her  büyük  şahadet  sonrası  atılan  çok  destansı  hamleler  ve  zaferler  tarihidir.  Her büyük  şahadet  bizi  zayıflatmamış  aksine  daha  fazla mücadeleyi  ve  direnişi  yükseltmeyi  getirmiş  ve  bizi daha  çok  güçlendirmiştir.  Önderlik  gerçeği  ve  PKK hareketi  acıyı  güce  dönüştüren,  acıyı  kendisine  en büyük  öğretmen  yapan  bir  harekettir.  Her  büyük  acıyla kendisini  yeniden  yaratan,  beynini,  yüreğini  ve  ruhunu daha  fazla  bileyen  ve  çelikleştiren  bir  hakikate  sahiptir. 
PKK  ve  Kadın  Özgürlük  Hareketi  en  büyük  gücünü  de bu  gerçekliğinden  almaktadır.  Öldükçe  çoğalmanın dayandığı  hakikat  bu  gerçekliktir. 

Sakine  Cansız  (Sara)  çizgisi  direniş  ve  mücadele  çizgisidir.  Hiçbir  biçimde  pes  etmeme,  boyun  eğmeme, inadına  inadına  direnişi  yükseltme  çizgisidir.  Acıyı  güce, acıyı  direnişe,  acıyı  mücadeleye,  acıyı  zafere  dönüştürme  çizgisidir.  Sara  çizgisi  direnişle  zafere  ulaşma  çizgisidir.  Sara  çizgisi  ‘direnmek  yaşamaktır’  felsefesini  yaşam tarzı  ve  kimlik  haline  getiren  özgürlük  çizgisidir.  Sara  yoldaşa  ve  yoldaşlarına  layık  olmak  ancak  direnmek  yaşamaktır  felsefesini  zaferle  taçlandırmakla  olur. 

Özgür  yaşam  ve  demokratik  sistem  Sara  yoldaşımızın  ve  yoldaşlarımızın  en  büyük  özlemiydi.  Yılmaz  ve sınırsız  mücadele  azimleri,  asla  eksilmeyen  yaşam  coşkuları  bu  büyük  özlemin  ifade  biçimiydi.  Bizler  Sara yoldaşa  ve  yoldaşlarımıza  layık  olmanın  duruşunu  sergilemek  istiyorsak,  direnişi  ve  mücadeleyi  on  kat  yükselterek  özgür  yaşamı  ve  demokratik  sistemi  kurarak layık  olabiliriz.  Ancak  bu  biçimde  bu  yoldaşlarımızın özlemlerinin  uygulayıcısı  olabiliriz.  Onların  mücadele anlayışını  ve  duruşunu  esas  alarak  mücadeleyi  yükseltmek  yoldaş  olmanın  ve  Sara’nın,  Rojbin'nin  ve Ronahi'nin  yoldaşı  olmanın  tek  şartıdır. 

Bu  temelde  tüm  yoldaşları  Sara,  Rojbin,  Ronahi yoldaşların  direniş  ve  mücadele  çizgisinde  buluşma¬ ya,  direnişi  on  kat  yükseltmeye,  kesin  bir  biçimde zaferi  sağlamaya  çağırıyoruz.  Tekrardan  Kadın  Özgürlük  Önderimiz  Sara  yoldaşın  anısı  önünde  saygıyla  eğiliyor,  özgür  kadın  mücadelesini  kesin  zafere taşıma  sözünü  veriyoruz.  Rojbin  ve  Ronahi  yoldaşların  anısı  önünde  saygıyla  eğiliyor,  onların  yoldaşlığına  layık  olacağımızın  sözünü  veriyoruz.  Tekrardan tüm  yoldaşları  selamlıyor,  Sara  çizgisinde  direnişi  ve mücadeleyi  yükseltmeye  çağırıyoruz." 
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Nevvaya  Jin 


‘Kızım  ayağa  kalk!  Ayağa  kalk!’ 


“Allah’ım  keşke  benim kızım  başkasının  kızı  olsaydı  ve  ben  onu  gehn  olarak alsaydım’  diyordum.  Zor  bir yol  buldu  ve  o  yolu  seçti.  O yolda  da  canını  verdi.” 


“Sakine  Cansız,  ezilenlerin yanında  yerini  alan,  yasaklara  başkaldıran  ve  yok  sayılan,  varbğı  inkar  edilen  bir halkın  tercümanbğım,  avukatlığını  yapan  bir  isim.” 


“Hakime  ‘sizin  bizi  yargdama  hakkınız  yok,  bizi  halk yargılar’  diyordu.  Avukatının ona  savunma  yapmasına  izin vermiyordu,  ‘ben  avukat istemiyorum’  diyordu...” 

Rojin  ZERDAL 


Karşımızda  gözleri  yaşlı  ama  gururlu,  acılı ama  direngen  bir  ana  var.  Koca  bir  tarih duruyor  yanımızda  ve  ben  tüm  çıplaklığıyla  bunu  hissediyorum.  Olmaz  denilenleri  olur yapanların  tarihini  yazan  bir  kadının  annesi... 
Kızıyla  birlikte  tarihe  şahitlik  eden  bir  ana.  Küçük bir  evde  mütevazı  bir  yaşam  süren  Zeynep  ana bizi  gözyaşlarıyla  karşılıyor. 

Sakine  derken  büyüyen  gözleri  bize  Dersim’i, 

Elazığ’ı,  Amed’i  hatırlatıyor.  Kim  zaman  dağlar  ve nehirler  buluşuyor.  Kimi zaman  ise  azim,  kararlılık,  özgürlük,  mücadele dile  geliyor  bakışlarında. 

Bu  kadar  derin  acıların nasıl  sevgiye  dönüştüğünü  düşünüyoruz. 

Ve  Avrupa’ya 
Dersim’deki  ailesine  daha iyi  bakabilmek  için  gelen bir  baba.  0,  emeğiyle  kendisini  var  eden  bir  emekçi. 

Gururla  öfkeyi  aynı  anda yaşayan,  kızının  mücadelesiyle  onur  duyduğunu bize  hissettiren  bir  baba. 

Yaşadıklarının  çok  azını  söze dökebilen  Zeynep  Anaya, mütavazılığı  ama  kızının  mücadelesinden  saygı  ile  söz  eden babası  İsmail  Cansız’a  kulak veriyoruz: 

Zor  bir  yol  seçti 

“Sakine’nin  söyledikleriyle yaptıkları  aynıydı.  Ne  söylüyorsa  yapardı.  Kafasına  koyduğu  bir  şeyi  kesin yapardı.  Elini  attığı  her  işte  sonuç  alırdı.  Çok çalışkandı,  okulda  da  öyleydi.  Her  zaman  taktir alırdı.  Yardım  sever  ve  de  merhametliydi. 
‘Allah’ım  keşke  benim  kızım  başkasının  kızı olsaydı  ve  ben  onu  gelin  olarak  alsaydım’  diyordum.  Zor  bir  yol  buldu,  o  yolu  seçti.  0  yolda  da canını  verdi. 

Ona  ‘kızım  biraz  yavaş  ol.  Yapma,  kendi yakma’  diyordum.  Ben  bunları  söylediğimde bana  kızardı.  Anne  ben  hayatımda  memnum, başkalarının  ev  bark  sahibi  olması  benim  ilgimi çekmiyor,  ben  onlardan  biri  değilim  ve  inan  ki onlardan  daha  mutluyum.  Çünkü  doğru  yolda olduğumu  biliyorum,  diyordu.  Sakine  bir  şey  söyledi  mi  kesin  yapardı.  Yaptıklarını  hiçbir  zaman gizlemezdi,  yalan  söylemezdi.  ‘Ben  bunu  yapıyo¬ 


rum’  derdi,  açıktı,  dürüsttü. 

Babası  Almanya’ya  gittiğinde  alt  katımızda talebeler  kalıyordu.  Sakine  onlara  yardım  ediyordu.  ‘Kızım  neden  yardım  ediyorsun? Tanımıyorsun onları,  nasıl  güveniyorsun?’  diye  kızıyordum  kendisine.  Meğer,  o  dönem  başlamış  devrimciliğe. 
Kızım  beni  dinlemeyince  ben  de  Almanya’ya  babasının  yanına  gittim.  Daha  sonra  üniversiteyi  okumak  için  Elazığ’a  gitti.  Orada  PKK  davasından Elazığ  grubu  ile  birlikte  yakalandı  ve  buradan  firar etti.  Firar  etmek  için  kazdığı  tünelden  çıkardığı  bir taşı  da  bana  verdi.  0  taşı  saklamamı  istedi.  Daha sonra  tekrar  yakalandı. 

Ben  çok  eziyet  görmüşüm  kızım,  çok  dışarılarda  kalmışım.  Onun  yargılandığı  mahkemelere giderdim.  Diyarbakır’da  ilk  mahkemesinde hakim  geldi.  Herkes  ayağa  kalktı,  bir  tek  kızım ayağa  kalkmadı.  Ben  o  sırada  ne  yapacağımı bilemedim,  şaşırdım.  ‘Kızım  ayağa  kalk,  ayağa kalk’  demişim.  Hakime  ‘sizin  bizi  yargılama  hakkınız  yok,  bizi  halk  yargılar’  diyordu.  Avukatının ona  savunma  yapmasına  izin  vermiyordu,  ‘ben avukat  istemiyorum’  diyordu.  Onu mahkemeye  getirdiklerinde  herkes ona  bakıyordu... 

Bir  gün  açık  görüş  var  ve  ben uzun  süreden  sonra  çocuklarımı 
(Sakine  ve  Metin’i)  görecektim. 
Ben  onları  görüş  yerinde  bekliyorum.  O  arada  Sakine’yi  askerler kapıya  kadar  getirdiler.  İçeriye  girmedi.  ‘Ben  öyle  görüş  istemiyorum,  arkadaşlarım  o  demir  parmaklıkların  arkasında  konuşken ben  açık  görüş  yapamam’  dedi. 
O’nu  geri  götürdüler  bir  daha  da gelmedi... 

Sonuna  kadar direnen  bir  anne 

Çocuklarım  cezaevindeyken  ben  tüm baskılara  rağmen onları  görmeye  gidiyordum.  Her  seferinde  onları  bana  göstermemek  için  bahaneler buluyorlardı.  Bir  gün yine  gittim,  bana 
Metinin  hücrede  olduğunu,  Sakine’nin  de görüşe  çıkmadığını söylediler.  ‘Haftaya 
Cuma  günü  gelirsen  onları  görebilirsin’  dediler. 
Bir  sonraki  Cuma  günü  tekrardan  cezaevine  gittim.  Bir  asker  kağıt  dolduruyor,  ben  elimi  onun sırtına  vurarak,  ‘sen  dedin  ki  haftaya  Cumaya gel,  geldim.  Yine  mi  çocuklarımı  bana  göstermeyeceksiniz’  dedim.  Bana  döndü  ‘o  pis  elini bana  vurma  çık  git  başımdan’  dedi.  Ben  de ‘senin  annen  de  benim  gibi  ağlasın’  dedim.  Ben bunu  söyledikten  sonra  bana  döndü  ‘senin çocuklarını  ömür  boyu  sana  göstermeyeceğim. 
Kökünüzü  getireceğim’  dedi.  İçeriye  giderek beni  cezaevi  müdürüne  şikayet  etti.  Müdürle konuştuk.  Sonra  saat  09.00’da  beni  görüşme yerine  getirdiler.  Birkaç  dakika  sonra  asker Metin’i  getirdi.  Benim  yanımda  iki  asker, Metinin  yanında  da  iki  asker  duruyor.  Tabii 


insansın  ve  korkuyorsun.  Metini  görür  görmez ‘Metin,  Metin  neden  içeridesin  neden  rahat durmuyorsunuz’  dedim.  O  arada  Metin  bana göz  kırptı.  Askerlerde  Metinin  bana  göz  kırptığını  gördüler.  “Demek  kaş-gözle  konuşuyorsunuz”  diyerek  onu  dövmeye  başladılar,  benim yanımda  öyle  bir  dövdüler  ki...” 

Ana  o  günlere  geri  dönüyor.  Sözlerinin  gerisini getiremiyor.  Röportajımıza  Sakine  Cansız’ın babası  İsmail  Cansızla  devam  ediyoruz: 

Kızım  ve  arkadaşlarının  intikamını  alın 

“Aysel  Tuğluk’un  bir  sözü  var.  Diyor  ki; Sakine’yi  anlatmak  çok  zordur,  çok  güçtür.  Evet, kızımı  anlatmak  çok  zor.  Siz  hepiniz  de  benim kadar  kızımı  tanıyorsunuz,  biliyorsunuz.  Onun kişiliğini,  yaptıklarını,  mücadelesini  biliyorsunuz. 
Bu  nedenle  O’nu  size  bir  daha  anlatma  gereği duymuyorum.  1974’den  2013’e  kadar  mücadele  veren,  bu  mücadele  içerisinde  hiçbir  prim  vermeyen,  eksikliğe  düşmeyen  bir  Sakine  Cansız. 
Ezilenlerin  yanında  yerini  alan,  yasaklara  başkaldıran  ve  yok  sayılan,  varlığı  inkar  edilen  bir  halkın tercümanlığını,  avukatlığını  yapan  bir  isim.  Son olarak  barışı  istemiştir,  barış  için  de  vurulmuştur. 
Bu  başka  nasıl  izah  edilebilir  ki. 

O  benim  bir  parçamdı.  Mücadelesinde  o kadar  ısrarlıydı  ki  bu  duruşu  ile  ailenin  de  elini kolunu  bağlamıştı.  Onun  mücadelesine  ancak saygı  duyulabilirdi.  Benim  Kürt  halkından  ricam kızımın  ve  arkadaşlarının  intikamını  almamızdır.  Bu  katliamın  sorumlusu  ya  da  sorumlularını ortaya  çıkartmaktır.  Bu  katliam  açığa  çıkmayana  kadar  ne  benim  kaygılarım  giderilmiş  ne  de sorumluluğum  yerine  gelmiş  olur.  Bu  vahşeti yapanlar  ortaya  çıkmadan  ben  rahat  edemem. 
Bu  katliamın  sorumlusu  kimse,  devlet  mi,  kişi mi  bu  ispatlanırsa  ben  o  zaman  rahat  bir  nefes alırım.  Başka  da  elimde  gelen  bir  şey  yok. 

Erdoğan  Mısır’daki  Esma  kızı  için  ağlıyor. 
Tamam  ağlasın,  onun  o  duygularını  insan  olarak ben  de  paylaşıyorum.  Peki  Esma  için  ağlarken bu  üç  kadının  katledilmesine  neden  ses  çıkartamıyor.  Neden  bu  katliamı  görmek  istemiyor, üzerini  kapatmaya  çalışıyor.  Ben  bir  baba  olarak  Erdoğan’a  bunu  soruyorum.  Bir  şikayetim daha  var.  Ben  Dersimliyim,  Kemal  Kılıçdaroğlu da  Dersimlidir.  Feodal  düşünce  ile  akraba  oluyoruz,  aynı  aşirete  mensubuz.  Bak  Erdoğan, Mısır’daki  kız  için  ağlıyor.  Acaba  bir  gün  Kemal Kılıçdaroğlu  Sakine  için  ah  çekmiş  midir... 

Önceden  planlanmış  bir  katliamdır 

Fransa  devletinin  bu  katliamda  parmağı  var. 
Türkiye  de  Amerika  da  bu  katliamda  sorumlular.  Bu  katliamın  uluslararası  alanda  planlandığını  düşünüyorum.  Bilmiyorum  siz  o  binayı gördünüz  mü,  o  binaya  girip  oradaki  insanları katletmek  öyle  kolay  iş  değildir.  Çok  önceden planlanmış  bir  katliamdır.  Katliamı  yapanların ellerinde  sanki  anahtarlar  var,  silahlar  bellerin¬ de  hiç  kimse  görmeden,  itiraz  etmeden  üç kadını  vuruyorlar.  Ve  orada  hiçbir  şey  olmamış gibi  ellerini,  kollarını  sallayıp  çıkıyorlar.  Bu kadınlar  militanlar,  hiç  mi  mücadele  etmediler, itirazdan  bulunmadılar.  Onun  için  bu  katliamı öyle  tek  kişiyi  işaret  ederek  gösteremezler. 
Buna  kimse  inanmaz. 


gonulkayall@yahoo.com 


Bin  yıla  bedel  bir  acı 

Q  C  yıllık  Kürt  Özgürlük  Hareketi,  binlerce  yıllık  insanlık  tarihi  için- 

0  Ode  kazanılan  maddi  ve  manevi  değerleri,  21.  yüzyıl  gerçekliğine  tekrar  kazandırdı.  Gever'de  komün  örgütlenmeleri  içinde  yer  alanlar 'aslında  bu  halkın  yarattığı  değerler  olan  komünal  yaşam  kültürü  bizlere  unutturulmuştu,  bizler  bu  değerleri  yeniden  hatırladık'  diyerek, özgürlük  mücadelesinin  egemenler  tarafından  unutturulan  toplumsal- özgür  ve  eşit  yaşam  tarzını-kültürünü  Kürt  halkı  şahsında  insanlığa  tekrar  kazandırmanın  sorumluluğunu  da  yerine  getiriyor. 

Kaybedilenleri  gün  yüzüne  tekrar  çıkarmak  ve  asıl  sahiplerine  geri vermek...  Bir  tarihçi,  bir  arkeolog  gibi  sabırla  çalışmak...  Binlerce yılda  yaratılan  toplumsal  değerlerin  kaybı  insanlık  açısından  temel  ve derin  bir  acıyı  ifade  ediyor.  5  bin  yılla  ifade  edilen  kadın-toplum  ve  ezilenlerin  özgürlük  mücadelesi  işte  bu  kayıpları  geri  alma,  yenilerini yaratma  anlamını  taşıyor. 

Bu  mücadele  gerçekliği  içinde  yaşanılan  öyle  süreçler  vardır  ki, bunları  ortaya  çıkarma  aşamaları  büyük  acılar  ve  bedeller  pahasına yaratılıyor.  Bu  acılar  derin  olmakla  birlikte,  bir  dönüm  noktasını,  bir eşik  olma  durumunu  ifade  ediyor.  İşte  böylesi  acıların  yaşandığı anlarda,  kadınlar,  toplumlar  ya  da  ezilenler  bir  kararlaşmayı  yaşamak  zorundadırlar.  Ya  binlerce  yılın  kayıpları  olan  değerleri  kazanmanın  kavgasını  büyütmek,  ilerlemek,  ya  da  binlerce  yıla  bedel yaşanan  acı  karşısında  kırılmak,  durmak,  geriye  doğru  çekilmek... 
Egemenlerle,  özgürlük  kavgası  verenler  arasında  bu  eşikler,  dönüm noktaları  ve  olayları  hep  yaşanmıştır. 

Kürt  Halk  Önderi  Reber  APO,  'Bizim  için  en  iyi  öğretmen,  büyük acılar  olmuştur'  derken  bu  gerçekliğe  işaret  etmektedir... 

9  Ocak  2013  tarihi  işte  bu  eşiklerden  biri  oldu.  Bin  yıllık  bir  acı 
bıraktı  bizlerde.  Aslında  süresi  tarif  edilemeyecek  biracı...  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  ve  Leyla  Şaylemez.  Bu  3  yiğit  Kürt  kadını,  Kürt  devrimcisi  Paris'te  katledildiler.  Katliamı  yapanlar  ise  hala  ortaya  çıkarılmadı. 

Bu  acı  etrafında  yer  alan  taraflardan  biri  olan  Yeni  Gladio  gibi karanlık  güçler  halen  ortaya  çıkarılmayı  bekliyor.  Bunları  ortaya  çıkarmakla  sorumlu  olan  Fransa  vd.  devletler  de  suskunluklarını  hala  koruyorlar.  Kürt  kadınları  ve  Kürt  halkı  bir  yıl  boyunca  her  Çarşamba  günü bu  insanlık  suçu  olan  katliamın  aydınlatılması  ve  sorumlulardan  hesap sorulması  için  eylemler  gerçekleştirdiler. 

Bu  katliamın  çok  boyutlu  amaçlar  taşıdığı  bir  gerçek.  Bunu  artık herkes  biliyor.  En  başta  Reber  APO  Paris  katliamı  için  'Bu  katliam bana  yapılmıştır'  demiştir.  Bir  halkın  önderliğine,  ideolojik-siyasaltoplumsal  önderliğine,  örgütlülüğüne  yönelik  bir  saldırıdır.  Bu  halkın önderliği,  aynı  zamanda  Ortadoğulu  halkların  özgürlük  seçeneğinin de  temsilcisidir.  Saldırı  buna  yöneliktir. 

Kapitalist  sistem  güçlerinin  ve  onun  Ortadoğu'daki  işbirlikçilerinin telaş  içinde  oldukları  bir  gerçeklik  vardır.  O  da,  Kuzey  ve  Rojava Kürdistan'ında  kökleşmeye  başlayan  alternatif  yeni  halklar  çözümü... 
İşte  3.  alternatif  çözüm  projesi:  Yani  ne  kapitalist  sistem  ne  de  yerel inkarcı  sistem;  halklarımızın  özgür,  eşit,  demokratik  yaşam  birliği... 

Paris  katliamının  saldırı  hedefi  bu  projedir.  Bu  projenin  temel uygulama  güçleri  ve  öncüleri  vardır. 

Sakine  Cansız,  PKK  ve  Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi'nin  kurucusudur.  Tarihi  direniş  kültürünün,  boyun  eğmemenin,  özgürlükte  ısrarın,  örgütlülükte  ve  ideolojide  bilimsel  derinliğin  ve  değerlere  bağlılığın  temsilcisi  olan  Kürt  kadın  önderdir  Sakine  Cansız.  O,  alternatif, demokratik  çözüm  sürecinin  amansız  ve  tavizsiz  savunucusudur. 

Fidan  Doğan,  bu  hareketin  temel  mücadele  alanlarından  biri  olan diplomaside  çok  büyük  başarılar  yaratan  bir  Kürt  kadınıdır.  Bu  alan demokratik  çözüm  sürecinin  temel  alanlarındandır.  Reber  APO'nun ve  Kürt  Özgürlük  Hareketi'nin  alternatif  çözüm  projesine  dönük  ilginin artmasında,  Kürtlerle  dayanışmanın  büyümesinde  diplomasi  alanının önemi  büyüktür.  Bu  dönem  Kürt  halkı  açısından  diplomatik  başarıların  imkanını  da  oldukça  arttırmıştır. 

Leyla  Şaylemez,  bu  mücadelenin  geçmişiyle  geleceği  arasındaki köprüyü  temsil  etmektedir.  35  yıldır  kendini  yenileme-dönüştürme temelinde  ilerleyen  bu  Hareketin  temel  özelliklerinden  biri  gençlik  ruhunu  ve  gücünü  kaybetmemesidir.  Leyla,  genç  Kürt  kadınları  için  devrimci olmanın,  yurtseverlik  temsilinin  adı  olmuştur.  Leyla  Şaylemez,  kapitalist sistemin  kadına  yönelik  tüm  özel  savaş  uygulamalarının  karşısında,  kendini  eğiten,  örgütlenen  Kürt  gençliğinin  adı  olmuştur. 

Tüm  bunlar,  bu  3  Kürt  kadın  devrimcinin  hedeflenmesinin nedenlerini  açıklamaktadır.  Şahadetlerinin  1.  yıldönümünde, asla  geçmeyecek  olan  'Bin  yılın  acısı',  bizlere  aynı  zamanda  büyük bir  öğretici  de  olmaktadır. 

Onların  temsil  ettikleri  tüm  bu  değerleri  sahiplenmek,  geliştirmek. 
Onların  amaçlarını  gerçekleştirmek.  Özgür,  demokratik  Kürdistan'ı inşa  etmek.  Kadın  özgürlüğüne  dayalı  ahlaki  ve  politik  toplumu  yaratmak.  Tüm  gerici,  feodal,  egemenlikçi  ilişkilerle  mücadele  etmek. 
Daha  çok  üretmek,  paylaşmak.  Kendimizi  daha  çok  eğitmek,  örgütlemek  ve  eylemli  kılmak.  Acımız  eğer  bunlara  dönüşürse  büyük  anlam ifade  edecek,  zalimlerin  hesapları  paramparça  olacaktır. 

Bin  yılın  acısı,  iyi,  doğru,  güzel  bir  yaşamı  kurma  kararlılığımızı büyütmenin  öğretmeni  olsun.  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan,  Leyla Şaylemez  yoldaşlarımı  sevgiyle,  özlemle  anıyorum.  Yolunuz,  yolumuz;  sözünüz  sözümüzdür  diyorum. 
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Katili  aramak 


Ruken  ARAŞ 


Kürt  kadın  hareketinin  dünya  kadın  mücadelesine  büyük katkılar  sunduğu  bir  zamanda  yaşıyoruz.  Bu  hareketin doğuşu,  gelişimi,  kurumsallaşmaları,  ideolojik  olarak  kendini  sürekli  güncellemesi,  yüz  binleri  bulan  kitle  eylemlilikleri  büyük emeklerle  ve  büyük  direnişlerle  yaşamsallaştı. 

Örgüt  olabilmek,  haklaşabilmek,  büyük  direnişlere  imza  atmak, sorunu  bilimsel  ve  yöntemsel  olarak  ele  alıştaki  paradigmaya  bağlıdır.  Kadın  hareketi  bütünlüklü,  devlet  güdümüne  girmeyi  reddederek,  sisteme  entegre  olmadan  ve  marjinelleşmeden  oluşturduğu paradigmasıyla  kadının  kendisiyle  doğru  temelde  tanışmasını  ve buluşmasını  sağladı.  Zihniyette  büyük  kopuşlar  yaşandı. 

Büyük  eylemler  yapıldı  kadın  mücadelesinde,  güçlü  kurumsallaşmalara  gidildi,  konferanslar,  paneller,  siyasette  temsiliyetler,  eş başkanlıklar  hepsi  kazanılan  değerlerdi.  Serhıldanlarda  en  öndeydi kadınlar,  mahalle  mahalle  kent  meclislerinde  örgütleniyor,  festivaller  yapıyor,  şiirler  yazıyor,  futbol  takımı  kuruyor,  eğitimler  yapıyor, kendi  özgün  akademilerini  açıyordu. 

Kürdistan'da  yaşamsal  pratikte  bir  analara  büyük  hayranlık duyulur;  birde  kendini  mücadeleye  adamış  kadınlara.  Çünkü  onlar erkeğe  kendini  beğendirmek  için  yaşamaz,  çünkü  onlar  devletin  zulmünden  korkmazlar.  Onlar  yaşamı  kendilerine  zindan  edecek  tüm süslü  verileri  reddetmiştir.  Kendilerine  altın  tepside  sunulan  aşkları, evlilikleri,  parayı,  üniversiteyi,  sahil  kenarında  tatil  yapmayı  reddetmişlerdir.  Onların  kaybedecekleri  hiç  bir  şey  yoktur ,  ne  evleri,  ne arabaları,  ne  çocukları  ne  de  özel  eşyaları...  Kendilerine  güvenleri tamdır,  toplum  içinde  erkekler  dahil  herkesi  kendilerine  hayran bırakırlar.  Sadedirler  ve  bir  o  kadar  da  güzeldirler.  Derviş  misali yaşarlar.  Entellektüel  birikimlerini  paylaşmaktan  büyük  heyecan duyarlar.  Onlar  konuştuğunda  "  hangi  üniversiteyi  bitirdiniz?"  diye kendilerine  sorarlar.  Hemcinslerini  erkeklere  tartıştırmazlar  ve erkeği  dönüştürmek  gibi  bir  iddiaya  da  sahiptirler.  Güler  yüzlü  ama disiplinlidirler.  Şefkatli  ama  bir  o  kadar  da  otoriter.  Onlarla  oturup bir  bardak  kaçak  çay  içmek  ve  sohbet  etmek  için  can  atar  insanlar. 

Birde  Kürdistan'da  şahadetler  vardır.  Kürt  kadın  mücadelesinde de  şahadetler;  kazanılan  değerlerin  ölümsüzleşmesinde  daha  fazla  yol aldırmıştır.  Her  şahadet  erkek  egemen  devletçi  zihniyetin  mücadeleci kadın  kimliğine  dönük  katliam  politikalarını  bir  kez  daha  gösterir  bizlere.  Kendi  topraklarına  büyük  özlem  duyarak  yaşayan  ve  ülkelerinin özgürlüğü  için  mücadele  eden  üç  devrimci  kadın  katledildiğinde  herkes  "  Katil  kim?"  diye  sordu.  İlk  akla  gelen  soru  buydu  dünya  siyasetin¬ de.  Bir  de "  Neden  öldürüldüler?"  sorusu  geldi  devamında. 

Sara,  Rojbin,  Ronahi  yoldaşlar  katledildiğinde  katilin  kim  olduğunu  biliyordu  kadınlar,  sadece  tescillenmesini  istiyordu.  Katil  bir devletti,  bir  erkekti,  bir  zihniyetti.  Neden  öldürüldüklerini  de  biliyordu  kadınlar.  Çünkü  üç  kadın,  kendi  ulusal  mücadelelerini  ve  cins mücadelelerini  evrenselleştirmekte,  yaşamlarıyla  binlerce  kadını etkilemekte,  böylece  katili  gittikçe  korkutmaktaydı.  Katil  bu  üç  kadını  öldürerek  Sara  yoldaş  şahsında  ömrünü  mücadeleye  adamış kadınlara,  Rojbin  şahsında  iki  kuşağı  buluşturan  kadınlara,  Ronahi şahsında  genç  kadınlara  göz  dağı  verecekti. 

Katilleri  açığa  çıkmadı  üç  devrimci  kadının.  Katilin  istediği  şeyde olmadı:  Geride  kalan  kadınlar  anılarına  bağlılık  yeminleri  ettiler. 
Şahadetlerinin  ardından  gerçekleşen  tüm  konferanslar,  yürüyüşler, 
8  Mart,  25  Kasım  etkinlikleri  onlara  adandı. "  Beritanlarla  doğduk, 
Zilanlarla  büyüdük,  Sakinelerle  Özgürleşeceğiz"  şiarıyla  alanlara çıkıldı.  Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketi  siyasette,  sosyal  alanda, zindanda  onların  ideolojilerini  yaşatacaklarına  yemin  etti. 

Kürdistan'da  her  sabah  kuşlar  onlara  şarkı  söyleyerek  uyandı, her  gece  yıldızlar  onlara  selam  göndererek  uykuya  daldı. 

Ne  bedeni  paramparça  edilerek  öldürülen  filozof  Hypatya'nın katilleri  bulundu,  ne  Fransız  Devrimi'nden  sonra  idam  edilen  Olimpia  de  Gouge'nin  katilleri,  ne  8  Mart'ta  fabrikayı  ateşe veren  emekçi  kadınların,  ne  de  Dominik  Cumhuriyeti  diktatörlüğünde  tecavüz  edilerek  katledilen  Mirabel  Kardeşler'in  katilleri... 
Ne  de  Paris'te  9  Ocak'ta  katledilen  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan, Leyla  Şaylemez'in  katilleri  bulundu. 

Ama  her  bir  şahadet  kadın  mücadelesini  bir  kez  daha  ayağa  kaldırdı  ve  tarihe  silinmez  sayfalarda  anılar  bıraktılar. 

Aslında  katil  hala  yaşıyor.. .Uygarlık  sistemi  dediğimiz  sınıflı, hiyerarşik,  devletçi  sistemlerin  oluşumundan  bu  yana  yaşıyor.  Kimi zaman  ulus  devlet  içindeki  derin  devlet  oluyor,  kimi  zaman Ortaçağ'da  kilise,  kimi  zaman  polis,  kimi  zaman  da  evdeki koca.. .Aslında  katil,  iktidar  dediğimiz  zihniyettir;  kendini  bedenler¬ de  ve  kurumlarda  elbise  giymiş  olarak  yaşatıyor. 

Katili  kendi  döktüğü  kanda  boğmak  için  bizlere  düşen  de  Sara, Rojbin,  Ronahi  yoldaşların  yaşam  felsefelerini  tüm  kadınlarla  paylaşmak,  eril  zihniyete  karşı  mücadelelerini  devam  ettirmek  ve demokratik,  ekolojik,  feminen  bir  yaşam  için  tüm  benliğimizle  direnişe  katılmak  olacaktır. 


Gülmeyi  çok  severdi,  çok  güzel  gülerdi.  Şimdi  hep gözüm  kapıda;  o  güler  yüzüyle  gelecek,  önce  gözleri gelecek  içeriye,  sıcak  yüzü  yine  gelecek  diyorum. 
Ben  hala  Fidan’ımı  bekliyorum... 


•  Döne  GÜZEL 


Bir  an  gelir  hayat  durur;  acı  sadece  bir ananın  yüreğine  değil,  “insanım”  diyen herkesin  yüreğine  gelip  oturmuştur. 
Sadece  bir  ananın  yüreğini  değil  tüm  anaların yüreğini  söküp  almıştır. 

9  Ocak  2013’te  3  yiğit  kadının  katledilmesiyle  3  yiğit  ananın  yüreğine  ateş  düştü.  Şimdi  o ateş  milyonların  öfkesi,  şimdi  o  ateş  milyonların özgürlük  iddiası.  O  ateş  milyonların  3  yiğit  kadına  verdiği  söz  oldu. 

O  ateş  dile  döküldü.  Fidan  Doğan’ın  (Rojbin) annesi  yüreğinde  sönmeyen  ateşi,  hala  yolunu gözlediği  kızını  anlattı: 

“Köyde  üç  kızımı  babaannesine  bırakarak Avrupa’ya  geldim.  Ayrıldığımda  Fidan  sabahtan akşama  kadar  yolumu  beklemiş.  Fidan  en küçükleriydi.  7  yaşında  O’nu  köyde  bıraktım. 
Arkamdan  en  çok  o  ağlıyor.  Bir  süre  sonra  bensizliğe  alışmak  zorunda  kalıyor.  Babaannesi benim  yokluğumda  kızlarıma  iyi  baktı,  özellikle Fidana  çok  düşkündü.  O  dönemin  koşullarına göre  babaannesi  çocukların  en  değer  verdiği gofret,  bisküvi  vb.  şeyler  alırmış  Fidana. 
Kızlarımı  iki  yıl  sonra  yanıma  alabilelim.  Fidan Fransa’ya  geldiğinde  9  yaşındaydı.  Lyon’da  bir kampta  (mülteci  kampı)  kalıyorduk,  oturum almamıştık  daha. 

Köyde  gençlere  toplantılar  yapıyormuş 

Fidan  küçüklüğünden  beri  çok  erken  arkadaş  edinen  ve  gittiği  ortamda  sevilen  biriydi.  16 
yaşındayken  Lyon’dan  Strasbourg’a  taşındık. 
Fidan  derslerini  hiç  ihmal  etmezdi,  çalışkan  bir öğrenciydi.  Derneğe  folklora  gidip  gelirken mücadele  ile  tanışıyor  ve  etkileniyor.  17  yaşında  da  partiye  katıldı  ve  bir  daha  da  dönmedi. 
Katılmadan  önce  köye  gitmişti.  Köyü  çok  seviyordu.  Geldikten  iki  hafta  sonra  da  partiye  takıldı.  Ablaları  Elbistan’a  gidiyormuş  ama  o  köyden çıkmıyormuş,  köyde  topraklı  bir  evin  ahırında gençlere  toplantılar  yapıyormuş.  Bu  toplantılarla  gençleri  örgütlüyormuş,  tabi  ben  bunların hepsini  daha  sonra  duydum. 

“Dön”  dediğimde  yüzünü  ekşitirdi 

Bir  gün  yine  folklordan  eve  saat  20:30’da geldi,  ablam  da  evde.  Ablam  başladı  söylenme¬ ye;  ‘sen  bir  kızsın,  ne  arıyorsun,  saat  kaç,  şimdi nerede  geliyorsun?’  Teyzesini  gülerek  cevapladı.  Teyze  kötü  bir  yere  gitmiyorum,  folklora gidiyorum’  dedikten  sonra  da  kolundaki  bileziklere  takıldı.  Teyze  şu  bilezikleri  bize  verse¬ ne,  sen  ne  yapacaksın  bunları,  ver  bize  harcayalım’  dedi.  Ablam  kızınca  çok  hoşuna  gider güler,  gülerdi. 

Katıldıktan  6  ay  sonra  ablasının  düğününe geldi.  Ablası,  Fidan’a  dönerek  ‘Fidan  hadi  çarşı¬ ya  gidelim  sana  üst  baş  alalım’  dedi.  Fidan,  ‘ben elbise  falan  istemem  böyle  iyi,  salona  da  böyle giderim’  diye  cevapladı.  Bu  sefer  ben  ısrar ettim,  ama  dinletemedik. 

Arasıra  beni  arar,  ‘sesini  duymak  istedim anne’  derdi.  Fidan  bir  gün  gelecek  diye  bekliyordum.  15  yıl  olmuştu  evden  ayrılalı.  ‘Fidan  gel artık,  yeter’  diyordum.  Ben  öyle  deyince  yüzünü ekşitirdi,  hoşuna  gitmezdi.  Bakıyordum  hoşuna gitmiyor,  üzülüyor;  üzerine  gitmiyordum,  konuyu  kapatıyordum.  Bir  gün  gelecekti  Fidan  ve ben  hala  Fidan’ımı  bekliyorum. 


O’na  kıyamıyordum 

Benimle  uyumayı  çok  severdi,  10  yaşına kadar  kucağımda  yattı.  ‘Anne  ben  seni  çok  özledim’  diyordu.  ‘Kızım  o  zaman  gel,  beni  özlemiş¬ sen  gelirsin”  diyordum  yine.  O’na  kıyamıyordum.  Bazen  işten  eve  geldiğimde  bakıyordum Fidan  gelmiş.  ‘Anne  sen  üşümüşsün,  otur  ben sana  çay  getireyim,  yemek  hazırlayayım’  diyordu.  Ben  ‘yok  kızım  ben  üşümedim,  yorulmadım sen  kendine  bak,  kendine  dikkat  et’  der,  hemen ardından  da  ‘kızım  artık  sen  yorulmadın  mı?’ 
diye  sorardım.  ‘Anne  bunu  söyleyeceğini  biliyordum’  deyip  hemen  konuyu  değiştirirdi. 
‘Böyle  konuşursan  ben  bir  daha  gelmem’  derdi. 

Ne  bir  gün  ona  kızdım,  ne  ona  ağır  bir  kelime söyledim,  onu  hiçbir  zaman  incitmedim. 
Ailesine  kardeşlerine  çok  bağlıydı.  Yeğenlerine ‘canımı  size  veririm’  diyordu.  Fidan  sadece  ailesine  karşı  öyle  değildi,  tüm  insanlara  karşı duyarlı  biriydi. 

Gözden  kayboluncaya  kadar 

peşinden  bakardım 

Örgüte  bağlıydı.  Her  seferinde  kendimi  tutamaz  ‘kızım  artık  yeter,  bitmedi  mi’  diyordum. 
‘Anneee’  diyerek  sesini  biraz  yükseltiyordu. 
Ben  de  ‘kızım  tamam  ben  bir  şey  demiyorum, sen  bilirsin,  ben  senin  için  söylüyorum’  diyordum.  Eve  geldiğinde  çoğu  zaman  benim  kucağımda  yatardı,  bazen  ‘anne  sen  sabah  erken kalkıp  işe  gidiyorsun,  uyuyamazsın  böyle,  seni rahatsız  ediyorum’  derdi.  Ayakları  ısınmazdı, ısıtırdım.  Ayaklarını  ovalardım,  üstünü  iyice örterdim,  biraz  ısındığında  başını  kucağıma koyardı.  Babası  da  bizi  izler,  ‘siz  ikiniz  ne  konuşuyorsunuz  da  bana  söylemiyorsunuz’  derdi. 

Evden  her  ayrıldığında  gözden  kaybolana kadar  peşinden  bakardım.  Bazen  de  trene  yetişebilmek  için  elindeki  valizle  koşardı,  hiç  aklımdan  çıkmıyor.  ‘Nereye  kadar  bu  valizle  koşa koşa  gideceksin’  diye  düşünürdüm;  acaba  bir gün  biter  miydi?  Saatlerini,  dakikalarını  sayıyordum  Paris’te  şu  saatte  binecek  şu  saatte  inecek,  nerede  yemek  yiyecek...  Gittikten  sonra arardı  gülerek;  ‘anne  ben  geldim  yemeğimi yedim,  çok  iyiyim,  sen  kendine  dikkat  et’  derdi. 

Geçen  sene  anneler  gününde  bana  bir  tane parfüm  almıştı.  Dolabı  açtığımda  parfümü  görüyorum.  O  parfümü  sıkmıyorum  bitmesin  diye. 

Geldiğinde  önce  Saime’ye  (kızkardeşi)  gelirdi.  Çoğu  zaman  Saime’de  kalırdı.  Selin  (yeğeni) onun  her  şeyiydi.  Selin’e  bir  başka  bağlıydı.  Her geldiğinde  Selin’e  Kürtçe  bir  türkü  öğretirdi. 
Selin  de  hemen  öğreniyordu,  telefonda  da  var beraber  söylüyorlar. 

Çok  güzel  gülerdi 

‘Anne  teyzem  bütün  gün  evde  temizlik  yapıyor,  temizlik  yerine  bir  şeyler  öğrensin.  Kadınlar gün  boyu  evde  temizlik  yapıyorlar,  biz  niçin mücadele  ediyoruz,  o  da  evelen  çıksın  bir  gün, farklı  şeylerle  uğraşsın.  Kendilerine  faydaları yok,  gün  boyu  temizlik  yapmakla  uğraşıyorlar’ diyordu. 

Rojbin’in  parlamenter,  gazeteci  arkadaşları vardı.  O’nun  yüreğinin  güzelliğini  görüyorlardı. 
O  hemen  çevre  edinirdi,  arkadaş  edinirdi,  öyle biriydi. 

Konuşkandı,  öyle  boş  konuşmazdı.  Çok dürüsttü,  kendini  olduğundan  büyük  göstermez¬ di,  nasıl  görünüyorsa  öyleydi  aslında  Fidan. 
Herkesi  kendisi  gibi  bilirdi.  Kalbi  temizdi... 


Gülmeyi  çok  severdi,  çok  güzel  gülerdi.  Şimdi hep  gözüm  kapıda;  o  güler  yüzüyle  gelecek,  önce gözleri  gelecek  içeriye,  sıcak  yüzü  yine  gelecek diyorum.  O  kıvrım  kıvrım  saçları  aklımda... 

Bir  yılı  doluyor  kızımın, 

O’nun  her  şeyi  kanlı  Paris’teydi 

Çok  sabırlıydı.  Herkesi  dinlerdi.  Herkesin sorununa  çözüm  arardı.  Benim  sesim  sıkıntılı olduğunda  hemen  anlardı.  ‘Anne  evdekiler  sana kızdılar  mı’  diye  sorardı.  ‘Yok  kızım  beni  dinlemiyorlar’  dediğimde  de  ‘anne  erkekler  öyledir, ben  gelirsem  onlarla  konuşurum’  derdi. 

2012  yılında  ülkeye  gitti.  Ben  lahmacun 
yapıyordum  o  arada,  Fidan  aradı.  Sesi  neşeli  ve gür  geliyordu.  ‘Anne  biz  uçağa  gidiyoruz,  öbür tarafa  gideceğiz’  dedi.  ‘Öbür  tarafa  niye  gidiyorsun’  diye  sordum.  ‘6  ay  sonra  geleceğim’  dedi ve  kapattı. 

9  ay  sonra  geldi.  Fidan  oradayken  kemiklerim  sızlıyordu.  Geldiğinde  hafiften  kilo  almıştı, ‘dağda  size  iyi  bakmışlar  kızım’  dedim.  Keşke dağda  kalsaydı  hiç  dönmeseydi,  onun  ölümü Paris’teymiş  demek.  Ben  nasıl  inanım,  nasıl teselli  olabilirim  onun  yokluğuna,  adı  kaldı işte...  Dağda  olsa  ‘karşılıklı  bir  çatışma  var  ve savaştılar’  diyeceğim.  Ama  Avrupa’da  bu  katliamın  yapılması,  asıl  benim  zoruma  giden  bu. 
Benim  de  çok  hatam  varmış,  bir  gün  onun  yanına  gitmedim,  o  büroyu  görmeye  gitmedim. 

Ben  anlatmakla  Fidan’ı  bitiremem  ki  kızım.  O çok  duygusal  bir  çocuktu.  Son  geldiğinde  gitmeden  önce  kahvaltısını  yaptı,  duş  aldı  ve  en son  valizini  topladı.  Gitmeden  önce  saç  boyam bitmişti,  saçlarımı  boyadı.  “Bundan  sonra  geldiğinde  saçlarımı  sen  boyarsın’  dedim. 

Ben  de  ‘sen  yine  gidiyorsun  değil  mi’  dedim, ‘anne  tabii  ki  gideceğim  ama  haftaya  geri  geleceğim’  dedi.  Ben  de  sevindim  ama  içimde  de  bir sıkıntı  var.  “Gitme,  birkaç  gün  evde  kal  sonra gidersin”  dedim.  “Yok  gitmem  lazım,  işlerimiz  var diye  karşılık  verince,  ben  de  ‘Sizin  bu  işleriniz  hiç bitmiyor’ diye  söylendim  ve  yerimden  kalkmadan ona  güle  güle  dedim  Kafamı  kaldırıp  baktım;  gözlerinde  yaş  vardı.  Kalktım,  O’na  sarıldım.  Fidan gittikten  iki  saat  sonra  ben  de  işe  gittim.  Ama içimdeki  sıkıntıyı  bastıramıyorum,  kimseye  de anlatmak  istemiyorum.  4  Ocak  günüydü. 

Aradan  5  gün  geçti.  İşten  eve  döndüm.  Ülkede yaşlı  bir  amcamız  vardı,  vefat  etmiş.  ‘Allah  rahmet eylesin  yaşlıydı  zaten’  dedim  Hasan’a.  İçimdeki sıkıntıyla  öyle  tepkiyle  söylemişim.  Hiç  bilmezdim kızım  da  aynı  gün  katledilmiş... 

Ertesi  sabah  şefim  08:30’da  yanıma  geldi. 
‘Fatma  işi  bırak,  ailen  gelmiş  seni  çağırıyorlar’ dedi.  Benim  aklıma  hamile  olduğu  için  Saime geldi  ama  Rojbin  asla  aklıma  gelmedi.  Asla  ama asla...  elim  ayağım  bir  birine  karıştı,  yanımdaki kadın  beni  tuttu,  asansöre  bindirdi,  ben  aşağıya indim,  bir  baktım  ki  parlamentonun  önü  dolu.. 
Dilar,  Ali,  Faik  hoca...  Hocanın  yakasından  tuttum  silkeledim;  hayırdır  niye  geldiniz  dedim. 
Sonra  kendimi  kaybettim. 

Gözlerimi  açtığımda  Paris’teydim.  Beni götürüyorlar,  bir  kalabalık,  bir  kalabalık.  İğne atsan  yere  değmez.  ‘Niye  Fidan  gelmiyor,  niye gelip  bana  sarılmıyor’  diyorum.  Hep  bekliyorum ki  kapıdan  içeri  girsin.... 

Onlar  daha  gencecikti.  Leyla  daha  gencecikti,  Rojbin’in  hayalleri  vardı.  Diyorum  ki,  içimde gece  gündüz  yanan  bu  ateş  seni  de  yakar.  Sen onlardan  beter...” 


Ocak  2014 


özel  sayı 


Nevvaya  Jin  | 


‘Kızımızla  gurur  duyuyoruz’ 


“Katliamın  duyulmasının  ardından bir  gecede  on  binlerce  insan  bir araya  gelmişti.  Herkes  acılı  ve öfkeliydi.  Bize  teselli  veren  halkın cenazeleri  sahiplenmesiydi.  Keşke  kızım  bir  başını  kaldırsaydı  ve bu  tarihi  görkeme  şahit  olsaydı.” 


Agnes  ALVENSLEBEN 


Onlar  Kürt  kadın  özgürlük  hareketini  temsil eden  3  farklı  kuşaktan  3  kadındı.  Fidan Doğan  da,  Leyla  Şaylemez  de  Sakine 
Cansız’ın  direniş  öyküleriyle  büyüdü,  daha  sonra da  o  direnişin  sürdürücüleri  oldular. 

Göç  edildiği  topraklarda  gözünü  dünyaya  açan Leyla,  sürgün  gittiği  Avrupa’daki  yaşamı  kabul etmedi;  yolu  Sakine  Cansızların  yoluyla  birleşti. 
Sakinelerin  ‘Genç  başladık  genç  başaracağız’ sözüyle  başlattığı  özgürlük  mücadelesinde,  gençlik hareketinin  bir  üyesi  olarak  yer  aldı. 

9  Ocak  2013  tarihinde  Paris'te  hunharca  katledilen  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  ve  Leyla Şaylemez'in  şehadetlerinin  üstünden  bir  yıl  geçti. 

Yaşamını  yitirişinin  birinci  yıldönümünde Leyla’yı  ailesinden  dinlemek  üzere  Şaylemez  ailesine  konuk  olduk. 

Aslen  Amedlisiniz.  Sonra  Mersin  'e  taşınıyorsunuz.  Biraz  bu  süreçten  bahseder  misiniz? 

Cumali  Şaylemez:  Evet,  aslen  Amed'in  Lice ilçesindeniz.  1978  yılında  köyler  arasında  husumetler  vardı.  Bir  keçi,  bir  tavuk  için  bile  insanlar birbirlerini  öldürebiliyorlardı.  Ben  bunlara  bir anlam  veremiyordum.  Ülkemiz  düşmanın  işgali altındayken  sesini  çıkarmayan  insanlar  bir  tavuk için  birbirlerini  öldürebiliyorlardı.  Ben  de  ölmemek ve  öldürmemek  için  anne  ve  babamı  yanıma  alarak Mersin’e  taşındım. 

jj^‘e  geldikten  sonra  hayatınızı  nasıl  devam 

Mersin’e  geldikten  spnra  amcamın  kızı  Şifa Şaylemez  ile  evlendim.  İnşaat  işlerinin  yanı  sıra taşeronluk  yaptım.  Leyla  dördüncü  çocuğum  olarak  1988‘de  Mersin'de  dünyaya  geldi.  O  zaman da  aktif  olarak  siyasetin  içinde  yer  alıyordum. 
Yurtsever  ve  demokrat  kimliğimle  Barbaros mahallesinde  muhtar  adayı  oldum.  DEP  partisi¬ nin  seçimleri  boykot  etmesi  üzerine,  üzerimizde¬ ki  baskılar  artınca  1994‘te  Almanya'ya  gelmek zorunda  kaldık. 

Leyla’nın  Mersin'deki  çocukluğunu  biraz  anlatabilir  misiniz? 

Leyla  küçüklüğünden  beri  hep  akıllı  ve  zeki  bir çocuktu.  Mersin’de  ancak  iki  sene  okul  okuyabildi. 
Kardeşleriyle,  arkadaşlarıyla  arası  oldukça  iyiydi. 
Mersin'de  yapılan  Kürt  düğünleri  adeta  serhildan havasında  geçiyordu.  Bizlerde  o  düğünlere  katıldığımızda  Leyla  adeta  düğünlerin  maskotu  olurdu. 
Minik  parmaklarıyla  zafer  işaretleri  yapardı. 

Annesi  Leyla’yı  anlatıyor... 

Şifa  Şaylemez:  Kızım  küçükken  mahallede  çok seviliyordu.  Çok  duygusal  bir  çocuktu.  Her  şeyini arkadaşlarıyla  paylaşıyordu.  Derslerinde  çok  başarılı  bir  öğrenciydi.  Öğretmenleri  onu  okutmamızı istiyorlardı.  Ama  baskılar  sonucu  1994‘te Almanya'ya  gelmek  zorunda  kaldık. 

Almanya'ya  ilk  geldiğinizde  ne  gibi  zorluklarla karşılaştınız? 

Tabii  yabancı  bir  ülkeye  gelmişiz.  Yol  yordam bilmiyoruz,  dil  bilmiyoruz.  İlk  başlarda  oldukça  zorlandık.  Çocuklar  çok  etkilendi.  Leyla  okulda  kimse¬ nin  kendisiyle  ve  kardeşiyle  konuşmadığını  söylüyordu.  “Kimse  bizi  oyunlara  almıyor,  elimizi  tutmak istemiyorlar”  diyordu.  Bu  durum  onu  çok  üzüyordu.  Onun  için  zaman  içerisinde  arkadaşlarını  hep yabancı  uluslardan  seçti.  Vietnam,  Kamboçya, Afrikalı  birçok  arkadaşı  vardı. 

Leyla  bu  ayrımcılığa  anlam  vermekte  zorlanıyordu.  Hep  bana  “anne  bunlar  niye  bizi  sevmiyor”  diye sorardı.  Bazen  günlerce  odasına  kapanır  ve  hep 


düşünürdü.  Çok  kitap  okuyordu  mesela.  Çoğu zaman  kitaplarla  yatıyordu.  Ayrımcılık  onu  çok  üzüyordu.  O  herkesin  özgür  ve  eşit  olmasını  istiyordu. 

Evde  nasıl  bir  gençti  Leyla? 

Bana  çok  yardımcı  oluyordu.  Evin  tüm  işleri  için koşturuyordu.  Benden  habersiz  birçok  iş  yapıyordu.  Kardeşlerini  ve  arkadaşlarını  hiç  ihmal  etmezdi.  Fırsat  buldukça  derneğin  kültür  çalışmalarına katılıyordu.  Doğayı  çok  severdi.  Ama  en  çok  okumayı  seviyordu.  “Çok  okumalıyım  ki  halkıma  çok faydam  dokunsun”  derdi.  Sosyal  hayatta  oldukça aktifti.  Nerede  bir  etkinlik  olsa  katılıyordu.  Hep kendisini  sorumluluk  sahibi  olarak  görüyordu. 

Peki  özgürlük  hareketine  katıldığında  neler  hissettiniz,  tepkiniz  ne  oldu? 

Tabii  ilk  başta  zorlandım,  kabullenemedim. 
Ama  halkımızın  çektiği  bunca  acılardan  sonra Leyla’ya  da  kendime  de  haksızlık  yaptığımı  düşündüm.  Sonuçta  halkın  özgürlüğü  için  kararını  vermişti.  Birçok  kız  kötü  yollar  peşinde  koşarken, kızım  halkının  özgürlük  militanı  olmuştu.  Böylelikle kendimi  ikna  ettim  ve  kızımla  gurur  duydum. 

Katıldıktan  sonra  ilişkileriniz  devam  etti  mi? 

Evet,  sık  sık  olmasa  da  eve  gelir  ya  da  telefonla bizi  arar,  hal  hatırımızı  sorardı.  Sorumluluğunu bilen  bir  insandı,  ilişkileri  dengeliyordu  mesela. 
“Bütün  Kürt  anneleri  benim  annemdir”  diyordu. 
Gittiği  her  yerde  iz  bırakıyordu  Leyla.  Gittiği  her evin  kızıydı  adeta.  Yabancılık  çekmezdi.  Hemen insanlarla  kaynaşırdı.  İki  seneye  yakın  görüşmeme durumumuz  oldu  bir  ara.  Meğerse  ülkeye  gitmiş, beni  üzmemek  için  benden  saklamış,  iki  sene sonra  aniden  çıktı  geldi.  Çok  sevinmiştim  ama  aynı zamanda  tedirgindim. 

Neden? 

“Kızım  doğru  söyle,  sen  arkadaşlarından  kaçtın mı,  onlara  ihanet  mi  ettin,  niye  geldin”  diye  sordum.  “Anne  ben  asla  öyle  bir  şey  yapmam. 
Rahatsızlığımdan  dolayı  buradaki  çalışmalar  için gönderildim”  dedi.  Leyla'nın  bir  kaburgası  eğriydi. 
Bir  de  burnunda  et  vardı  ve  onu  müthiş  rahatsız ediyordu.  Ameliyat  olduktan  sonra  ameliyatlı  haliy¬ le  yine  çalışma  bölgesine  gitti.  Çok  tezcanlıydı. 
Hep  bir  şeyler  yapmanın  telaşındaydı. 

Peki  katliamı  nasıl  duydunuz? 

Leyla'nın  dedesi  Türkiye'de  hastaydı.  Babası ziyaret  amaçlı  Mersin'e  gitmişti.  Cinayetin  ertesi günü  sabahın  erken  saatinde  kapı  zilimiz  çaldı. 
Zaten  o  akşam  hep  huzursuzdum.  Evin  içinde  dolanıp  duruyordum.  Kapı  çalınınca  telaşım  daha  da arttı.  Kapıya  açtığımda  5-10  arkadaşla  yüz  yüze geldim.  İçimden  “eyvah  demeki  kayın  pederim ölmüş,  bunlar  da  onun  haberini  vermeye  gelmişler” diye  düşündüm.  İçeri  buyur  ettim.  Daha  sonra bana  Leyla'nın  şahadet  haberini  verdiler. 

Donup  kaldım.  Kayın  pederimin  ölüm  haberini beklerken  gencecik  kızımın  ölüm  haberini  almıştım.  Hem  de  hunharca  katledilmişti.  Zaman  sanki donmuştu.  Acıların  tarifini  yapmak  imkansız. 
Tesadüfen  babası  da  aynı  gün  Türkiye'den  geldi. 
Ayağının  tozuyla  hepimiz  toplandık,  cinayetin  olduğu  Paris'e  gittik. 

Belki  çok  zor  sizin  için  ama  o  zamanki  atmosferi  anlatabilir  misiniz,  halkın  sahiplenmesi  sizi  nasıl etkiledi? 

Katliamın  duyulmasının  ardından  bir  gecede  on binlerce  insan  bir  araya  gelmişti.  Herkes  acılı  ve öfkeliydi.  Bize  teselli  veren  halkın  cenazeleri  sahip¬ 


lenmesiydi.  Katliamda  çocuklarını  yitiren  aileler olarak  metin  olmaya  çalıştık.  Halk  bizi  bağrına bastı.  Bu  halka  ne  kadar  teşekkür  etsek  azdır.  Kızım hep  böyle  bir  ölümü  hayal  ediyordu.  Ölmeden  önce arkadaşlarına  “göreceksiniz  bak,  yüzbinlerin  omuzunda  son  yolculuğuma  uğurlanacağım”  demiş. 
Sanki  içine  doğmuştu.  Herkes  o  tabutlarda  kendi evlatlarını  görüyor  gibiydi.  Başım  dik  ve  kızımla gurur  duydum  her  zaman.  Keşke  bir  başını  kaldırsaydı  ve  bu  tarihi  görkeme  şahit  olsaydı. 

Paris  'ten  Amed  'e,  Amed  'den  Mersin  'e  müthiş  bir  sahiplenme  oldu.  Herkes  kendi  çocuklarını  kaybetmiş  gibi  hüzünlüydü.  Herkes  bizi  teselli etmeye  çalışıyordu.  Kızım  bir  anda  bizim  kızımız olmaktan  çıkmış,  tüm  Kürt  halkının  kızı  olmuştu. 
Halkımıza  ne  kadar  teşekkür  etsek  azdır.  Halk kızımı  şanına  ve  şerefine  yakışır  bir  şekilde  karşıladı.  Şehit  ailesi  olarak  bizim  de  başımız  dik  ve kızımızla  gurur  duyuyoruz. 

Peki  son  olarak  söylemek  istediğiniz  bir  şey  var mı  Şifa  Ana? 

Kızım  hep  halkının  mutlu  ve  özgür  olması  için mücadele  etti.  Yaşamıyla  da  ölümüyle  de  bunu ispatladı.  O  daha  hayatının  baharındayken  bizden koparıldı.  Ölümünü  asla  kabullenemiyoruz.  Her  iki cihanda  da  elimiz  katillerin  yakasında  olacak.  Her şeye  rağmen  adaletin  yerine  gelmesini  istiyoruz. 
Kızım  ülkelerin  çıkarlarına  kurban  edildiği  için  adalete  olan  inancımız  her  gün  biraz  daha  zayıflıyor. 

Evladını  bu  uğurda  vermiş  olan  bir  anne  olarak barış  istiyorum.  Bunca  çektiğimiz  acılara  rağmen Kürdistan'a  barış  gelmesini  istiyorum.  Kan  kanla yıkanmaz.  Cenazede  bizi  yalnız  bırakmayan  tüm halkımıza  buradan  sizin  aracılığınızla  tekrar  teşekkür  etmek  istiyorum. 

Yasemin,  sen  de  ablanı  anlatmak  ister  misin? 

Ablam  cesur  bir  insandı,  düşüncelerini  hep  dile getirirdi.  Kendisi  kolay  kolay  her  şeye  inanmazdı ama  inandığı  şeyler  konusunda  da  başka  insanları ikna  etmek  için  elinden  geleni  yapardı.  Okulda, öğretmenleriyle,  arkadaşlarıyla  arası  genelde  iyiydi.  İnsanlarla  hemen  diyalog  kurardı.  Aile  içinde  de eğlenceli  bir  insandı,  güler  yüzlüydü,  insanları  güldürmeyi  severdi. 

Özgürlük  hareketine  katılışını  nasıl  karşıladın? 

Biz  adeta  dernekte  büyüdük  ama  Leyla  tüm bunları  sanki  daha  da  derin  yaşadı.  Hatırlıyorum, katılmadan  önce  bir  yerde  açlık  grevine  katılmıştı. 
Oradan  geldiğinde  bir  şeyler  değişmişti,  çok  kitap okuyordu,  dergileri  okuyordu,  haberleri  hepimizden  daha  dikkatli  izliyordu.  Kürdistan’da  yaşanan katliamlardan  çok  etkilenmişti. 

Peki  aranız  nasıldı? 

Benim  için  tek  ablalık  yapmadı,  annemiz  yokken  hepimize  annelik  de  yapardı.  Sevgisini  belli ederdi.  Ablam  hep  ilgilenirdi  benimle,  durumumu sorardı,  dinlerdi  beni.  Benim  için  son  yaptığı  şey, üniversiteye  başladığımda  ailemi  ev  tutmam  için ikna  etmekti.  Çünkü  okul  uzak  bir  yerdeydi. 
Anneme  telefon  açmış,  “kızına  güvenmelisiniz” demiş,  sonra  izin  verdiler.  Ev  tuttuktan  bir  hafta sonra  ölüm  haberi  geldi.  Artık  hiç  bir  şey  eskisi  gibi değil,  okulu  da  bıraktım.  Bazen  insanlar  beni  teselli  etmeye  çalışıyorlar,  “yaşam  devam”  ediyor  diyorlar,  ya  da  “ablan  okula,  yaşama  devam  etmeni  isterdi”  diyorlar,  ama  ben  bunları  sadece  ablamdan  dinlemek  istiyorum.  Ölümünü  asla  kabullenemiyorum.  Leyla’nın  ailede  çok  ayrı  bir  yeri  vardı. 

Ablamın  ve  diğer  iki  arkadaşın  cinayeti  hala aydınlatılmadı.  Fransız  yetkililerin  bana  bir cevap  borcu  var. 


Bir  kadın  üç  kadın! 

Bir  kadın  tanıdım.  Bir  kadın  toplantısında.  Diyarbakır’ın  bir  ilçesinde,  mütevazi  bir  ailenin  çocuğu. 
Asker  bombaları  sırasında,  hiçbirimizin  gösteremediği  cesareti  gösterip,  aklını  bir  kenara  bırakan  bir  çocuğun ablası.  Suçları  “Kürt  olmak”  olan  ablası  ve  ağabeyini,  hapishanede  ziyaret  ederek  büyüyen  bir  kız  kardeş.  Liseli  arkadaşlarıyla,  henüz  alınmamış  kapkalın  kaşları,  uzun  eteği  eşliğinde, herhangi  bir  liseli  olmak  isteyen  bir  genç  kız. 

Ama  anlayınca,  herhangi  bir  abla,  herhangi  bir  kız  kardeş, herhangi  bir  liseli  olamayacağını;  Kürt  kadın  hareketinin  çeşitli isimlerdeki  örgütlenmelerine  katılmış  bir  kadınken  tanıdım  onu. 

Bir  kadın  daha  tanıdım.  Diyarbakır  Cezaevi  kapısında.  Üç çocuğunu,  çocukların  babası  cezaevindeyken,  Ege’nin  bir  ilçesinde,  yani  sürgünde,  yani  zorunlu  göçte,  fabrikalarda  emek  sararak büyüten  bir  kadın.  Çocuklar  büyüdükten  sonra,  babaları  eve  geri dönen  bir  eş.  Herhangi  bir  anne,  herhangi  bir  eş  olacakken,  eşi¬ nin,  ardından  oğlunun,  ardından  baldızının,  ardından...  tutuklanmalarıyla  birlikte,  olamayan  bir  kadın.  Herhangi  biri  olamayınca, 
Kürt  kadın  hareketi  çalışmalarına  katılıp,  kendisi  de  o  zamanlar  3 
yaşında  olan  dördüncü  çocuğu  ile  birlikte  tutuklanan  bir  kadın! 

Bir  tane  daha  kadın  tanıdım.  Kadın  koğuşunda.  Çocukken evlendirilmiş.  Çocukken,  çocuk  sahibi  olmuş.  Şiddetin  bilebildiğiniz  bütün  türlerini  görmüş.  Kadınlığı  görmüş,  erkekliği görmüş.  Üstüne  yetmemiş;  bir  de  Kürtlüğü  görmüş.  Kürt olmaktan  yaşadıklarını,  kadın  olmaktan  yaşadıklarını... 
Görmüş  ve  gitmiş.  Kürt  özgürlük  mücadelesine  katılmış. 
Sonra  hapisleri  görmüş.  Herhangi  bir  genç  kız  olmak  isterken, herhangi  bir  şekilde  olamayan,  evliliği,  anneliği,  eşliği,  insanlığı,  kadınlığına  karşı  sadece  o  herhangi  bir  kadın  düşlerini gerçekleştirmek  için  uğraşmış  bir  kadın  daha! 

Sonra... 

Sonra  o  üç  kadını  tanıdım.  İsimlerini  duyduğumuz,  dinlediğimiz,  okuduğumuz  kadınlardandı  onlar.  Ama  onlar  da  herhangi  bir  yaşama  sahip  olamayıp,  herhangi  kadın  olamayanlardandı...  Bu  kadınlar,  mücadele  yolunu  tercih  etmeyip, boyun  eğip  de  yaşayabilirlerdi.  “Kadına  yönelik  şiddet”in sınırları  içinde,  çoğu  zaman  acılı,  bazen  kapı  önünde  diğer acılı  kadınlarla  kahkahalı  bir  hayat  da  sürebilirlerdi. 
Görmeselerdi!  Duymasalardı!  Konuşmasalardı! 

O  üç  kadın  da,  gördü,  duydu  ve  konuştu.  Sakine,  Leyla, Fidan!  Hayatlarındaki  acıların,  sorunların,  çıkmazların  kadınlıktan  ve  Kürtlükten  ve  yoksulluktan  olduğunu  gördüler. 
Kadınlara,  Kürtlere  ve  yoksullara  yapılanları  duydular,  okudular,  dinlediler.  Ve  konuştular.  “Bu  böyle  olmaz!”,  “Bu  hayat yaşanmaz!”,  “Çekilecek  dert  değil!”...  Birçok  kadının  nakaratı olan  bu  cümleler,  onların,  yeni  hayatlarının,  tercihlerinin,  yollarının  ilk  cümlesi  oldu.  Ve  yürüdüler.  “Yürümeyenleri  ardında boş  sokaklar  gibi  bırakarak”  yürüdüler. 

İyi  de  ettiler! 

Sistem  en  çok  onlardan  korktu!  “Hem  genç,  hem  kadın  olandan  korkar  sistem”.  Hem  genç,  hem  kadın,  hem  güzel  insandılar! 
Biliyorlardı,  düzenin  devam  ettiricisi  de,  sistemin  çarkına  çomak sokanında  onlar  olabileceğini...  Biliyorlardı. 

Simgeleşmiş  tüm  isimler,  sadece  ölümlerinin  ardından  simgeleşmez.  Ölümler,  hapisler  onları  kalıcı  ve  direngen  kılar  sadece.  Ama  bu  isimler;  zaten  halk  arasında  kulaktan  kulağa  veya dost  sohbetlerinde  veya  yine  kapı  önündeki  kadın  konuşmaların¬ da  öne  çıkar.  Örnek  olur.  İdeal  olur.  Hayal  olur. 

O  yüzden  alınırlar  hayatımızdan.  Bu  hayattan  o  yüzden  yok edilirler.  Politik,  diplomatik,  savaşla  ilgili,  barışla  ilgili,  hukukla ilgili  birçok  açıklaması  yapılabilir,  Avrupa’nın  ortasında  öldürülen üç  Kürt  kadın  siyasetçi  için.  Hala  sonuçlandırılmayan  bir  soruşturmanın  izinden  giderek,  bir  halkın,  bir  insanlığın  haksızlığına, eşitsizliğine  dair  çok  şey  söylenebilir. 

Ne  gerek  var? 

Kadınlar,  yaşamlarıyla  birlikte,  çok  şey  görüp,  duyup  söylerken;  ne  gerek  var! 

İşte;  tam  da  bu  noktada  bir  kadın  daha  tanıdım.  Bugüne kadar  gördüklerine  ağlamış,  duyduklarına  susmuş  bir  kadın! 
inanmış  ama  adım  atmamış  bir  kadın.  Şimdi  o  da  farketmiş  ki, herhangi  bir  şekilde  sonlanamayacak  ölümler.  Sustukça  ölmekse  bir  halkın  adı,  ağladıkça  durduramamaksa  karşılığı  insanlıkta, insan  olarak,  halk  olarak  ama  en  çok  da  kadın  yüreği  ve  zihni  olarak,  adım  atmış  bir  kadın  daha!  “Daha  ben  ne  yapayım”,  “Daha ne  kadar  susayım”,  “Daha  niye  durayım”  demiş  bir  kadın.  Bu  laflar  da  o  kadının  ilk  lafları  olmuş,  yeni  yolunda! 

Şimdi  tanıdığım  bütün  Kürt  kadınlarında,  o  üç  kadın  var!  Artık o  üç  kadın,  bütün  kadınlarda  var. 

Yolu  açık  olsun! 

Yolumuz  açık  olsun! 


Çile  2014 
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Nevvaya  Jin 


Ev  jina  serhilder  we  sond  bixwara  û  bi  pey  celaden  dapîr  û  bapîren  xwe  biketa.  Ere  em behsa  we  jina  xwedî  pore  sorsosinî,  ew  jina  serhilder  û  rûgeş  yanî  Saraye  dikin... 


Ülkem  ZEREMYA 

Belkî  her  veqetîn  eşekbû  ku  dicemidand 
Her  revvîtî  ber  bi  cihe  destpeka  agir  ve  bû Le  dem  nema  ji  bo  girtina  hesabe; 

Evînan,  veqetîn  û  eşan...”  * 

Sal  1958...  Li  vvelate  sürgün  û  qirkirine,  li Der-  sime,  li  günde  Tatxal,  ji  de  û  bavekî  ji qirkirine  filitî  keçek  çebû.  Ji  demsalan demsaleke  zivistane,  sar  û  serma,  hişkeserma  an go  zemheriye  bû. 

Paşe  vve  ev  keçike  bi  hesten  tolhildane,  bi  berxwedan  û  tekoşîne  bibûya  kesayeteke  ji  pola. 

Ew  keçike  çîroken  heta  niha  hatî  gotin  ji  nû  ve bigota,  li  şûna  çîrok  û  serhatiyen  tirşe,  destanen heqîqete  binivîsanda. 

Ev  jina  serhilder  vve  sond  bixwara  û  bi  pey  celaden  dapîr  û  bapîren  xwe  biketa. 

Ew  e  bi  pey  şopa  nifşen  û  keçen  wendakirî  biketa. 
Behna  xwe  neda  ji  seriyekî  vvelet  çû  seriyekî  din e  vvelet. 

Carinan  bû  sîleyeke  hişk  li  rûye  celadan  ket  û carinan  ket  nav  çerxa  eşkence  ya  zaliman  bi  tene careke  negot  ax. 

Li  seransere  çiyayen  vvelet  en  behna  dayike  ji vvan  dihatgeriya. 

Li  dijî  arteşen  dagirker  çeper  girt  bi  dijvvarî  şer kir. 

Bi  tekoşîna  xwe  ya  nîvsedsale  bi  tevahî  sînoren di  nava  dil  û  mejiyan  de  bevvate  kir. 

Bi  tevahî  jiyana  vve  bi  tekoşîne  bihurî. 

Li  dijî  faşizme,  metingeriye,  dagirkeriye,  ferdperestiye  tekoşiya. 

Ere  em  behsa  vve  keçika  xwedî  pore  sorsosinî, evv  keçika  serhilder  û  keçika  rûgeş 

Yanî  Sakine  Cansiz  bi  nasnav  behsa  Saraye dikin. 

Ev  reziken  helbeste  mina  behsa  tekoşîna Saraye  bikin,  xwe  li  hev  alandine.. 

"Em  evv  kes  in,  bi  isyana  xwe  ya  di  nava  axe  de 


veşartî, 

Ji  cem  vvan  golen  li  keviyen  pegeh  bi  vvan  nake- ve, 

Bi  çilguliyen  xwe, 

Ji  nava  gelî  û  nevvalen  kûr  ten. 

Em  evv  jin  in  ku  ji  demen  sor  ten, 

Em  ji  tînebûne  hişyarbûn, 

Me  pişta  xwe  da  qûntaren  çiyan, 

Gelek  caran  hilatina  roje  di  reşiken  çaven  me de  çû  ava, 

Bedenamejinûve  zindî  bû 

Û  li  ber  denge  erbaneye  me  qefesa  xwe şikand..."** 

Dersa  peşî  ya  der  bare  jiyane  de  ji  diya  xwe  girt Sara. 

Şîreta  peşî  ya  diya  vve  ev  bû  "Keça  min  ji Kurdbûna  xwe  şerm  neke." 

Ev  şîreta  diya  vve,  bû  bingeha  tekoşîna  vve. 

Û  dem  te,  Sara  çirîske  peşî  ya  agire  mezin  pedixe... 

Eleqeya  vve  ji  bo  tekoşîna  civvanen  şoreşger çedibe  û  di  nava  Şoreşgeren  Kurdistane  de  cih digire. 

Di  nava  Apoyiyan  de  cih  digire  ku  vve  dîroka bedbext  a  Kurdistane  biguherînin. 

Li  seransere  Kurdistane  diğere  û  behsa  heqîqete  dike. 

Di  tekoşîna  xwe  ya  li  dijî  faşîstan  de  rojeke  jî  vve gazin  nekira. 

Sal  1978... 

Li  Kurdistane  re  li  ber  serdemeke  an  go  mîladekenûvedibe... 

Sara  jî  vve  mal  bi  mal,  kolan  bi  kolan,  bajar  bi bajar  bigere  û  behsa  azadiya  Kurdistane  bike. 

Sara  geh  diçe  Çevvlîke,  geh  diçe  Elezîze  û  geh  jî diçe  Dersime. 

Ji  her  kesî  re  behsa  rexistiniye  dike  û  dibeje, azadî  bi  rexistiniye  dibe. 

Di  27'e  Mijdara  1978an  de  bi  nasname  û rûmeta  Kurdbûn,  Elevvîbûn  û  Jinbûne  beşdarî  kongreya  damezrandine  ya  PKKe  bû. 


Sara,  sala  1979an  di  çeperen  dijvvar  e  tekoşîne de  li  Elezîze  tevî  komek  hevalen  xwe  hat  girtin. 

Di  dema  darbeya  eskerî  ya  12  îlona  1980an  de li  zindana  Amede  ye. 

Li  ve  zindane  eşkenceyen  dûrî  aqilan  û  nedîtî tene  kirin. 

Li  dijî  eşkenceyan  hemûyan  û  li  dijî  hevvldanen teslîmgirtine,  bi  nasnameya  xwe  Apoyî  û  PKKyî  ti car  paşve  gav  naveje. 

Li  zindane  jî  di  nava  refen  berxwedana  şoreşgerî  de  cih  digire. 

Li  zindanen  Elezîz,  Meletî,  Amed,  Bûrsa  û Çanakaleye  dimîne. 

Di  1991'e  de  ji  zindane  derdikeve. 

Piştî  ku  ji  zindane  derdikeve  bi  avvayekî  çalaktir di  nava  tekoşîne  de  cih  digire. 

Diçe  Akademiya  Mahsûm  Korkmaza  li  Rojhilata Navîn  û  tevlî  pervverdeyen  eskerî  û  îdeolojîk  en Rebertiya  PKKe  dibe. 

Beşdarî  yekemin  konferansa  zindane  dibe. 

Demeke  jî  li  Filistin,  Sûrî  û  Rojavaye  Kurdistane dimîne. 

Paşe  li  sere  çiyayen  Kurdistane  di  nava  tekoşîna gerilla  de  cih  girt. 

Demeke  direj  li  sere  çiyayen  Kurdistane  ma. 

Beşdarî  konferans  û  kongreyen  jina  azad  û PKKebû. 

Paşe  li  Evvrûpaye  xebaten  tevgera  azadiye meşandin. 

Sakine  Cansiz  tevî  xebaten  xwe  yen  li  Evvrûpaye car  caran  çû  çiyayen  azad  en  Kurdistane. 

Sara  yek  ji  damezrîneren  PKKe  û  peşenga  tevgera  azadiya  jinebû. 

Di  9'e  Çileya  2013  an  de  tevî  Fîdan  Doğan  û Leyla  Soyelemez  li  Parîse  hat  qetilkirin. 

Hevreya  40  salî  ya  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah Ocalan,  Sara,  vve  her  tim  hevvl  da  Rebere  xwe  rast bixwîne,  rast  bi  cih  bîne  û  hejayî  be. 

Jineke  azad  û  vvelatekî  azad  xeyala  vve  ya  peşî  û yadavvîbû. 

*Ah met  Telli,  **SaraAktaş 


tunc_suna@hotmail.com 


Se  şitlen  azadiye  mezin  dibin 

Hin  bûyer  hene  ku  jibîrkirina  vvan  xiyaneta mezin  li  jiyane  ye.  Salek  derbas  bû  le  mîna  ku doh  be,  eşa  vve  pir  teze  ye.  Ji  Paytexte Fransa  Parîse  9  e  Çile,  ango  berî  saleke  nûçeyek  ket ajansen  cîhane.  Ve  nûçeye  dile  me  di  nava  eşeke mezin  de  perpitand. ..  Nûçeya  se  hevalen  me,  se  şitlen azadiye,  se  peşengen  jinen  kurd  Sara,  Rojbîn  û Ronahî...  We  roje  hesten  me  tev  rabûn  serhildane. 
Me  ti  kesî  nikariya  li  hemberî  serhildana  dile  xwe  aram tevbigere...  Ma  ke  dikarî  li  hemberî  zulme  nede  ber qîran,  bi  eşeke  kûr  ji  bo  himbezkirine  li  heval  û  hogireke  negere?..  Ma  kîjan  dayike  dema  bihîstî,  ji  nava hinaven  xwe  axîneke  kûr  nekişand  û  nifir  nekirin,  bi lorîkan  re  rondik  nebarandin?.. 

Piştî  ku  bûyer  hat  bihîstin,  di  nava  gerîneka  dile xwe  de  herkes  li  bersiva  bi  dehan  pirsan  digeriya. 
Kîjan  bebextan  û  bi  çi  armance  evv  kiribûn  hedef? 
Kenge  û  li  kû  di  şkeften  şevşevoken  tirsonek  de  civîn çekiribûn?  Çavva  biryardabûn  ku  jinen  kurd  bi  taybetî bikin  hedefa  xwe  û  vveke  guran  erîş  bikin?..  Nedîtina bersiva  van  pirsan  dikir  ku  pelen  dilen  herkesî  mîna çemekî  harxwe  li  çeperan  bixin  û  vvan  rehet  bernedin. 

Û  Parîs,  Parîsa  xwede  giravî  binavûdeng,  metrepola  ku  mîna  cinavvirekî  kapîtalîzme  her  tişte  mirovatiye dadiqurtand...  Bi  nûçeya  komkujiya  her  se  jinen şoreşger  ji  bo  kurdan  tevan  he  pirtir  bû  bajarekî  tarî, rûsar  û  cemidî.  Le  piştî  ku  komkujî  hat  bihîstin  bi  dehhezaran  Kurd  ber  bi  Parîse  ve  herikîn.  Ez  jî  heftiyake  li vvir  bûm  û  hersa  Kurdan,  jinan,  civvanan  ji  nez  ve  min dît.  Dayikan  digot  ‘le  le  lavvo,  di  nava  ve  tekoşîne  de herî  zede  komploya  li  ser  Serok,  ya  din  jî  ve  komkujiye em  pir  eşandin.. 

Balkeş  bû  tesbîten  dayikan  pir  di  cih  de  bûn.  Berî komkujiye  bi  şeş  rojan  li  gel  Rebere  Gele  kurd Abdullah  Ocalan  hevdîtin  çebûbû.  Piştî  ve  hevdîtine bûyîna  komkujiye  bû  sedem  vvere  gotin  ku  hezen  li  dijî pevajoya  aştiye  bi  ve  komkujiye  dixwazin  komployeke bikin.  Jixwe  piştî  komkujiye  Rebere  Gele  Kurd  di  hevdîtineke  xwe  ya  li  gel  şandeya  BDPe  de,  diyarkir  ku  ev erîş  berdevvamiya  komploya  navnetevveyî  ye...  Ji  bo ve  jî  bi  İsrar  naxwazin  ev  komkujî  ronî  bibe.  Eğer  îro her  çiqas  kese  ev  komkujî  kirî  diyar  be  jî  hezen  li  pişt vvî  bi  İsrar  ten  veşartin. 

Bele  di  ser  komkujiye  re  salek  borî.  Bi  hesten  birîndar,  bi  hesten  xwe  yen  betebat,  bi  hers  û  biryar  kurd daketin  kolanan...  Di  direjiya  sala  2013an  de,  bi  taybetî  jinen  kurd  bi  İsrar  xwestin  bûyer  ronî  bibe.  Levvre zanîn  ku  di  kesayeta  Sakîne  Cansiz  de,  di  rastiye  de tevgera  jinen  kurd  û  peşengen  we  bi  giştî  kirine  hedef. 
Hezen  tarî  digotin  qey  dema  em  vvan  bikujin  we  bitirsin  û  levvaz  bibin,  we  tevgera  azadiye  paş  de  gavan biaveje.  Le  berovajiye  we,  tevgera  jinan  he  zedetir  bi hez  bû.  Li  seransere  cîhane  ev  komkujî  hat  nîqaşkirin û  di  navbera  jinan  de  piren  nû  hatin  avakirin.  Gelek rexistinen  jinan  diyarkirin  ku  vve  şevvaze  tekoşîna  azadiye  ya  jinen  kurd  ji  bo  vvan  mînak  be.. 

Hezen  Faşîst  yen  devvleta  Tirk  dema  di  zîndane  de işkence  li  Sakîne  Cansiz  dikin  dibejin;  ‘ji  bo  ku  hûn pîçan  neynin  dinyaye  eme  vve  ziwa  bikin.’  Le  niha binerin  bi  sedan  zaroken  naven  vvan  Sakîne,  Rojbîn, Ronahî,  Sara,  Fîdan  û  Leyla  ji  dayîk  bûne,  bi  ser  lingan jî  ketine  ûdimeşin. 

Hevalen  min  yen  delal,  her  se  şitlen  azadiye!  Bele di  ser  komkujiya  vve  re  gelek  dem  derbas  bû,  le  ez natirsim.  Hevalen  min,  levvre  em  ne  tene  ne  û  em  he pirtir  bûne.  Tikes  bavver  nake  ku  hûn  di  bine  axa  sar de  bin,  jin  bi  germayiya  hesten  xwe  vve  dipeçin  û  di paxila  xwe  de  diparezin...  Bi  çalakiyen  xwe  li  edalet  û heqîqete  diğerin... 
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Bi  kene  xwe  ye  mm  herikî  tevahiya  dilan 


Rojbîn,  bi  dile  xwe  ye  tijî hezkirin  û  rûkeniyaxwe mirov  aram  dikir.... 
Dibin  wan  guliyen  xelek de,  bi  wan  avviren  gerim, bi  dilnizmî  û  asîbûna xwedil  û  hinaven  mirov gerim  dikir  Rojbîn. 


Heval  ARSLAN 


“...Ku  der  li  benda  wan  be,  ew  li  wir  bûn Di  emre  xwe  de  carek  tene  dereng  neman 
Di  her  zimanî  de  navek  wan  hebû 
Le  nasnameya  ti  vvelatî  hilnegirtin 
Esmerbûn  belkîjîkej.... 

An  go  kombûna  gelek  rüyan  bûn 
Her  çiqas  di  her  dorpeçe  de  ben  lexistin  û  bikevin  erde  jî.  Le  ew  revvî  ne  û  ti  carî  namirin...”  * 

Fîdan  Doxan  an  go  Rojbîn  di  17e  Çileya 1982'an  de  li  günde  Xançiplak  e  navçeya Mereş  Elbîstane  hate  dine. 

Ji  bo  we  jiyana  koçberiye  di  temenek  biçûk  de dest  pe  kir.  Li  Fransaye  wekî  zaroka  malbatek  karker mezin  bû.  Dibistana  navîn  û  amadeyî  li  bajare Strasburge  xwend.  Fîdan  Doğan  peşî  li  komeleya çande  ya  Strasburge  dest  bi  xebatan  kir.  1999an tevlî  tekoşîna  azadiya  Kurdistane  bû. 

VVekî  ku  ji  gele  xwe  re  roje  bîne  nave  Rojbîn  li  xwe kir.  Rojbîn,  bi  dile  xwe  ye  tijî  hezkirin  û rûkeniya  xwe  mirov  aram  dikir....  Dibin vvan  guliyen  xelek  de,  bi  vvan  avviren gerim,  bi  dilnizmî  û  asîbûna  xwe û  hinaven  mirov  gerim  dikir 
Rojbîn.  Le  bi  qasî  we  serbilind û  berxwederbû. 

Rojbîna  jehatî  di  xebaten  civvan,  jin  û  diploma¬ 


siye  de  kar  meşand.  Yek  ji  vvan  qasiden  aştiye  bû  ku li  Evvrûpaye  ji  bo  gele  xwe  di  qada  dîplomasiye  de xebaten  giran  biha  dikir.  Babe  we  dibeje  "Keça  min qasida  aştiye  bû". 

Rojbîn  li  vvelaten  vvekî  Fransa,  Belçîka,  Holanda, kar  û  xebaten  dîplomasiye  dimeşand,  bi  nûneren saziyan,  şaredar,parlementer  û  vvezîran  re  hevdîtin pek  dianî.  Di  hemû  hevdîtinen  xwe  de  çareseriya demokratîk  a  pirsgireka  kurd  vedigot  û  ji  bo  vve  tedikoşiya. 

Ji  bo  ku  tevgera  azadiye  ya  gele  Kurd  û  rastiya gele  xwe  ji  nez  ve  nas  bike  û  bibîne,  bere  xwe  da çiyayen  azad  yen  Kurdistane.  Li  evvrûpaye  jî  di  nava kongreya  Netevvî  a  Kurdistane  de  bi  avvayek  çalak cihdigire. 

Rojbîn  Jineke  tegehiştî  ya  Kurd  û  Elevvî  bû. 

Fîdan  Doğan  bi  boneya  Komploya  navnetevvî  ya 15'e  sibate  ya  li  dijî  rebere  Gele  Kurd  abdulah Ocalan  di  14'e  sibate  de  tevlî  bernemeyeke  televîzyona  Roj  dibe  û  van  nirxandinan  dike. 

Me  evv  herî  zede  jî  li  bajare  Strasbourge  dît.  Li  vî bajarî  ji  bo  azadiya  Rebere  gele  kurd  Abdullah Ocalan  çalakiya  birçîbûne  pek  dihatJinge  herî 


girîng  ye  çalekiye,  an  go  dîplomasiya  çalekiye  Fîdan Doğan  bireve  dibir. 

Di  çalekiya  ku  52  roj  devvam  kirde,  Fîdan  Doğan xwedî  hevvildanen  mezin  bû. 

Ji  bo  ku  çalakî  bigehe  armanca  xwe,  her  tim  di nava  liv  û  tevgera  dîplomatîk  de  bû. 

Ji  ber  van  kar  û  xebaten  be  hemba  ku  Rojbîne meşand,  bû  hedefa  erişen  tarî... 

9e  Çileye  tevî  yek  ji  sazkaren  PKKe  Sakîne Cansiz  û  endama  tevgera  civvanen  Kurdistane  Leyla Şaylemez  li  Parîse  hat  qetilkirin. 

Guleya  ku  li  Fîdan  Doğan  û  hevreyen  vve  reşandin,  di  rastiye  de  li  pevajoya  çareseriya  demokratîk ku  ji  aliye  Rebere  Gele  Kurd  ve  hatibû  dest  pekirin, reşandin . 

Li  ser  agahiya  komkujiye  bi  deh  hezaran  kurdistanî  û  döşten  vvan  herikîn  Parîse  û  xwedî  li  se  jinen Şoreşgerderketin. 

Di  merasîma  li  Parîse  de  bi  sedhezaran  bi  yek dengî  hesap  ji  kujeren  Fîdan,  Sakîne  û  Leyla  xwestin. 

Elbîstane  jî  Fîdana  xwe  bi  avvayek  heybet  û  tilîliyan  peşvvazî  kir. 

Çiyayen  Nurhaq  û  Salavan  Rojbîn  bi  serbilindî himez  kirin. 

Piştî  oxirkirine,  li  gorî  kevneşopiya  Kürden Elevvî  li  ser  gora  Rojbîne  agir  hat  dadan. 

Ev  agire  azadiye  ye  di  dile  Rojbîn, 
Sara  û  Ronahî  de  bû...Ew  agir  venamire  û  vve  her  dem  reya  tekoşeren azadiye  ronî  bike. 

Werger:  Gulîstan  ÎKE 


Çirûska  asoyan 
Berbanga  siberoja  me 
Eşqa  rehevalen  me 

Cardin  xemiliye  berfînek  birengen  spî  û  sor Bi  rengen  aştı  û  tekoşînen  bi  dilşewat 

Cardin  xemiliye  bi  eşqa  gelan  û  miroven  azad Cardin  xemiliye  bi  biharen  bibaran 
U  hinek  şil 

Bilind  bûye  gulberfîna  welate  me 
Bilind  bûye  bi  ala  Kurdistane 
Dilerize  dil 

Li  şûna  me  kî/ke  we  çawa  bide  dayînen  me Di  wate  de  zorahî  heye... 

Cardin  xemiliye  bi  neqşen  Diljînan 
Bi  behna  gülen  bi  silav 

Dengen  berfînan  çiya  hildaye 
Zarok  di  îsyanan  de  ne 

Dayîk  di  lorînen  melodiyan  de 
Bav  di  bilindbûna  ala 
Gul  di  berfîna  welate  me  de  ne 

Cîhan  mînak  digrin  bi  şoreşgertiya  narîncoka  berfînan Dijmin  şaş  maye  bi  dengen  kileşen  me 


Ax  qelişiye  ji  şerma  me 
Çiya  berxwe  dide 
Da  ku  bişopînin  şopen  me 
Xemiliye  gulberfîna  welate  me 

Evîn  Serhed 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portre 


Çile  2014 


Nevvaya  Jin 


Evrim  DENGİZ 


Ey  kelecana  revvîtiyen  mezin  a  di  veciniqîne bi  denge  pelen  deryaye  tijî  vî  temenî  bibe bila  bi  seruvenen  ku  kemend  davejin  mirin  û  evîne  derbas  bibe Li  navîna  dinyayek  cemed  girtî diket  ser  reyan  her  deme  bi  heman  fîtike li  peş  we  çiya,  zinar,  asîmane  kû  diheje,  axa  ku  diqelişe...”  * 

Hinekan  digot  ew  ji  cennete  hatiye,  hinekan  jî  digot  ji  vvelate xewn  û  xeyalan....  belkî  ji  nîşkave  di  nava  me  de  xuya  kir,  le  ew yekji  me  bû.... 

Bi  meşa  xwe  ya  ciwan  û  bi  bavver,  her  cihe  ku  çûye,  şopek  ji  tama Ronahiye  li  pey  xwe  hişt. 

Pela  enerjiya  we  ya  çeker  bi  lez  belavî  derdore  we  dibû..bi  bezek  kû dibe  nesîbe  kem  mirovan,  bi  lez  herikîji  navajiyana  me... 


Amed  di  hundure  min  de  hers  û  heviyek; Çemekî  bi  bendan  naye  girtin, 

Bahozeke  li  geliyan  dikefîzînî, 

Di  dane  şev  ey  e  de  kulîlkeke  vekirî, 

Ava  zozanan  a  dike  xûmînî 

Amed  di  hundure  min  de  evîneke  venamire, 

Evin  ku  her  roj  ji  nû  ve  dimeşîne, 

Soten  sor  en  dişezvitînin, 

Amed  di  hundure  min  de  agirek  e; 

Ji  Mazlûman  heta  Ferhadan, 

Ji  Zekiyan  heta  Dr.  Agiran, û  niha  jî 

Amed  ji  Ferhaden  nû  re  şahidiye  dike 
Ku  ez  nave  wan  nizanim. 

Amed 

Jig  elek  qehemanan  re 
Abîdeya  azadiye 
Buhuşta  evîne û  abîdeya  hesreteye. 

Amed,  ew  bajare  ku 
Bi  agire  bedenan  ronî  dibe. 

Be  dengiya  Dicleya  har, 

Dîcle  gerdeneke  heşîn  e, 

Amed,  e  iv  bajare  ku 

Bi  bedene  kesen  xwe  dişewitînin  ronî  dibe. 
Amed  ji  şûran  heta  zindanan, 

Ji  Ko  Spî  heta  Rahşanan, 

Dest  bi  dest  digire  û  govend  digire, 

Bajare  abîdeyen  azadiye. 

Amed,  zaroken  Zerdüşt; 

Neviyen  şex  Seîd, 

Bi  kincen  xwe  yen  herî  pak, 

Bi  agiren  li  ser  bedena  xwe  hol  dikin, bi  rengen  çavan  dibiriyînin 
Li  zindana  Reşan  jibo  tolhildane  rawestiyane, bi  hezaran,  bi  hezaran  perıvaneyen  agir, 

Ji  bot  e  li  adare  rawestiyan  e, 

Û 

Li  Zindanen  Amede, 

Dû  çîçeken  agir  en  nû  bûn  Ferhad, 

Ne  cara  yekemîn 
U  ne  cara  daıviye  Amed... 


Gurbetelli  Ersöz 


Ev  herikînek  vvisabû  kû  bala  her kesî  dikişand  serxwe. 

Bele  ji  navajiyana  mederbasbû 
Ronahî.  Ji  bo  hemû  kesen  ku  bûn xwedî  rûmeta  nasîna  vve,  vvateya zeman  guherî....Zeman  edî  bû  beri- ya  Ronahî  û  piştî  Ronahî. ..Wisa herikî... 

Yen  ku  li  rûye  vve  ye  bi  xendeya bihare  nerîn  we  bigotina "  em  bi  qurbana  vvî  kenî" 

Jiyana  me  ya  tijî  eş  we  bi  nave  Ronahî bedevv  bibûya. 

Ji  bo  gele  me  jiyan  we  bi  Ronahiye  rûye xwe  ye  ronî  bihûnaya. 

Civvaniya  ku  raye  dîroke  ye  herî  çalak, 

Ronahî  bi  xwe  bû. 

Ji  ber  ew  nave  serhildana  li  hemberî pergala  kapîtalîste  ku  weke  Dihaqe  modern 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zelal  a  xwebûne  bû...Bey  ku  kes  pe  bizane,  li van  diyaren  sürgüne  berî  û  hezkirinek  mezin  a vvelat  komî  hev  kiribû..Her  roj  dile  Ronahî  we bi  hesreta  Kurdistane  bişevvitîba.  We  ti  carî  ew bedadî  û  zilma  li  ser  gel  û  vvelate  we  te  meşandin qebûl  nekir.  Evîna  rast  dîtibû  edî.  Ya  ku  dîtîbû  vvek tama  roje,  tama  vvelat;  heskirina  azadiye  bû. 

Di  mehek  zivistane  ya  bi  sir  û  seqem  de,  weke berfînan  serî  hildabû  ji  bin  berfe. 

Leyla  Şaylemez  le  Çileya  1989an  li  Mersîne  weke zaroka  3.  a  malbate  hat  dine. 

Belkî  malbata  Şaylemez  nave  we  ji  Leyla  Oasim  wergirtibû... 

Malbata  Şaylemez  bi  esle  xwe  xelke  Amede  ye. 

Xwişkek  û  6  birayen  Leylaye  hene. 

Di  encama  zilm  û  zora  devvleta  tirk  de,  jiyanek  tijî  zext  û koçberî  dijîn.  Leyla  hîn  10  salî  tevî  malbata  xwe  dibe  revviya reyek  dûr  û  koçî  evvrûpaye  dikin. 

Leyla  xwendina  ku  li  Mersîne  destpekirî,  li  Elmanya  heya pola  lOan  domand. 

Leyla  Şaylemez  nikare  bi  pergala  sar  û  çanda  evvrûpaye  re bibe  yek,  bere  xwe  dide  civake  û  tekoşîna  we  ya  mafdar. 

Piştî  sala  1996an  bi  avvayeke  çalak  tevlî  xebaten  çandî  dibe. 

Tevî  koma  xwe  ya  govende  tevlî  gelek  peşbirk  û  aktivîteyen  çandî dibe. 

Her  ku  agire  dile  we  gur  dibe,  Leyla  sînoran  zedetir  dide  zore. 
Tevlîbûna  xebaten  çande  tera  we  nake  û  2009an  tevlî  xebaten  civvanan  dibe.  Leyla  dibe  keça  roje  Ronahî.. .2010an  Leyla  dibe  revviya vvare  hezkirin  û  hesreta  dile  xwe..Mirade  vve  pek  te.  Edî  li  qaden  azadiye  yen  Kurdan,  li  çiyayen  Kurdistane  ye.  Weke  perperîkan  ji  ve  kulîlke  difire  ya  din....Dixwaze  azadiya  vvelate  xwe  bijî  di  her  behne  de. 

Geh  derdikeve  lutkeya  çiyan  û  dikeve  temaşeya  rojavayen  sor...Geh dibe  revviya  reyen  direj  bi  vvî  dile  xwe  ye  tijî  kelecana  azadiye... 

Dixwaze  dema  li  vvelate  xwe  ter  û  tijî  bijî.... 

Dil,  mejî  û  giyane  xwe  bi  ve  hezkirin  û  tama  azadiye  tijî  dike. 

Le  bey  dile  xwe,  ji  ber  pirsgirekek  tendurustiye  neçar  dibe  vegere Evvrûpaye. 

Bele  bi  zanabûn,  tegehiştin  û  vînek  ji  pola...Çawa  digehe  Evvrupa  bi avvayekî  çalak  xebaten  xwe  didomîne.  Li  Evvrupa  di  bin  bane  tevgera civvanen  azad  de  xebatan  dimeşîne. 

Ji  hevalen  xwe  re  gotiye  "  dijmin  ji  xebaten  jinen  civvan  ditirse, levvma  dive  em  ve  xabate  bi  hez  reve  bibin"  û  bi  ve  perspektîve  bere xwedayeqadan... 

Bele  Ronahiyek  ket  jiyana  me  û  derbas  bû,  herikî;  weke  perperîkan, vveke  ba  û  ave... 

Ronahiya  temen  perperîk,  şopdara  civvan  a  kevneşopiya  jina kurdatekoşerbû. 

Jina  civvan  Ronahî  ala  sor  hilda,  li  hemberî  derevven  Dihaqan derket  meydana  tekoşîne  û  tevlî  kervvane  revviyen  heqîqete  bû. 

Û  niha  li  çar  aliyen  kurdistane,  her  dema  bager  û  zemheriye  ji  bineaxe  serî  hil  dide. 

Ronahiya  Xoşewîst;  Şoreşgera  civvan  a  dil  mezin; tu  û  hevreyen  te  yen  reya  direj  Sara  û  Rojbîn,  hûne her  dem  re  û  asoyen  legerînvanen  azadiye  ronî bikin,  dil  û  giyane  wan  gerim  bikin  û  heviyen wan  mezin  bikin. 


Pela  enerjiya  we  ya  çeker  bi  lez  belavî  derdore  we  dibû..bi  bezek kû  dibe  nesîbe  kem  mirovan,  bi  lez  herikîji  navajiyana  me... 


Keça  temen_  civvan  û  rûken 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özel  sayı 
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Newaya  Jin 


Onların  gücünden  korkttular! 

Ölüm  kusan  çeteler,  karanlığı  seven  yarasalar  misali,  karanlığın  boşluğuna  düştüler  ve  yenildiler.  Semalarda  yükselen  barış güvercinleri,  Amed’e  ulaşırken,  “biz  kazandık”  dediler.  Kızıl  gelinlikleriyle,  Zagroslara,  Altın  Hilal  diyarına  selam  verdiler! 


V'flt 


Sakine  KARAKOÇAN 


Büyük  bir  şokla  uyandığımız  ve  yüreğimizin acıyla  kavrulduğu  o  kara  gün...  9  Ocak Katliamı  birinci  yılını  doldururken  acımız  dinmedi,  öfkemiz  büyüdü!  Adalet  arayışımız  hep  sürdü... 
Avrupa’da,  Kürtler  için  işlemeyen  ‘hukuk’  ve  ‘demokrasi’  hegomonik  güçlerin  çıkarlarını  koruyarak,  bir  arpa boyu  yol  alamadı,  daha  da  küçüldü...  Her  Çarşamba ‘Adalet  İstiyoruz’  sloganlarıyla  yürüyen,  haykıran  Kürt kadınlarının  sesi  duyulmadı.  Üç  maymunları  oynayan devletlerin  suskunluğu  bozulmadı...  Kürt  halkının  adalet  arayışına  cevap  verilmedi...  Kürtler  ‘Suskunluğunuz ortaklığınızdan  mıdır?’  diye  sorarak,  Fransa’nın  tarihine ters  düşen  bu  gidişat  ve  tarihine  yakışmayan  bu  yaklaşımı  hep  sorguladı...  Sorgulayacak  da!.. 

Tabi,  Jeanne  D’arc  niçin  öldürüldü?  Rosa Luxembourg  neler  yaşadı?  Clara  Zetkin  neyin  mücadelesini  verdi?  Kürtlerin  Rosa’sı  Sara  ve  yoldaşları  niçin vuruldu?  Sorular  yumağı  hala  birçok  boyutuyla  cevap arıyor  ve  aramaya  devam  edecek...  Bütün  bu  sorular ‘önce  kadını  vurun’ diyen  erkek  egemenlikli  zihniyetin sorgulanmasıyla  cevabını  bulur.  Karanlıklar  ancak  o zaman  aydınlanır.  Yüreğimizin  derinliklerinde  yer  alan kutsal  bir  acıya  dönüşen  Saramızın,  Fidanımızın, Leylamızın  katledilişini  unutmayacağız! 

O  sokaklar  utanç  duydu 

Kürt  kadınları,  9  Ocak  katliamının  dayandığı  kirli tarihin  arka  planını  sorguladığı  gibi,  Paris  Komünüyle tarihe  geçen  eşitlik  ve  özgürlük  özlemlerine  ve  insanlığa  örnek  olan  mücadelesine  de  büyük  saygı  duydu.  Bir zamanlar  Paris  direnişçilerinin  barikat  kurduğu  o sokaklarda,  Kürt  halkı,  katledilen  üç  fidanı  için  barikatlar  kurdu.  O  sokaklar  adalet  bekleyen  Kürt  kadınlarının yürüyüş  ve  haykırışlarına  tanık  oldu.  O  sokaklar,  utanç duydu...  Kabul  etmedi  ama,  o  derin  ve  kirli  olan  sessizliği  bozamadı...  Üç  Kürt  kadın  karşısında  saygıyla eğildi.  Paris  komüncülerinin  utancı  olmasın,  onların tarihi  rolünü  şimdi  Kürt  kadınları  temsil  ediyor... 
Rojava’da,  Amed’te,  Dersim’de  tüm  Kürdistan’da  eşitlik  ve  özgürlük  haykırışını  yaşamsallaştırarak,  demokratik  özerklik  barikatlarıyla  hegomonik  güçlerin  zihniyet  duvarlarını  yıkıyor...  Batının,  hep  gizlediği,  sakladığı  bir  gerçeklik  olan  Kürdistan,  artık  kendisini  inşa ediyor.  İnkar  ve  imha  politikaları  çöküyor.  Paris’te  şu an  gizlenen  ve  saklanan,  adaletine  gölge  düşüren  ve hep  karanlık  kalan  da  bu  inkar  mantığıdır.  Ama  nafile! 
Lozanlara  imza  atan  o  eller  ile,  tetikçileri  saklayan  ve koruyan  eller  de  aynıdır.  Bu  nedenle  bırakın,  karanlıkta  kalsınlar!  Karanlıklar  onların  olsun,  suskunlukları, utançları  hep  onlarla  olsun!.. 

Üç  Kürt  kadın:  Sara,  Fidan,  Leyla  yoldaşlar, karanlıkları  geride  bırakarak  aydınlığa  koştular. 
Onlar-,  barışın,  güzel  olanın  adı  oldular.  “Barışın güvercinleri  vurulmaz”  hakikatine  yüz  sürerek  Fransa semalarından  Kürdistan  topraklarına  kanatlandılar. 
Doğu’nun  maneviyatıyla  buluştular.  Batı’nın  şımarıklığına  meydan  okuyarak  Amed’ten,  Nurhak’a, Dersim’e  uçtular...  Avrupa’da  kalan  Kürtlere,  Kürt kadınlarına  karanlığa  inat,  aydınlığa  koşmanın  yolunu gösterdiler.  Batının  kendine  yetmeyen  hukukuna, demokrasisine  ders  verircesine  imtihana  tabi  tuttular.  Demokrasi  ve  hukuk  dersinde  sınıfta  kalan Batıya  artık  puan  vermek  insanlığın  görevi  olsun... 
Tarihin  işleyen  güzel  yüzü  ise  ahlaki-politik  toplumun yaratıcılığına  ait  olsun.  Karanlıklar  ancak  böyle  aydınlanabilir,  Sakinelerin  ruhu  ancak  o  zaman  şad  olur! 

Altın  Hilal  diyarına  selam  verdiler 

Tanrıçamız  Sakine  Cansız’ın,  katledilişinin  birçok boyutu  vardır.  Öyle  ki,  İskender’in  feth  edemediği Zagroslarda,  Ana  Tanrıça  kültürünü  açığa  çıkarma  ve onun  takipçisi  olma  gücünü  gösteren,  erkek  egemenlikli  sisteme  meydan  okuyarak  Ana  Tanrıça  kültürünü Batıya  taşıran  ve  Batı’nın  şımarıklığına  aldırmayan Rosalarla,  Clara  Zetkinlerle  kadın  buluşmasını  sağlayan  Sakine,  barış  ve  kardeşliğin  sembolüydü.  Onun için  sıkılan  o  kurşunlar  tarihin  gizemine  sıkıldı...  Sahte medeniyetin  ürettiği  o  soğuk  madde  parçası,  tarihin derinliklerinden  yükselen  o  gizem  ve  yakıcı  gerçekliği göremedi,  korktu!  Öldürme  üzerine  kurulu  sistemin harekete  geçirdi  o  tetikçiler.  Sakine’nin  büyüklüğünü nasıl  bile  bilirdi  ki?..  Buna  ne  güçleri  ne  de  bilinçleri yeterdi.  Çünkü,  Ana  Tanrıça  kültürünün  toplumsal emeğinin  değerlerini  taşıyan  SAKİNE,  FİDAN  ve LEYLA’nın  gücü  tarihin  derinliklerinden  gelmektedir. 
Ölüm  kusan  çeteler,  karanlığı  seven  yarasalar  misali, 


karanlığın  boşluğuna  düştüler  ve  yenildiler.  Semalarda yükselen  barış  güvercinleri,  Amed’e  ulaşırken,  “biz kazandık”  dediler.  Kızıl  gelinlikleriyle,  Zagroslara,  Altın Hilal  diyarına  selam  verdiler! 

Kadının  yazılmayan  tarihi,  nakış  nakış  Sakinelerle yazılıyor.  Dersim’den  yola  çıkış  öyküsünü  kendi  kalemiyle  sade  ve  yalın  bir  tarzda  yazdığı  ‘Hep  Kavgaydı Yaşamım’  romanındaki,  Rojbin’in,  Nurhaklar’dan  koparıldığı  2  yaşındaki  öyküsünde  gizli  olan  gerçekler, Ronahi’de  aydınlanan  yüz  ve  özgürlüğe  koşan  genç kadının  sisteme  teslim  olmayan  o  ruhu  ve  o  gizem  anlaşılmadan,  bu  katliam  anlaşılamaz. 

Kadınların  gücünden  korktular 

Hangi  gerçeklik,  egemenin  ruhunda  korku  yarattı? 
Hangi  gerçeklik  “ÖNCE  KADINI  VUR!”  dedirtti?  İşte tarihte  saklı  olan  gizem  burada!  Kadınların  gücünden korktular,  direnişle  büyüyen  kadınların  mücadelesinden...  Sakine’nin  o  görkemli  duruşu  ve  mücadele ruhundan  korktular.  Çünkü  tarihin  gizli  ve  saklı  olan  toplumsal  değerlerine  sahipti  O!  Korktular  ve  erkek  egemenlikli  sistemin  yarattığı  köle,  geri  kadına  alternatif olan  kadın  duruşuna  ve  ruhuna  saldırdılar.  Bunu  bu yönüyle  okumak  ve  yazmak  kolay  değil  ama,  bu  tarihi birhesaplaşaydı... 

Onların  tek  gücü,  ana  tanrıça  kültürüne  ve  komünal değerlere  bağlı  oluşlarıydı.  Güçlüydüler.  Çünkü  kaynaktan  besleniyor  ve  APOCU  felsefeyle  donanmışlardı. 
Yenilmezliğin  gücü  olan  insanca,  özgürce,  toplumsal değerlerle  iç  içe  yaşama  ve  bu  yaşama  büyük  bir  anlam yükledikleri  için  vuruldular.  Onlar;  Toplumsal  Sözleşme temelinde  mücadele  ettiler  ve  kadın  olmanın  anlamı  ile köklerine  bağlı  yaşadılar.  “Nasıl  yaşamalı?”  sorusuna cevap  olan  APOCU  felsefeyi  okudular.  Bilimin  ve  tekniğin,  hegomonik  güçlerin  çıkarları  için  nasıl  kullanıldığını ve  toplumsallığa  karşı  bireyselliğin  nasıl  geliştirdiğini görüp,  ona  inat,  güzel  olanı  taşıyan  ve  yaşatan  kadın oldular.  Tekniğin  ürettiği  o  kirli  kurşun,  nasıl  işler  onların yüreklerine!..  Adaletin  ve  güzelliğin  temsilcisi  onlar... 
Bu  nedenle  onlardan  adalet  beklemiyor  ve  istemiyoruz. 
Onun  yerine  adalet  temsilcilerinin  direnişiyle  yeni  bir dünya  yaratma  ve  yaşatma  umudunu  büyütüyoruz. 
Sakinelerin  davasını  kazanacağız!  Ama  ‘kimin  hukuku, neden  işlemiyor?’  diyerek  Avrupa  hukukunu  da  sorgulamaya  devam  edeceğiz. 

Bu  katliam  tesadüfi  değildir 

9  Ocak  Katliamı’nın  bir  yılı  doldu,  ardında  cevabı 
olmayan  onlarca  soruyu  bırakarak...  Hangi  boyuta bakılırsa  bakılsın  bunun  böyle  olduğu  tartışmasızdır, ideolojik  boyutu,  siyasi-politik  boyutu  ve  körleşen hukuk  boyutuyla  işlenecek,  söylenecek  o  kadar  şey  var ki...  Sakine’nin  mücadelesi  ve  duruşunun  bütün  bunlarla  bağlantısı  olduğu  da  tartışmasızdır.  İnsanlık  tarihinin  baş  aşağı  gidişatına  ‘dur’  diyen  Önder  APO’nun, insanı  ve  toplumu  bir  bütünsellik  içinde  ele  alıp,  analiz ettiği  yeni  yaşam  felsefesinin  geçmişine  bağlı,  kökleri üzerinde  yeşeren  yeni  bir  insan  ve  toplumsal  gerçekliği  esas  alması  ve  bunu  savunmasıdır  neden!  işte, Ortadoğu  halklarının  birlikte  yaşaması  ve  demokratik güçlerin  alternatif  bir  güç  olacağına  dair  yaptığı  çağrı, karanlık  güçlerin  harekete  geçerek  üç  kadın  militanı katletmesi  tesadüf  değildir.  Bu  katliam,  insanca  yaşama  ve  barışa  saldırıdır. 

Baskı,  tutuklama,  sindirme  politikaları  tutmayınca fiziki  saldırıya  kadar  işi  vardırdılar.  Özgür  Kürt’ten  korkan  zihniyet  niye  buna  başvurdu?  Kürde  bu  kadar  ideolojik  ve  politik  saldırı  neden?  Bu  soruları  sormayacağız artık.  Elimiz  yakalarında  olacak...  Hani  demokrasi  anlayışınız?  Hani  insan  hakları  savunuculuğunuz?  Kürtlere gelince  niye  yok?  Kendilerine  bile  yetmeyen  demokrasilerini  ne  kadar  uygulayacaklar?  Bunlar  sorgulanır  ve sorguladığımız  bir  boyuttur.  İnsan  hakları  ve  özgürlükler alanında  sınıfta  kalan  Kürtler  olmayacak.  Kürtler, demokrasi  ve  özgürlük  mücadelesini  ‘demokratik  kurtuluş  ve  özgür  yaşamı  inşa’  hamlesiyle  Kürdistan’da geliştirerek  cevap  olacak.  Halklara,  tüm  ezilenlere, AvrupalI  dostlara,  yanımızda  olanlarla  birlikte Sakine’ye,  Fidan  ve  Leyla’ya  olan  sözümüze  bağlı  kalarak,  özgürlükler  alanında  sınıfta  kalanlara  inat,  özgür yaşamı  ülkemizde  inşa  edeceğiz. 

“Bedelini  ödedim,  hala  ödüyorum” 

19  Ocak  2007’de  Agos  gazetesi  önünde  vurulan 
Hrant  Dink’i  de  bu  vesileyle  anarak;  Ocak  ayının  kara günlerini  lanetleyerek,  demokrasi  mücadelesini  yürütenleri  selamlıyorum.  Evet,  Hrant  Dink’in  barış  için, demokrasi  için  kaleme  aldığı  hikayesi,  biraz  da  bizleri anlatıyor  diyeceğim.  Çünkü  mücadelesinde  yalnız 


olmayan  Hrant  Dink,  kalleşçe  Agos  gazetesi  bürosunun önünde  vurulduğunda  göz  yaşlarımız  yükseltilerdeki karları  eritecek  kadar  sıcak  akmıştı.  Bir  Ocak  günüydü yine.  Sakine  yoldaşın  anlatımlarını  anımsıyorum,  çok üzülmüştük  ve  acı  duymuştuk.  Sakine’nin,  Hrant Dink’in  o  vurulma  olayından  bir  kaç  yıl  sonra  bunun benzerini  bir  büroda,  Paris’te  yaşanacağını  hiç  düşünmemiş  ve  derinden  etkilenmiştik.  Ortak  yanlarımız  ve bir  o  kadar  benzerliklerimiz  var  ki,  ülke  sevdası,  sevgisi, doğup  büyüdüğümüz  topraklara  olan  özlemlerimiz  o kadar  derin  ki...  Hrant  Dink’i  okurken  bunu  bir  kez  daha anlıyorum.  Hrant  Dink;  ‘Türkiyeliyim...  Ermeniyim,  iliklerime  kadar  Anadoluluyum...  Bir  gün  dahi  olsa,  ülkemi terk  edip  geleceğimi  ‘Batı’  denilen  o  ‘hazır  özgürlükler cenneti’nde  kurmayı,  başkalarının  bedel  ödeyerek yarattıkları  demokrasilere  sülük  misali  yamanmayı düşünmedim.  Kendi  ülkemi  de  o  türden  özgürlükler cennetine  dönüştürmek  ise  temel  kaygım  oldu...’diyor. 
‘Şu  anda  yaşayabildiğim  ya  da  yaşayamadığım  haklara da  bedavadan  konmadım...  Bedelini  ödedim,  hala  ödüyorum...’  diye  de  devam  ediyor. 

Evet,  özgürlüğün  bedeli  ağırdır.  Bunu  da  ancak ortak  kaderi  yaşayanlar  anlar.  Ve  onlar,  birlikte  yaşamayı  bilirler.  Mezopotamya  halklarının  ortaklığı  ve  kader birliği  bundandır.  Devletten  bir  şey  beklenmez.  Çünkü biliyoruz  ki,  devlet  ve  iktidar  doğası  gereği  sürekli  olarak  eşitsizlik  ve  kölelik  üretir  ve  buna  dayanarak  kendini  süreklileştirir.  Devlet  içinde,  devlet  sınırlarında  ya  da devletçi  zihniyet  temelinde  eşitlik,  adalet  beklemiyoruz.  Batının  kendisi  için  yarattığı  demokraside  de,  hazır özgürlüklerinde  de  gözümüz  yok!  Hele,  Sakine  arkadaşın,  ‘Ruhum  sıkılıyor’  diyerek  hiç  ısınmadığı  Avrupa’da, Hrant  Dink’in  dediği  gibi;  ‘Evet  kendimi  bir  güvercinin ruh  tedirginliği  içinde  görebilirim,  ama  biliyorum  ki,  bu ülkede  insanlar  güvercinlere  dokunmaz...  Güvercinler kentin  taa  içlerinde,  insan  kalabalıklarında  dahi  yaşamlarını  sürdürürler.  Evet,  biraz  ürkekçe  ama  bir  o  kadar 
da  özgürce...’  dediği  günlerde  katledildi  Hrant.  19 
Ocak’ta  yüz  binlerin  buluştuğu  Agos’un  önünde...  Tıpkı 


9  Ocak  günü  katledilen  üç  Kürt  kadınına  ulaşmak  için 
şaha  kalkan  on  binlerce  Kürdün  Paris’e  akışı  gibi... 
147  no’lu  binanın  önünde  isyana  duran  Kürtlerin, 
soğuk  bir  Ocak  günü  yaşadıklarının  tıpkısı  Türkiye’de yaşanmıştı.  Buydu  ortak  kader  ve  bize  acı  veren... 
Onun  için  ortak  acılarımızla  Türkiye’nin  demokratikleşmesi  için  çalışıp,  mücadelemizi  yükseltme  zamanıdır diyoruz.  Çünkü,  bunu  en  çok  Sakine  yoldaş  ister  ve bunun  mücadelesini  yürütürdü...  Sakine  yoldaş,  her mekanda  ve  her  koşulda  zorlukları  yenerek  öncülük rolünü  oynamasını  bildi.  Emeği  ve  çabasıyla  özgürlük haraketine  büyük  katkıları  oldu.O  öncümüz,  komutanımız,  Kadın  Özgürlük  Mücadelesinin  vücut  bulmasında en  büyük  rol  sahibi  ve  hep  önde  yürüyendi.  Onun  yoldaşları  olarak  boşluğunu  elerinden  hissediyor  ve  takipçisi  olmaya  çalışıyoruz. 

Başarının  dışında  kendimize  şans  vermeyeceğiz 

PKK’yi  anlamak  biraz  da  Sarayı  anlamaktan  geçer. 
Sara,  uzun  yılların  zorlu  mücadelesinin  yenemediği kadın...  Coşku  ve  heyacanı  hep  dorukta  yaşadı. 
Başaracağımızı  anlatan  ışıltılı  gözleri  her  zaman  güven verdi  ve  umutla  baktı. 

Kürt  kadınlarının  her  çarşamba  günü  ellerinde  taşıdıkları  resimleriniz  o  kadar  masum  ve  anlamlı  bakıyor ki;  “kim  kıydı  bu  meleklere?”  dercesine  vicdanları  sızlatıyor.  “Kim  bu  katiller?”  diye  sorgulamayı  ve  lanetlemeyi sürdüreceğiz  elbet.. .Ülkemizde  süren  zulmün  ve  vahşettin  bizleri  Paris’te  yakalaması  şok  etse  de,  acıyı  güce ve  iradeye  dönüştürerek  kadın  olmanın  güzelliklerini yaşatmayı  bileceğiz.  Rojbin’in  güzel  gülüşüyle  yaşamayı ve  yoldaşlık  sevgisini  büyütmeyi  esas  alacağız. 
Sakine’nin  mücadele  içerisindeki  yenilmez  iradi  duruşunu,  özgür  yaşam  ısrarını  büyüterek,  büyük  hayelleri- nin  takipçisi  olacağız.  Ronahi  gibi  genç  ve  başarıya  kilitlenen  yürüyüşü  esas  alarak  başarmanın  dışında  kendimize  şans  vermeyeceğiz. 
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Zebanilerin  korkulu  rüyasıydı  Sakine 


Karamsarlık,  moralsizlik  ve edilgenlik  Sakine'ye  göre  değildi.  En  kötü  ve  karanlık  zamanlarda  inançlarında  ve  bunu temsilinde  hiç  bir  zaman  ikircikli  bir  tutumun  sahibi  olmadı. 


Muzaffer  AYATA 


Sakine  Cansız  hakkında  yazmak  onu  tanıyan arkadaşları  için  hem  çok  zor  hem  de  çok kolay.  Kolay;  çünkü  özüyle,  sözüyle  ve  pratiğiyle  bilinen,  açık,  herşeyiyle  göz  önünde  olan  biriydi. 
Zor;  çünkü  1977'lerden  beri  hayatın  tüm  alanlarında direnişle  geçen  uzun  yıllar.  Bu  yılları  ve  bu  kişiliği eksiksiz  verebilmek  çok  zor.  Eksik  ve  tam  ifade  edememe  kaygısı  insanın  boynuna  ağır  bir  taş  gibi  asılıyor. 


Güneşli  bir  bahar  günü  karşılaştık 

Sakine'yi  1977  yılının  güzel,  güneşli  bir  bahar günü  gördüm.  Yanında  Kesire  Yıldırım  vardı.  Onların evinden  geliyorlardı.  Yolda  karşılaştık  ve  bizi  tanıştırdı.  O  dönem  hareket  daha  grup  aşamasındaydı. 
Sayımız  sınırlıydı,  kadın  arkadaşların  sayısı  ise  çok azdı.  Sakine  de  İzmir'den  gelmişti.  Harekete  katılmış,  görüşlerini  benimsemişti.  Orada  bir  fabrikada çalışıyordu  ve  Önder  Apo  ve  diğer  arkadaşlarla tanışmaya,  görüşmeye  gelmişti. 

Zarif,  mağrur  ye  dik  duruşlu  bir  genç  kadın  olarak hafızamda  kaldı.  İnsanda  bir  farklılık  ve  sıradan  birisi olmadığı  hissini  verebiliyordu.  Ankara'da  fazla  kalmadı  ve  gidip  çalışmalara  devam  etti.  Daha  sonra cezaevine  alındık.  O  da  Elazığ  grubundan  yakalanmış  ve  Elazığ  Cezaev’ine  alınmıştı.  12  Eylül  askeri darbesinden  sonra  mahkemelerin  başlamasından önce  onların  grubunu  Diyarbakır  askeri  zindanına getirdiler.  Diyarbakır  gerçek  anlamıyla  bir  cehenne¬ me  çevrilmişti.  Orada  insanların  dengesini,  kişiliğini ve  düşüncelerini  korumaları  ve  kendileri  olmaları 


inanılmaz  derecede  zordu. 

Dersimli  olan  Şahin 
Dönmez,  Yıldırım  Merkit,  Ali  Gündüz  gibi insanlar  itirafçı  olmuşlardı.  İlk  ikisi  PKK  merkez komite  üyesiydiler.  Dersim  grubu  üzerinde  oldukça yıpratıcı  etkileri  olmuştu.  Bölgenin  insanlarını  tanıyorlardı,  ne  yaptıklarını  az  çok  biliyorlardı  ve  bu  bilgileri  mahkemelere  ve  cezaevi  yöneticilerine  anlatıyorlardı. 

Bir  kadın  olarak  Sakine  ise  herkesin  kişiliğini  ve direnişçi  özelliklerini  hayranlıkla  izlediği  birisiydi. 
Cezaevinin  en  saygın  ve  en  güven  duyulan  isimlerindendi.  Koğuşlar  arası  ilişkiler  kopuk,  katı  bir izolasyon  uygulanıyordu.  Arkadaşlar  birbirlerinden  ancak  mahkemelerden  haber  alabiliyorlardı. 
O  da  ancak  görme,  mahkeme  kürsüsünde  konuşmayla  sınırlıydı.  Salonda  da  konuşma,  haberleş¬ me  ve  tartışma  imkanı  yoktu. 

Ancak  bu  katı  izolasyonlu  vahşi  cehennemde Sakine'yi  bilmeyen  ve  duymayan  yoktu.  O  cehennemin  güven  ve  insanlarda  inanç,  umut  yaratan  kaynaklarından  birisiydi.  Cezaevi  zebanilerinin  en  fazla çekindikleri  ve  konuşurken  karşısında  en  fazla  dikkat ettikleri  insanlardan  birisi  de  Sakine'ydi. 

Kim  olursa  olsun,  tehlike  ne  kadar  büyük  olursa olsun  altında  kalmayan  ve  sözünü  esirgemeyen  birisiydi.  İnançlarından  ve  kişiliğinden  taviz  vermeyen 


çelik  bir  iradeye  ve  sarsılmaz  bir ruha  sahipti.  Karamsarlık, moralsizlik  ve  edilgenlik  Sakine'ye  göre değildi.  En  kötü  ve  karanlık  zamanlarda  inançlarında ve  bunu  temsilinde  hiç  bir  zaman  ikircikli  bir  tutumun sahibi  olmadı.  Hiç  bir  tehdit,  ceza  veya  şiddet,  ölüm onu  sarsamamış  ve  en  ufak  bir  yalpalanma  zindan hayatında  da  görülmemiştir. 

Kadınlar  koğuşunda  farklı  örgütlerden  ve  yaşlardan  kadınlar  bulunuyordu.  Orada  bulunan  herkes Sakine'yi  kendileri  için  bir  yoldaş,  koruyan  ve  kucaklayan  bir  güven  kaynağı  olarak  görmüşlerdir.  Sakine onlarla  olan  ilişkilerinde  paylaşımcı  ve  kucaklayıcıdır. 
Kimin  hangi  örgütten  ve  görüşten  olduğu  o  şartlarda onun  için  sorun  değildir.  İnsan  olarak  onlarla  birlikte olmak  ve  gayri  insani  durumlara  karşı  birikte  tutum almak  önemlidir.  Başkası  için  neden  daha  fazla  işkence  göreyim  veya  bana  dayanmadıkça  sessiz  kalayım görüşü  Sakine'ye  uzaktır. 

Tanrılara  karşı  çıkmak  ölümcül  bir  tehlikeyi  içerir 

Esat  Oktay  Yıldıran  o  cehennemin  tanrısıydı. 
Tanrılara  karşı  çıkmak  ölümcül  bir  tehlikeyi  içerir. 
Ancak  Sakine  bu  tehlikeyi  hiç  dert  etmemiştir.  O karanlık  ve  ölümcül  zamanlarda  Esat  Oktay'a  karşı  dik duran  ve  sözünü  sakınmadan  yüzüne  karşı  söyleyebi¬ 


len  ender  insanlardan  birisidir.  Aynı  duruluk  ve  netlik¬ le  mahkemelerde  de  partisini  ve  görüşlerini  savunmuştur.  Dost  düşman  o  yıllarda  cezaevinde  kalan  veya cezaeviyle  ilgili  olan  herkes  Sakine'nin  adını  duymuştur.  O  yıllarda  direnişçi  kişiliğiyle  bu  çapta  bilinen  veya tanınan  başka  bir  kadın  yoktur. 

Sakine'yle  bir  daha  görüşmemiz  ve  karşılaşmamız Amasya  Cezaevi'nde  oldu.  Biz  Eskişehir  Cezevi'nden açlık  grevinin  18'nci  gününde  Amasya'ya  sürgün  edildik.  Sakine  onlar  da  oraya  getirilmişlerdi.  Orada  da  12 
Eylül'ün  uygulamaları  sürüyordu.  Birkaç  defa  açlık  grevi yaptık,  direnişler  ve  uğraşılar  sonucu  koşulları  biraz düzelttik.  Kadın  koğuşu  ile  görüşme  imkanı  da  doğdu. 
Sakine'yle  haftada  bir  düzenli  görüşme  olanağımız vardı.  1977'de  gördüğüm  Sakine  ile  orada  gördüğüm Sakine  arasında  hiç  bir  fark  olduğunu  hatırlamıyorum. 
Bir  insan  bu  kadar  acımasız  yıllara  göğüs  gerip  kendisinden  hiç  bir  şey  yitirmeden  nasıl  durabilirdiye  düşünmeden  edemiyorsun.  Ancak  Sakine'yi  tanıyan  birisi  için böyle  bir  soruyu  sormak  gereği  kalmazdı. 

Biz  1989'un  son  günlerinde  Antep  Cezaevi'ne sürüldük.  Sakine  de  sonra  Çanakkale'ye  gönderildi. 
Yazışma  ve  haberleşmemiz  devam  etti.  Tahliye olduktan  sonra  Antep'e  bizi  görmeye  geldi.  Sonra yurtdışına  çıktı.  Hareketin  farklı  alanlarında  çalıştı. 
Ben  de  2002'de  yurtdışına  çıktığımda  tekrar Sakine  ile  karşılaştım.  Öz  olarak  gördüğüm  Sakine yine  aynı  Sakine'ydi.  Arkadaş  sevgisi,  davaya  bağlılığı,  kişiliğini  yaptığı  işle  bütünleştirme  bir  insanda ancak  bu  denli  bir  bütünlük  sağlayabilir. 

Bizi  ruhumuzda  vurdular 

Sakine  vurulduğunda  bir  yazı  yazmıştım.  Orada Sakine  için  “bizi  ruhumuzdan  vurdular”  demiştim.  Bu sıradan  bir  tanımlama  değildi.  Gerçekten  de  Sakine bu  hareketin  en  belirgin  özelliği  olan  bağlılık,  sadakat ve  arkadaş  sevgisini  ifade  ediyordu.  Arkadaşlarıyla  da kıyasıya  tartışır,  çatışır  ama  asla  onlara  karşı  kötü  bir duygu  beslemez  ve  onların  açığını  yakalamaya  çalışmazdı.  Bu  hareketin  arkadaşlık  sevgisi  ve  bağlılığının en  belirgin  temsilcilerinden  birisiydi. 

Hareketin  ilk  yıllarıdan  son  nefesini  verdiği  ana kadar  bir  kadın  olarak,  kadın  kimliğini  her  zaman temsil  eden  ve  ondan  taviz  vermeyen  bir  militandı, bir  öncüydü.  Bitmez  tükenmez  bir  enerji  ve  kavga kaynağıydı.  Kürt  halkı,  özellikle  de  Kürt  kadınları büyük  bir  öncüsünü  yitirdi. 


O  bizim  1 
öğretmenimizdi 


Songül  KAYGALAK 

Hem  arkadaşım  hem  de  akrabam  olan  Fe... 
Elazığ'da  yatılı  okulda  okuyordu.  15  Şubat  yarıyıl sömestri  tatilinde  Bingöl'e  gelmişti.  Bir  gün  babası  ve  Sakine  arkadaşla  birlikte  beni  ziyarette  geldiler.  Bana Sakine  arkadaşla  birlikte  aynı  okulda  okuduklarını,  Dersimli olduğunu  ve  tatili  Bingöl’de  geçireceklerini  söyledi. 

Buna  inandım.  O  dönem  Bingöl’de  lisede  okuyordum. 
Sağ-sol  diye  yoğun  olayların  yaşandığı  bir  dönemdi.  Kürt ve  Kürtlük  sorunu  öne  çıkıyordu. 

Oturduk,  ben  kulaktan  dolma  bir  kaç  kelime  kullanarak  devrimciliğe  ve  Kürtlüğe  değinerek  konuşmaya çalışıyorum.  Her  hangi  bir  kitap  okumuşluğum  ve araştırma  yapmışlığım  yok.  Devrimciler  neden  buradalar  onu  da  bilmiyorum. 

Sakine  arkadaş  sessiz  ve  sakin  bir  tarzda  beni  izliyordu.  Diğer  arkadaşlar  onun  konumunu  bildikleri  için  sadece  dinliyor  ve  konuşmuyorlardı. 

Bir  ara  mutfağa  çay  yapmak  için  kalktığımda  arkadaşım  Fe.  de,  sana  yardım  edeyim  diyerek  benimle birlikte  kalktı. 

Mutfakta  sesini  kısarak  “bak  bu  bayan  arkadaşı  dayım Mehmet  Karasungur  buraya  getirdi,  öyle  tanıştık.  Buraya kadınları  örgütlemeye  gelmiş,  yeni  bir  hareketi  temsil  ediyor.  Ulusal  Kurtuluşçular  diyorlar  bunlara.  Öyle  ileri  geri konuşma  o  çok  bilgili  biridir”  dedi. 

Eğitim  gördükçe  kendimize  güvenimiz  gelişti 

Tabii  ben  hem  şaşırdım  hem  de  öyle  ezbere,  çokbilmiş  gibi  konuştuğum  için  utandım.  Geri  döndüğümde 


mahcup  biçimde  yerime  oturdum.  Sakine  arkadaşla tanışmamız  böyle  oldu. 

Sakine  arkadaş  çok  sade  ve  doğaldı.  Boğazlı  kazak üzerine  gülkurusu  renginde  iki  cepli  bir  önlük  giymişti. 
Üzerinde  de  bir  kot  pantolon  vardı.  Çok  güzel  giyinen biri  imajını  hemen  insanda  yaratıyordu.  Ve  Sakine  arkadaş  artık  Bingöl'deydi.  Birkaç  kez  görüşmüştük.  Bir görüşmemizde  birlikte  kitap  okumamızı  önerdi.  Düzenli kitap  okumaya  ve  birlikte  tartışmaya  başladık. 
Gündemler  oluşturur  ve  bunu  bizimle  tartışırdı.  Bir  süre sonra  öğrenciler  olarak  eğitimler  yapmaya  başladık. 


Önceleri  sıkıcı  gelirdi,  ama  zamanla  okuyup  öğrendikçe hoşumuza  gitmeye  başladı.  İlk  defa  yaşamımızın  dışında  farklı  şeyler  okuyor  ve  öğreniyorduk.  Diyalektik materyalizm  kitabını  okurken  ve  tartışırken  kendimizi daha  farklı  ele  aldık;  öğrendikçe  kendimize  güvenimizi gelişmeye  başladı.  Bu  kez  ezbere  kulaktan  dolma  sözlerle  değil,  bilerek  tartışmaya  ve  konuşmaya  başladık. 

Kadınlarolarakeğitim  görme  ve  biraradaolma  bizlere güven  veriyordu.  Artık  Sakine  arkadaşla  daha  yakın, daha  samimiydik.  Bazen  bize  Zazaca  şarkılar  söylerdi. 
Hiç  unutmam,  çok  sakin  bir  sesle  ’puko  serdo  ax  lemine no  çe  derdo'  türküsünü  hüzünlenerek  söylerdi. 

Çok  cesaretliydi  girişkendi.  Bingöl  küçük  bir  yerdi ve  herkes  birbirini  tanırdı.  Sakine  arkadaşın  gelişi  ortamı  etkilemeye  başlamıştı.  Kadınların  bir  araya  getirilişi ile  başlayan  hareketlilik  hemen  fark  edilmişti.  Daha önce  de  kadınlar  çeşitli  biçimlerde  bir  araya  geliyordu fakat  böyle  örgütlü  ve  bilinçli  değildi.  Sol  örgütlerin çalışmaları  olsa  da  bu  denli  etkili  olmadı.  Bizler  daha çok  Sakine  arkadaşla  başladık  devrimciliğe,  şekillenmemiz  Onunla  başladı.  Ö,  ufkumuzu  açan,  dünyaya bakış  açımızı  değiştiren  öğretmenimiz  oldu.  Gün  geçtikçe  eğitim  gruplarımız  daha  da  çoğaldı.  Her  grupla ayrı  ayrı  ve  farklı  günlerde  eğitim  faaliyetlerini  sürdürüyorduk.  Diğer  örgütler  de  toplantılar  yapıyorlardı  ve bize  gelip  'gelin  birlikte  tartışalım'  diyorlardı.  Biz  tartışmaya  fazla  yanaşmazdık  çünkü  kendimizi  tam  donatmadığımızı  düşünür  ürkerdik.  Sakine  arkadaş  'siz  onların  evlerini  bana  uzakta  gösterin  ve  gidin'  derdi.  O  evlere  tek  tek  gider,  onlarla  tartışır  ve  mutlaka  etkilerdi. 

Aileler  artık  O’nu  eve  almak  istemiyordu! 

Adeta  fırtına  gibi  hareket  ederdi,  o  çalıştıkça  ağırlığı  da artmaya  ve  tanınmaya  başlandı.  Artık  herkes  ondan  bahse¬ diyordu.  Ortam  hareketlenmiş  ve  bizler  artık  kendimizi farklı  görmeye  başlamıştık.  Ailelerimiz  bu  durumdan  rahatsız  olmaya  başlamışlardı  bile.  Öyle  ki  aileler  kızların  değişimini  gördükçe  Sakine  arkadaşı  evlerine  almıyorlar;  Sakine arkadaşı  istemediklerini  açık  açık  ifade  ediyorlardı. 

Aileler  kızların  devrimcileşmesini,  örgütlü  bir  yapı  içe¬ 


risine  girmesini  istemiyorlar  ve  ellerinden  geldiğince buna  engel  olmaya  çalışıyorlardı. 

Bingöl  küçük  ve  feodal  ilişkilerin  hakim  olduğu  bir yerdi.  Bir  kadının  ev  ev  gezip  çalışmasını  kabul  etmiyorlardı.  O,  geleneksel  olana  dokundukça  işler  zorlaşıyordu,  ancak  çok  sabırlı  ve  aynı  zamanda  ısrarlıydı. 
İnatla,  sabırla  çalışmasını  bilirdi.  Herkesin  yüreğinde taht  kurmuştu.  Konuştuğu  her  insanda  kadında-erkek- te  mutlaka  bir  iz  bırakırdı. 

Sakine  deyince  cesaret  geliyor  aklıma 

Evet  Sakine  Cansız  küçücük  dünyamıza  ve  geleneksel yönlerimize  müdahale  etmeye  başlamıştı.  Eskiden  yaptığımız  boş  konuşmaların,  anlamsız  dedikoduların  yerini Kürt  sorunu,  kadın  sorunu,  ezilenlerin  tartışmaları  almıştı.  Gündemlerimiz  ulusal  sorun,  devrimci  kişilik  nasıl olmalı  tartışmalarına  dönüktü.  Ortam  siyasallaşmıştı  ve bunda  Sakine  arkadaşın  rolü  çok  belirleyiciydi.  Ben  yaz tatilinde  ağabeyimin  yanına  gittim.  Döndüğümde  Sakine arkadaşın  Bingöl’den  ayrıldığını  öğrendim. 

Halk  arasında  giderek  tartışılan  ve  iyice  gündeme  oturan  gelişmeler  yaşanıyordu.  Ulusal  Kurtuluşçular-UKO'cular  diye  tanımlanan  o  küçük  grubun  Apocular  olarak  parti  kurduklarını  duyduk,  adı  PKK  olmuştu. 

Parti  kuruluşundan  kısa  bir  süre  sonra  da  Sakine  arkadaşın  tutuklandığını  öğrendik.  Elazığ  toplu  tutuklamaları  ile tam  bir  sindirme  yeriydi.  Ancak  biz  Sakine  arkadaşın  görkemli  direnişini  duydukça  güvenimiz  daha  da  artıyordu. 

Avrupa'da  tekrar  görüşme  nasip  oldu.  Yıllar  sonra görüşmenin  heyecanı  ve  paylaşımını  yaşadım.  Birçok  anımız  oldu,  onu  anlatmak  kolay  değil...  Onunla  tanışma, paylaşma  şansına  sahip  olduğum  için  mutluyum. 

Sakine  hevali  anlatmak  ve  anlamak  düşer  bize... 

Sakine  heval  deyince  cesaret,  korkusuzluk,  kahramanlık,  devrimcilik,  paylaşım,  sevgi,  saygı,  direniş,  sabır, ısrar  aklıma  geliyor.  O  yaşayan  bir  efsaneydi.  Öyle  de yaşayacak.  Sakine  heval  dünyadaki  onurlu  devrimci kadınlar  arasındaki  yerini  aldı. 

Can  heval  seni  saygıyla  anıyorum...  Seni  asla  unutmayacağız.  Bize  verdiğin  emek  boşa  gitmeyecek... 
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fidan  olur,  birbirine  karışırdık.  Bazen  çocukluk  yanlarımız  büyürdü,  bazen  de  çoğaldık  arkadaşlığın  gizemli  sevdasında. 

Deyişlerden  nameler  mırıldanırdık  seninle.  En  çok sevdiğin  türkü  'Mevlam  gör  diyerek  iki  göz  vermişi ortak  strammız  ilan  etmiştin.  Doğum  gününde  Amed ile  buluştuğun  gün  bu  şarkıyı  hediye  etmiştik  sana  ve özlemlerimizle  gözyaşları  m  ız  o  gün  Amed'le  buluşmuştu.  Senin  ise  gülüşlerin  saçılmıştı  her  tarafa. 
Ortak  hayalimizdi;  özgür  yarınlarda  buluşacaktık seninle.  Ben  hayallerimizi  unutmadım  bilesin  ve  asla unutmayacağım.  Seni  ve  birlikte  yolcuğa  çıktığın Sakine  ve  Leyla  yoldaşları,  hayallerinizi  unutmayacağız,  çünkü  unutmak  ihanettir.  Yokluğunuza  ise  hiç  alışmadık  ve  alışmayacağız  asla. 

Güler  yüzlü  Rojem;  anneyi  ziyaret  ettim,  senden konuştuk.  Annen  'senin  potlarını  kim  anlatacak  bize 
1  dedi.  Evet  beni  sen  anlatabilirsin,  potlarıma  kenar 
süslerini  yaparak  tek  sen  dile  getirebilirsin;  yalansız,  saf,  temiz  ve  sevgiyle...  Sen  hiç  merak  etme Selin'î.  O  çok  iyi,  ama  teyzesini  çok  özlemiş.  Küçük Rojbin  ise  çok  sevimli  ve  sana  benziyor,  belki  de ben  benzetiyorum,  ya  da  benzetmek  istiyorum. 
Çünkü  onda  senin  gülüşünün  izlerini  görüyorum. 
Bakışlarını  ve  gözlerindeki  tebessümü  sana  benzettim.  Belki  de  O  sensin  Rojem,  belki  de  yeniden  doğmuşsun.  Daha  önce  seninle  birlikte  bebek  için  baktığımız  kıyafetleri  Rojbin  Fidan'a  götürdüm.  Senin adına  elbiseleri  Rojbin  Fidan'a  hediye  verdim, haberin  olsun... 

Sen,  esen  fırtına  gibi  çalışırdın,  emeğe  aşkla  sarılırdın.Sabah  erkenden  kalkar  güneşi  selamlardın. 
Etrafına  saçtığın  ışıkla  ertelemeciliğe  meydan  okur, yüzünü  başarıya  dönerdin.  Diplomasiye  ilk  heves  ettiğim  dönemde  senin  yanındaydım.  “Diplomaside kesinlikle  başarılı  olacaksın,  sakın  bırakma”  demiştin. 
Çok  şey  öğrendim  senden  ve  hala  öğrenmeye  devam ediyorum.  Büyük  bir  sabır  ve  sevgi  ile  öğretirdin  bildiklerini  bana.  Ben  öğrendikçe  sen  yere  göğe  sığmazdın.  Öyle  ki  senin  mutluluk  kaynağın  olurdum.  Yani 


başındaki  yoldaşına  öğretmeyi  ve  geliştirmeyi  sever ve  bunu  büyük  bir  aşkla  yapardın.  Başkasının  başarısıyla  sevinir,  sevincini  tadardın.  Rojem  çocukluğumuzdan  günümüze  hayallerimizde  buluştuk  seninle. 

“Ben  senin  temiz  yüreğini  sevdim  türkü  bakışlım, sular  gibi  temiz,  bir  rüzgar  gülü  gibi  hilesiz.  Mehtabın güzelliği,  yıldızların  ışıltısısın  sen  karlı  dağlarda,  rüzgarların  soluğu,  güneşin  dostluğusun.  Umut,  aşk  ve alın  terisin  ak  alınlarda.  Toprağa  ekilen  tohum,  bahara  söylenen  türküdür  dilin.” 

Dağlara  kavuştuğumuzda  gözlerimizin  parıltısında  okunurdu  ülke  hasreti.  Sırtımıza  20  kiloluk yük  almıştık  bir  defasında.  Ağırlığa  aldırış  etmeden “bir  resim  çekelim  bu  çuvallarla,  annemize  gönderelim,  annelerimiz  gururla;  ah  benim  emekçi  kızlarım  diyecek”  demiştin.  Hatırlıyor  musun,  senin uzun  bir  yolculuğa  çıkacağından  habersizken,  bir akşam  bana  doyasıya  şarkı  söylettirdin.  Sevdiğin tüm  parçaları  bana  bir  bir  söylettin.  Sesimi  bir  daha duyamayacakmışsın  gibi...  Sana  olan  duygularımı kağıtlara  döksem  roman  olurdu,  hayaller  kursam gökyüzü  sağanaklarla  boğulurdu  ağlamaktan  Roje. 
Söz  dinletemediğim  yüreğimin  acısını  da  dindiremedim  bunca  zaman.  Çocukluk  hayallerimizde  arar dururum  seni.  Yüreğimi  sıkıştıran  bu  hüzün,  terk edilmemişlere  özgü  gizli  bir  terk  edilme  duygusudur  belki  de.  Özledim  seni  Rojem... 

“Gitme  Rojem,  bir  güvercin  sıcaklığı  gibi  kal  yüreğimde.  Ben  ki  sevdanı  dağlı  bir  çiçek  gibi  göğsümün üstünde  taşıyorum.  Ne  zaman  gözlerine  baksam beyaz  beyaz  güvercinler  kanat  çırpar  maviliklere; Güller  açar  ne  zaman  ellerimi  uzatsam  saçlarına, Serin  serin  eser  yeller 

Acılarla  öğreniyoruz  senin  yaşama  bağlılığını Yaşamı  seninle  birlikte  çılgınca  sevmeye  devam ediyorum.  Dağları  sevdiğin  gibi 

Ya  da  ormanları,  güneşi,  çocukları  sevdiğin  gibi Rojem.” 


Adı  gibi  güneşi  getiren  Rojbin' e. 


,v© 

la  resıst' 
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^  Dağlı  tepeli  patikalar., 

kahkahalar... 

Hatırlarmısın  ilk  ölüm  korkusu  ile  tanışmamızı... 

“Elimi  tut”  demiştim  ve  “yum  gözlerini”... 

Elim  eline  kavuşunca  sen  de,  ben  de  o  an  itibariyle nefesimizi  rüzgara  bırakmıştık 

Gözlerimizi  yumup  güzel  düşlere  bırakmıştık  yüreğimizi...  Belki  bir  daha  yaşanmayacak 

Belki  de  ölümsüzleşecek  yarınların  nöbetine  durmuştuk...  Öyle  korkmak  ne  güzeldi... 

Dağ  çiçekleri  sana  bakıyor  şimdi ... 

Gün  doğuyor... 

Roj  geliyor... 

Kardelenler  açıyor... 

Sevgili  Rojbinim...  Bu  gününe  gelmek  istemiyor kalemim,  anılar  hasret  düşlerinde  yaşamaya  devam ediyor.  İçimdeki  tufan  yüreğimi  sarmalarken  bir  yanım acı  bir  yanım  ise  büyüyen  bir  öfke...  Hakikat  ve  adalet için  çırpınacak  bir  inat  büyüyor...  Kürt  halkı  haklı  yaşamını  ve  mücadeleni  omuzladı..  Yeni  Fidanlar,  Rojbinler doğdu...  Sizleri,  bizlerden  alanlara  karşı  sonsuz  ve hakikate  kadar  mücadele  edeğiz...  Bir  kez  daha  senin. 
Sakine  Cansız'ın  ve  Leyla  Şaylemez'in  önünde  saygıyla eğiliyor  ve  sizi  özlemle  anıyorum. 


Canan  POLAT 


...  Ayrılık  yüreğimi  karıncalandırıyor  nicedir... 

Beynimi  uyuşturuyor  özlemin derinden  derine.. 

Tekrar  merhaba  güler  yüzlü  arkadaşım.  Dudağındaki  tebessümü  kaybetmemişsin  hala.  Ne  kadar  da  güzel  dünyaya gülen  gözlerle  bakabilmek  ve  insanlara  tebessümler  saçabilmek,  tıpkı  senin  gibi...  Seninle çocukluğumuzdaki  mahsum  buluşmalarımızı hatırlarken  Rojem,  bir  tutam  serinlik,  buğulanan  sıcaklıktır  yürekte.!  Ve  konar  gözlerime  bir öpücük  gibi  kuşların  sevinci  bahar.  Okşar  bir annenin  parmakları  gibi  usulca  saçlarımızı seher  yeli.  Bir  tutam  gün  ışığı  dolar  içime,  sen güneş  gibi  doğunca,  bir  tutam  sevinç  çığlığı... 

Hala  bugün  gibi  hatırımda  Strasbourg  Kürt Kültür  Merkezi'inde  ilk  buluşmamız.  Hem  nasıl unutabilirim  ki  yol  ortaklığımıza  aralanan  o zaman  kesitini?  İlk  orada  tanımıştık  birbirimizi. 
Bir  tek  eylemi  bile  kaçırmazdık.  Yurdumuza  olan sevgimizin  sıcaklığı,  yılların  özlemi  soluk  aldatmıyordu  bize.  Kendi  kültürümüzle  buluşmanın aşkıyla  bütünleşmiştik  seninle.  Hemen  ısınmıştık birbirimize,  yüreklerimiz  kenetlenmişti  hiç  ayrılmazcasına  ve  ortak  mecraya  akıyordu. 

“Sen,  dağların  sevda  türküsü,  bahar  gözlüm, denizlerin  mavisi,  bulutların  beyazı.  Çatlamış  toprağın,  bağrına  düşen  bir  damla  su  gibisin  Rojem.  Ne zaman  bahar  gelse,  yağmur  yağsa,  çiçek  açar  sesin gökyüzünde.  Sen  sonbaharın  yorgun  yanık  türküsü, rüzgarlar  estikçe  savurur  yapraklarını  uzak  diyarlara.  Gülüşünde  baharın  ilk  sevincini,  gözlerinde göğün  uçuk  mavisini  taşıyorsun;  baharın  kokusudur yeryüzüne  dağılan  temiz  nefesin.  Yaşamak  bir  su gibi  berrak  yüzünün  aydınlığında,  bir  köy  türküsü gibi  içli  ve  hilesiz...” 

Bazen  çocukluğun  mahsumiyetinde  doğan  üç 


Nursel  KILIÇ 


Bu  satırları  dizerken  tarifsiz  bir  tufan  dolaşmakta  yüreğimin  en  derinliklerinde,  hangi  söz hangi  kelime  anlatır  yaşananları,  anıları,  geleceğin  senli düşlerini? 

İlk  karşılaşmamız  bugün  gibi  hatırımda.  Bir  festival  yolculuğuna  çıkmıştık  seninle.  Her  zamanki  gibi  ’90'lı  yılların serhildan  coşkusu  ile  Kürtler,  insan  halkalarından  oluşan uçsuz  bucaksız  govendlerine  sarılmışlardı.  Sözlerimizden önce  gülüşlerimiz  buluşmuştu.  O  sıcaklığın  hemen  sarıvermişti  ortamı.  Kıvır  kıvır  saçların  gözlerinin  önüne  dökülmüştü.  Isınmak  için  bindiğin  otobüsümüz  kalkmak  üzereyken  ayrılmak  hiç  mi  hiç  geçmiyordu  içimizden.  Sanki  hep aradığımız  ve  sonunda  kavuştuğumuz  iki  insan,  iki  kardeş ve  iki  yoldaş  olacağımızdan  habersiz  iki  yürektik. 

Köyünü  özlüyordu 

Yıllar  önce  “köyümü  toprağımı  özledim.  Her  yaz  oralar¬ da  gençler  toplanır  güzel  vakit  geçiririz”  demiştin.  Bir  de henüz  o  dönem  vefat  etmemiş  neneni  çok  özlerdin.  Ne kadar  da  severek  dinlemiştim  seni.  Genelde  Avrupa'da büyüyen  gençler  deniz  kenarlarında,  ya  da  büyük  şehirlerde  geçirmek  isterlerdi  yaz  tatillerini.  Ama  sen  o  kadar  bağlıydın  ki  köklerine,  gözlerinin  içi  gülüyordu  anlatırken, Hançıplak’ın  kokusu  tütüyordu  burnunda...  Sonraki  yıllarda  özellikle  de  15  Şubat  Uluslararası  Komplosundan  sonra  politik  ortamlarda  daha  sık  karşılaşmaya  başladık  seninle.  İkimizde  köksüzleştirilmeyi  dayatan  bir  sistemde  büyümüştük.  Ancak  biz  onu  karşımıza  alacak  kararlaşmaya ulaştığımızda  aramızdaki  arkadaşlık  yoldaşlığa  dönüşmüştü.  Artık  senin  adın  Rojbin,  yani  Güneşi  getiren  oldu..  Kar'ı delen  Berfin'e  direnç  veren  ışık  ve  yoldaş  oldun.. 

Büyüdüğümüz  koşullar  bizleri  halkımızın  gerçeğinden bi  haber  kılmıştı.  Bu  nedenle  toplumumuzla  buluşmak, Kürdistan’ın,  Kürtlerin  haklarını  arayan  genç  kızlar  için kaçınılmazdı.  Tam  da  bu  arayış  ve  emeklerinden  dolayı Kürt  halkının,  değişik  yörelerinden  kadınların,  gençlerin ve  özellikle  de  çocukların  kalplerinde  o  içten  gülüşün  ve kıpır  kıpır  oluşunla  taht  kurmuşsun  Fidan’ım.  Küçük çocuklar  ile  çok  rahat  kurduğun  diyalog  ve  her  birine  verdiğin  yöresel  çiçek  isimlerinden  harikalar  bahçesi  kurmuşsun.  Hüznün  düştüğü,  kara  bulutların  gölgelediği  bir 


ortamı  şenliğinle  aydınlatmayı,  gri  tonlara  bürünmüş  vicdanlara  bir  gökkuşağı  olmayı  nasıl  da  başarıyordun Fidanım.  Evet  işte...  Adın  gibi  güneşi  getiriyordun.. 

Olgunlaşma,  politik  temsiliyet  kazanma  zamanı ve  serüveni... 


Kürt  halkı  olarak  15  Şubat  Uluslararası  Komplosu  ile  birlikte  yaratılmak  ve  dayatılmak  istenen  tasfiyeciliğe  ve  imha¬ ya  karşı  her  yönlü  örgütlenerek  cevap  olma  ve  mücadele etme  zamanıydı.  Bu  dönem  politik  ve  ideolojik  bilinçle  donanmış,  girişken  ve  inancına  kenetlenmiş  duruşlar  gerektiriyordu.  Diplomasi  çalışmalarında  ilk  acemi  yıllarını  yine  Paris'te  yaşamıştın.  O  genç  yaşına  rağmen  kurduğun  ilişkilerde  koparıcı  olmayı  ve  etki  bırakmayı  başarıyordun.  Hiç  unutmam;  O  20'li  yıllarında  bir  görüşmeye  veya  bir  toplantıya gitmeden  önce  dakikalarca  Kürdistan  Enformasyon  Merkezi'nde  bulunan  boy  aynasının  karşısında  prova  yapardın. 
Mimiklerini  çalışırdın.  Başarına  önce  kendin  ikna  olur,  inanırdın  ve  devamıyla  bunu  yaşama  geçirirdin.  Sonraları  KNK sürecindeki  tecrübelerinle  artık  daha  önce  provasını  yaptığın duruşu  bir  yaşam  tarzı  haline  kavuşturmuştun.  Kürt  Ulusal Kongre  çalışmaları  içerisinde  önemli  bir  yer  almıştın  artık. 

O  ciddiyet  ve  disiplin  senin  artık  yaşam  kılavuzun  olmuştu. 

Bu  batı  topraklarında  bir  yanımız  hep  eksikti.  Susuz bırakılmış  saksıdaki  çiçekler  gibiydik  kimi  zaman...  Evet o  çok  sevdiğin  Cemal  Kavak  yoldaşın  deyimini  yaşamımızda  bir  tekkerür  haline  getirmiştik.  Artık  memleket  ile buluşma  vakti  gelmişti.  Bu  yolculuğa  yine  birlikte  gidecektik  seninle.  Ben  senden  önce  gitmiştim.  Ulaşır  ulaşmaz seninle  hemen  irtibat  kurmuştum.  'Buralar  çok  güzel,  buralar  bizim,  evimize,  köyümüze,  ülkemize  geldim,  sen  eksiksin  buralarda,  çabuk  gel,  toprağın  ve  ben  seni  çok  özledik' demiştim...  Yü-  reğime  mühürlenmiş  sesin  çok  heyecanlı geliyordu... 

20  gün  sonra,  çok  sıcak  bir  günde  kavuşmuştuk.  Bir 
ağaca  dayamıştım  sırtımı,  gölgesinde  bir  nebze  de  olsa serinlemeye  çalışırken  bir  araba  sesi  yankılandı...  Birden ayağa  kalktım  ve  açık  aracın  arkasında  ayakta  seni  gördüm.  Yine  gülüşlerimiz  sözlerimizden  önce  buluştu.  Beraber  geçirdiğimiz  süre  zarfında  varlığımızın  hakikati  ile ülkemizle  tam  anlamıyla  tanıştık...  Doğayla,  ölümle,  yaşamla  yeniden  yeniden  tanıştık... 

Anılar,  hasret  düşlerinde 

Dolanır  dururum  ansızın... 


Irmağa  akan  gözlerin 

Gözlerin  ki  bir  pınar  gibi  ani  coşar  ani  olgunlaşır... 
Mana  yüklü  o  bakışların.. 

Her  zaman  bir  yol  arayışında  dalardın  uzaklara Ve  sana  da  bir  o  kadar  yakın  olan  sevdalı  yarınlara... 
Tarifi  imkansız  duygular  içindeyim... 

Güzel  günler  gelir  aklıma 
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Nevvaya  Jin 


‘Hep  kavgaydı  hayatım’ 

Bir  yıl  oldu  aramızdan  ayrılalı.  Yerinde  kocaman  bir  boşluk var.  Doldurmak  mümkün  değil.  Boşluğu  hissetmeme  arzusundan  olacak  ki  arkadaşlar,  “Sara  arkadaşla  spora  giderken”,  “  Sara  arkadaşla  şu  konuda  yürüttüğümüz  tartışmada”,  “  Sara arkadaşın  bana  söylediği”  gibi  cümleleri  hala  aramızdaymış  gibi kuruyorlar.  Sara  arkadaşın  hiç  bitmeyen  enerjisi,  yorulmadan  her yere  yürüyerek  gitmesi,  her  arkadaşa  ulaşmaya  çalışması,  herkesi dinlemeye  hazır  olması,  kendine  has  toplantıları  temposundan  bir şey  yitirmeden  devam  ediyor  sanki.  “Avrupa’dan  gelince  bize  de uğrar  mutlaka”  duygusu  esiyor  semalarımızda  ...  Konuşmak  için arkadaşları  yanına  çağıranlardan  olmadı  hiç.  Hep  o  gitti  arkadaşların yanına.  Kar,  kış,  yakıcı  sıcaklar,  dinmeyen  yağmurlar,  en  yüksektepelerya  da  düşman  mevzilerine  en  yakın  yerler  ayrımına  gitmeden  görmeye  gitti  arkadaşları.  Hala  sohbet  ettiğimiz,  tartıştığımız,  hesapsız yoldaşlığından  beslendiğimiz  Sara  Heval,  çok  özledik  seni. .. 

insan  bazen  yaşarken  akışına  bırakılan  gerçeğin  geçtiği  topraklara  neler  bıraktığının  tümüyle  farkında  olmayabiliyor.  Arkaya bakmak  için  durmak  gerekiyor.  Yaşadıklarını  anlamlandırmak, yaşatmayı  bilmek  gerekiyor.  Kuşkusuz  Sakine  Cansız  ismi  yaşarken  efsaneleşmiş  bir  isimdi.  Hepimiz  onun  direnişinin  büyüsüne koştuk.  Bir  kadının  bu  zulüm  dünyası  karşısında  neleri  başarabileceğinin  kanıtlarına  ulaştık.  Arkasından  gelenler  onun  bıraktıklarını  taşıyorlardı  zaten.  Çok  az  insana  nasip  olan  toplumsallaşmış değerler  haline  gelmişti  bıraktığı  miras. 

Bir  de  kendisinin  kendi  yaşamını  anlamlandırması  vardı.  Her koşulda  yazardı  yaşadıklarına  verdiği  anlamı.  Ölümün  üzerine  yürüyerek  hayatın  anlamına  ulaşmayı  en  iyi  bilenlerdendi.  Yazdıklarına baktım  bu  süreçte.  Tek  cümlede  çok  iyi  tanımlamış  yaşadıklarını.  Üç ciltlik  kitabının  ismi  “Hep  Kavgaydı  Hayatım”...  Bu  aralar  redaktesi yeniden  yapıldı.  Yakında  basılacak.  Sakine  Cansız’  ın  anlam  yüklü hayatını  bizzat  kendi  kaleminden  okuyacağız. 

“Hep  Kavgaydı  Hayatım”  dolu  dolu  geçmiş  çok  değerli  bir ömrün  hikayesi  değil  sadece.  Bir  Dersim  portresi;  insanıyla, doğasıyla,  yaşanmışlıklarıyla.  Bir  PKK  tarihi;  bütün  mücadele alanlarından  kesitler  sunan,  temel  kadrolarının  yaşamsal  gerçeğini  anlatan,  direniş  ruhu  ve  karakterini  ortaya  koyan.  Bir  de  PKK mücadelesinde  filizlenen  kadın  hareketinin  tarihi;  her  biri  toplumsal  cinsiyetçiliğe  karşı  ayrı  bir  devrim  olan  ilk  kadın  katılımlarıyla, kadınların  yapamayacağı  düşünülen  her  şeyin  tek  tek  yaşamsallaşmasıyla,  aşkın  yeniden  hakkını  vererek  yeşermesiyle. 
Yaşanacaksa  bir  ömür  böyle  onurlu  olmalı  diyerek  okunacak  bir kitap.  Toplumsal  gerçeğinin  odağında  ve  kendi  gerçeğinin  de oldukça  farkında  olan  derslerle  dolu  bir  yaşam. 

Annesi  ve  babası  için  “Dersim  katliamının  çocukları”  diyor, ikisinin  de  o  vahşet  dönemine  yönelik  anıları  günlük  yaşamlarını belirleyecek  kadar  taze  kalmış.  Katliam  hikayelerinin  yaşamın  her alanında  kendisini  capcanlı  yansıttığı  ortamda  büyümüş  Sakine arkadaş.  Reber  APO  Sakine  arkadaşın  katliamı  için  “ikinci  Dersim katliamı”  derken  ne  kadar  da  isabetli  bir  belirlemede  bulunmuştu. 
Birinci  Dersim  katliam  gerçeğinde  doğan  ve  tepeden  tırnağa mücadeleye  dönüşen  Sakine  arkadaşın  katledilmesi  ikinci Dersim  katliamı  gibiydi.  Direnen  Dersim  gerçeğine  saldırıydı. 
Munzur’a  atlayan  onurlu  Dersimli  kızların  yüreği  olmuş  kadına tahammülsüzlüktü.  “Kürtlükten  utanma”  diyen  yiğit  Dersim  analarını  yok  etme  amacıydı.  Boyun  eğmeyen,  asi,  onurlu,  kavga etme  gücü  yükselmiş  Kürt  kadınına  saldırıydı. 

Hayatının  kavgacı  kişiliğini  annesinden  almıştı.  Kitabında  “yaşamımı  en  çok  etkileyen  insanlardan  biridir  anam.  Bu  yüzden  onu  çok anlatacağım.  Annem  beni  asileştirirken  aynı  zamanda  savaşmayı  da öğretti.  Bu  nedenle  onaçokşey  borçluyum  ”  demekle  kalmamış,  gerçekten  de  çok  anlatmış.  Hayatının  doğrultusunu  belirlemiş  annesi. 

Karşılaştığı  ilk  PKK’lileri  “her  bakımdan  çeken,  merak  uyandıran bir  avuç  insandı  onlar”  diye  tanımlarken,  Mazlumları,  Kemalleri  bir kadından  dinlemenin  tadı  farklı  oluyor.  Faşizme  karşı  insanüstü  bir iradeyle  özgür  durmanın  hissini  iliklerine  kadar  yaşıyor  insan. 
Buram  buram  özgürlük  kokuyor. 

Kitabın  son  sözleri  Sakine  Cansız  efsanesinin  nasıl  oluştuğunun ifadesi.  ‘Yaşam  kavgaysa  eğer  ve  onun  bütün  gözeneklerinden süzülerek  en  yalın  anlamını  bulacaksa,  KAVGA  sürüyor  demektir. 
Belki  'Zafer  romanını'  yazma  fırsatım  olmayacak,  bulamayabilirim, ama  kavgalarımda  zafer  tarzını  yakalamaya  kararlıyım. . .  Hiçbir  devrim  kendi  içinde  tek  tek  insanda  bu  kadar  uzun  süreli,  sancılı  ama başarılı  devrimler  gerçekleştirmemiştir...  KAVGAMIZ  yaman,  çekici ve  birleştiricidir.  Ben  bu  kavgaya  aşığım.  Duygularımın,  sevgilerimin, özlemlerimin,  hayallerimin  hep  buna  aktığını  sanarak  yürüdüm... 
Yüreğimi,  bilincimi  ve  bütün  gücümü  zafer  kavgasına  salıyorum.” 

Zafere  salınmış  bir  hayatın  esintisi  sadece  Kürt  kadınlarına değil,  dünya  kadınlarına  ulaştı.  Umudu  büyüttü,  kadınları  birleştir¬ di.  Paris  katliamı  aramızdan  Sakine  Cansız'ı,  Leyla  Şaylemez’i, Fidan  Doğan’ı  alsa  da  gülen  gözlerinin  ışığı  yolumuzu  aydınlatmaya devam  edecek,  hep  yaşayacaklar. 

Saygıyla  ve  özlemle  anıyor;  kavganızı  aynı  özgürlük  duygusu, aynı  zafer  iddiasıyla  sürdürmenin  sözünü  veriyoruz. 
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Sakine  Cansız 


Ferda  ÇETİN 


Erken  çağlarda  hakikate  ermiş  bir  kadın. 

Olağan  ve  normal  bir  yaşamı  heyecansız  ve ruhsuz  bulan,  yaşamın  kendisine  hükmetmesine  asla  müsaade  etmeyen  bir  asalet. 

İktidar  sahiplerinin,  egemenlerin  yarattığı adaletsizlikleri  izah  etmeyen,  onları  değiştirmek  için  savaşan  bir  inat.  Bütün  insanları, özgürlüğün  mümkün  olduğuna  inandırmak için,  küçük  bir  “hücre”  oluşturmanın  yeterli olacağına  iman  etmiş  yürek. 

Kendi  mensuplarına,  bu  kadar  ağır  sorumluluklar  yükleyen  bir  hareketin,  ilk  harcını  karanlardan. 

Temele  ilk  tuğlaları  koyan  ve  yürüyüşünü  sonuna  kadar  sürdüren  ustalar  içindeki  tek  kadın... 

Hep  ateş  hattında  dolaşmayı  seçen  çelik irade. 

Arenada  hiç  seyircilik  yapmamış;  elinde  zülfükarı  ile,  hep  aç  aslanlara  karşı  savaşan  gladyatör. 

Direniş  için  halkı  agorada  toplanmaya  çağıran  isyancı. 

Machiavelli  insanları  ikiye  ayırırdı:  Tarihi yapanlar  ve  tarihin  malzemesi  olanlar. 

Sakine  Cansız  hep  yapma  ve  yaratma  eyleminin  aktörü  oldu. 

Her  ışığa  penceresini  açan,  hakikati  bölmeyen,  gerçeği  çelişkileri  ile  birlikte  kabul eden  bir  olgunluk. 

İyi  bir  dinleyici... 

Bütün  insanların  hikayelerini  çocukça  bir merak  içinde  ve  yürek  kulağıyla  dinleyen. 

Okumayı  seven  bu  kadının  niçin  kitap  okuduğu  da  esaslı  bir  sorudur. 

Çünkü  o  aradıklarının  cevabını  biliyordu  zaten. 

Işığı  kendi  içinde  olan  birinin  hala  ışık  araması  ne  garip! 

Vakti  olsa,  müzik  yapsa  şüphesiz  orkestra şefi  olurdu.  Bagetin,  onun  elinden  daha  fazla 


yakışacağı  başka  bir  orkestra  şefi  az  bulunur. 
Sol  el  de  duygu  eliyse  eğer,  Sara  onunla  asla “sus”  çekmez,  daima  “daha  hızlı’yı  işaret ederdi  koroya. 

O’nun  müzmin  bir  huzursuzluğu  da  vardı: Gecikmiş  olmak,  geç  kalmak! 

Bir  ırmak,  denize  ulaşmak  için  nasıl  sabırsız, düzenli  ve  inatçı  akarsa,  Sara  da  devrime  öyle aktı. 

Hiç  durmaksızın,  dinlenmeden,  yavaşlamadan  ve  yatağından  sapmadan... 

Disiplin  içinde  bir  koşuşturma,  kabına  sığmaz bir  heyecan  ve  menzile  bir  an  önce  varmanın bitimsiz  coşkusu.  Baharda  kar  ve  yağmur  suyuyla beslenip  de  yatağına  sığmayan  bir  hırçınlık... 

Hep  gitme  halindeydi. 

Şehirlerin  huzursuzu  bu  kadının  gitmek istediği  yerler,  hep  yüksek  dağlar  ve  uzak  kırlardı. 

Bu  hep  gitme  arzusu,  hakikate  bir  an  önce varma  hali,  her  zaman  vedalaşmalar  ve  yeni buluşmalara  yol  açardı.  Gitmek,  onun  için kaderin  haksızlıklarını  düzeltme  yolculuğudur. 

Hakikat  arayışında  marifet,  riyazet  ve  vuslat  şart  imiş.  Sara  için  ne  gam? 

Herkesin  yapamayacağı  işleri  yapma  becerisi  sınırsızdı  zaten.  Zararlı  ve  çekici  isteklerden  uzak  duran,  zor  ama  yararlı  işleri  isteyerek  ve  severek  yapan  bir  inattı  o.  Amaca  ve hedefe  ulaşma  hevesi  şaşırtıcı  bu  özelliklerin tamamı  “Sakine  Cansız  halfdir. 

Marks,  özgürleşen  insanın  dünyasının  genişlediğini,  bunun  için  de  hem  mutluluklarını  hem acılarını  daha  derinden  yaşadığını  anlatır. 
Saranın  yoğun  ve  kesintisiz  bir  mutluluk  yaşadığı  kesindi.  Ama  derin  acıları,  kendisine  ait  olmayan,  başkalarının  sıkıntılarından  kaynaklanan acıları  olurdu  hep.  Özgürlük  arayan  insanların isteyerek  ve  severek  katlandığı  acılardan... 

Sakine  Cansız’ın  hayatının  özeti;  Söz  ve eylem  arasında  şaşmayan  bir  tutarlılık,  risk 


alarak  yaşamayı  seven  bir  cesaret,  yol  arkadaşlarına,  kadınlara  ve  topluma  sonsuz  güven; dünyanın  adaletsizliklerine,  zorbalıklara,  haksızlıklara  asla  boyun  eğmeyen  bir  asalet. 

Nerede  olursa  olsun,  dinamik  bir  huzursuzluğun  eşliğinde,  hep  yerini  yadırgayan  bir kadındı  o.  Durmak,  oturmak  ayıp,  beklemek onun  için  kayıp  zamandı.  Sınırları  belli  ve  ufuk çizgileri  görünen,  “dar”  bir  alanda  yaşamak Sara  için  başağrısı,  migren  demekti. 

Kürdistan’ın  dört  parçasından  kadınlar, gençler,  değişik  milletlerden  onbinlerce  insan Paris  caddelerinde  O’nu  uğurlarken,  bîr  gerçeğin  farkına  vardık:  Biz  Sakine  Cansız’ı  çok  sevdik  ama,  yaşarken  O’na  sevgimizi  nasıl  ifade edeceğimizi  bilemedik. 

Rousseau’ya  göre  iyi  insanın  yaşamı,  bütün insanları  düşünerek  geçen  bir  yaşamdır. 
Sıradan  ve  basit  insan  ise  yalnızca  kendisini düşünerek  yaşayandır.  Unutulmak  veya  hatırlanmak  Sara’nın  umrunda  değildi  ama  sanki ömrü,  “başkaları  için  kendisini  unutanlar daima  hatırlanacaktır”  sözünü  doğrulamak için  geçti. 

Sakine  Cansız’ı  bir  ağaca  benzetseydik eğer,  bizim  topraklarımızda  yetişmeyen  halis muhlis  “banyan”dır  o.  Banyan,  Hindistan’da yaşayan  bir  ağaç.  Dalları  aşağıya  doğru  sarkan ve  toprağa  değer  değmez  filiz  verip  kök  salarak  yüzlerce  yeni  ağaca  dönüşen  bereket... 

Tek  bir  ağaçtan  kocaman  bir  ormana, sürekli  çoğalan,  ölümsüz  ağaç... 

Fis  Köyü’nde,  27  Kasım  1978  toplantısına katılan  iki  kadından  biriydi  o. 

Sonra  ne  oldu? 

Kürdistan’ın  dört  parçasında, 
Ortadoğu’da,  Avrupa’da;  dağlarda,  köylerde, şehirlerde,  her  tarafta  binlerce,  onbinlerce banyan  oldu. 

Tüm  kadınların  ve  tüm  insanlığın  banyanı... 


Bir  ırmak,  denize  ulaşmak  için nasıl  sabırsız,  düzenli  ve  inatçı akarsa,  Sara  da  devrime  öyle aktı.  Hiç  durmaksızın,  dinlenmeden,  yavaşlamadan  ve  yatağından  sapmadan... 


Ocak  2014 
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özel  sayı 


Newaya  Jin 


Berrak  bir  yaşam  yürüyüşüdür  Ronahi 


Ronahi  yoldaş,  acıyı  güce, yaşam  kararlılığına dönüştüren,  Kürdistan topraklarına  olan  özlemini her  koşulda  dile  getiren  ve bunu  yansıtan,  yaşayandı. 
Özgürlük  arayışı  ve  kavgasının  en  gençsembollerindendi.  Yine  binlerce  yıldır her  şeyin  aleyhine  olduğu, 
"günahkâr"  kılınarak  başı hep  önde  ve  eğik  tutulan köle  kadına  karşı,  güçlü  iradeye,  bilince,  ruha  ve yüreğe  sahip  kadının arayışçısıydı. 


/■şehitlerimiz  karanlıkları  aydınlatan,  milyon- 

Wlarca  yıldızın  parıltısını,  karanlığa  karşı 

\J  amansız  bir  savaşı;  mücadeleyi,  direnişi, karamlığın  keskin  halini  ifade  eder.  Binlerce  yiğit gencini  bu  uğurda  sonsuzluğa  uğurlarken  halk, emeğin  anlamını  sonsuzluğun  varoluşunu  gördü. 
Sonsuzluğa  uğurlanan  her  şehit  arkadaş  aynı  zamanda  geri,  geleneksel  ve  köleci  zihniyete  karşı özgürlükte  ısrarın  adı  olmuştur.  Tüm  zorluklara  rağmen  mücadelelerindeki  duruşuyla  örnek  olmayı bilen  şehitlerimiz  tarih  yazmaya  devam  ediyor. 

Yaşamsal  ilkelerimizi,  şehitlerimizin  ördükleri 

mihenk  taşlarıyla  oluşturduk 

Kapitalist  hegemonyanın  yarattığı  sistem  içerisinde  boğuşan  yeni  kuşaklar  her  geçen  gün  daha  da amaç  ve  hedeflerinden  uzaklaşmaya  devam  ediyor. 
Ancak  Kürt  gençliği,  Özgürlük  Hareketi’nin yaratmış  olduğu  demokratik  modernite  sisteminde yerini  alarak  ve  bedel  ödeyerek  bu  hegemon  sisteme  kafa  tutmaya,  ret  etmeye  devam  ediyor.  Biri  bu sistemin  yaratmış  olduğu  donmuş;  düşünmeyen, araştırmayan,  kendisine  verilenle  sınırlı  kalan  ve ona  biat  eden  ile  kalırken,  diğeri  ise  her  koşulda direnen,  özgürlükte  ısrar  eden,  mücadele  ve  azim¬ le  çalışan,  üreten;  küçük  kıvılcımları  büyük  ateşlere dönüştürendir.  Halk  olarak  bu  gerçeği  şehitlerimiz şahsında  çok  yalın  gördük,  yaşadık  ve  hissettik. 
Kürt  gençleri  olarak  da  bu  gerçeği  her  gün  biraz daha  onların  birer  parçası  ve  yol  arkadaşları  olarak hissediyoruz.  Şehitlerimizin  yol  arkadaşları  olarak çıktığımız  yolda,  özgürlük  mücadelesinde  ısrar  ve kararlılıkla  yürüyoruz.  Komale  Civvan  olarak  emeğe karşı  borçluluk  ilkesi  ile  hareket  ediyoruz.  Çünkü bizim  yol  göstericilerimiz  bize  büyük  bir  cesaret, azim  ve  özgürlük  tutkusu  bıraktılar.  Onlar  gördüklerimizi  nasıl  yaşanılır  kılacağımızı  bize  öğrettiler. 
Davamıza  olan  kutsallığı  ve  kutsal  amaçlar  etrafında  nasıl  kenetleneceğimizi,  sevginin,  bağlılığın nasıl  olacağını  ve  nasıl  büyütüleceğini  yaşamlarıyla,  ödedikleri  bedelleri  ile  bize  anlattılar.  Yaşamsal ilkelerimizi,  şehitlerimizin  ördükleri  mihenk  taş¬ 


larıyla  oluşturduk,  oluşturuyoruz.  14  Temmuz büyük  ölüm  orucunda  şehit  düşen  arkadaşlar  bunu bütün  çıplağıyla  bu  ilkelerin  resmini  çizmişlerdir. 
Bütün  bunları  amansız  ve  karşılıksız  yaparak şeffaflığı  ortaya  koydular.  Özgürlüğün  ağır  bedelini bize  gösterip  hakikate  giden  yolu  gösterdiler. 

Özgürlük  mücadelesi  verenler  için  zorlu  dönemler  ve  dönemeçler  sürekli  var  ola  gelmiştir.  Bu  Kürt Özgürlük  Hareketi  açısından  da  geçerlidir.  Tam  da  bu zorlu  dönemlerde  ortaya  çıkan,  yüreğini  ortaya koyan,  kendisini  hissettiren  kahramanlar  vardır.  İşte Ronahi  arkadaşta  da  duruşuyla,  sadeliğiyle, özgürlüğe  olan  tutkusuyla  bu  gerçeği  görüyoruz. 
Ronahi  yoldaş;  her  türlü  zorluğa  göğüs  geren, amansız  bir  mücadelenin  sahibidir.  O  kapitalist modernitenin  yaratmış  olduğu  sahte  yaşamların peşinde  koşanlara  inat,  ezilenler  ve  özgürlükte  ısrar edenlerin  yanında  yer  almıştır.  Ütopyalarının,  umutlarının,  özlemlerinin  peşinden  gitmiştir.  Rohani  yoldaş  bu  duruşuyla  mücadelemizin  unutulmaz  öncü kadrosu  düzeyine  gelmeyi  başarmıştı. 

Onlar,  binlerce  fidan  olup  yeşeriyorlar 

9  Ocak  katliamı  siyasal  amaçlarının  yanı  sıra, 
özünde  kadın  ve  gençlik  çizgisini  hedef  almıştır. 
PKK’nin  öncü  kadrolarından  Sakine  Cansız,  Kürt halkının  genç  diplomatı  ve  duruşuyla  kısa  sürede kendisini  ispatlayan  Fidan  Doğan,  yine  mevcut  sisteme  başkaldırarak  yaşan  tercihini  ve  tavrını  özgürlükten  yana  koyan  Leyla  Şaylemez,  yani  Ronahi  yoldaşlar  Kürt  halkının  direnen  en  güçlü  damarlarıydı.  Bu anlamda  uluslar  arası  komplocu  güçlerin  gerçekleştirmiş  olduğu  bu  vahşi  katliam  asla  amacına  ulaşmamıştır.  Çünkü  O  canlı  damarlar  toprağın  bağrına öyle  kök  salmışlardı  ki,  şimdi  binlerce  fidan  olup yeşeriyorlar  tekrar. 

Önder  APO  bu  zorlu  ve  acılı  süreç  karşısında Amed’te  ilan  ettiği  manifesto  ile  katliamı  gerçekleştirenlere  en  büyük  cevabı  vermiştir.  Yaşanan  büyük zorlanma  ve  en  kritik  süreçlerde  örgütsel  büyümeyi esas  alan  Önderliğimiz,  bu  büyük  acıyı  da  direnişe dönüştürmeyi  bilmiştir.  Bu  aynı  zamanda  Paris  şehit¬ 


lerimize  verilen  en  anlamlı  cevap  olmuştur.  Ölüm  ya da  şehadet  hiç  kuşku  yok  ki  bu  yola  baş  koyanların göze  aldığı  bir  bedeldir. 

Onların  hayal  ve  umutlarının  takipçisi  olacağız 

Evet,  Ronahi  arkadaş  hiç  beklemediğimiz  bir anda  aramızdan  ayrılmıştır.  Modernitenin  göbeğinde  olmasına  rağmen  yaşadığı  duygular  her  zaman diri  ve  derindi.  Müthiş  bir  haz  ve  rahatlık  vardı yüreğinde  Ronahi ’nin.  Coşku  ve  morali  en  üst  düzeyde  yaşıyordu.  İnsanlara  karşı  yaklaşımındaki kazanımcılığı  ve  sınır  tanımayan  paylaşımcılığı  dikkatlerden  kaçmıyordu.  Bu  özellikler  yüreklerde derin  bir  iz  bırakıyordu,  tıpkı  diğer  tüm  yoldaşlarda olduğu  gibi...  Ronahi  yoldaş,  acıyı  güce,  yaşam  kararlılığına  dönüştüren,  Kürdistan  topraklarına  olan özlemini  her  koşulda  dile  getiren  ve  bunu  yansıtan, yaşayandı.  Özgürlük  arayışı  ve  kavgasının  en  genç sembollerindendi.  Yine  binlerce  yıldır  her  şeyin aleyhine  olduğu,  "günahkâr"  kılınarak  başı  hep  önde ve  eğik  tutulan  köle  kadına  karşı,  güçlü  iradeye,  bilince,  ruha  ve  yüreğe  sahip  kadının  arayışçısıydı. 
Özgürlüğe  hasret  toprakların  yüzyıllık  ütopyalarının muştulayanıydı.  Doğru  yaşamanın,  irade,  karar  ve uygulama  gücü  olmanın  bağımsız  kişilikten  geçtiğinin  en  somut  örneğidir.  O,  bu  toprakların  binlerce yıldır  tanıklık  ettiği  ihanete,  köleliğe  ve  kadını yaşamın  kaynağı  olmaktan  uzaklaştıran  sisteme karşı  "özgür  insan  tavrının"  adı  oldu. 

Bizler  yani  onların  yol  arkadaşlarına  düşen  de onların  hayallerini,  umutlarını  gerçekleştirme  çabası ve  mücadelesi  içinde  olmaktır.  Onların  bizlere  bıraktığı  görevin  kendisi  de  budur.  Öncekiler  gibi  bu yoldaşların  da  bizlere  bıraktığı  yol  haritası  budur. 
Ronahi  arkadaş  şahsında  tüm  özgürlük  mücadelesi şehitlerini  minnetle  anıyor,  zafere  ant  içmiş  Kürt gençlik  hareketi  olarak  onların  hayalleri  ve  mücadelelerinin  takipçisi  olma  sözümüzü yeniliyoruz. 

Komale  Civvan  adına 
Kurtay  Faraşin 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özel  sayı 


Rehberlerimizsiniz  bizim 

•  • 

Uç  güzel  ve  yiğit  kadın;  Sakine,  Fidan,  Leyla...  Tam bir  yılını  doldurdu  ayrılışınız,  evet  o  vahşi  katliam bir  yılını  doldurdu.  Her  ayrılış  acıların  da  kapısını aralar.  Fakat  sizin  ayrılışınızda  sadece  acı  değil,  kararlılık, mücadele,  öfke  vardı.  Aslında  siz  yüreğimizde  ve  beynimiz¬ de  hiç  ama  hiç  ayrılmadınız;  her  an  her  saat  yanımızdasınız.  Bizler  yaşadıkça,  özgürlük  mücadelesi  var  oldukça yaşayan  özgürlük  rehberlerimiz  olacaksınız.  Bu  gerçek kendisini  bu  bir  yıllık  süreç  içerisinde  sokakta,  evde, dağda,  hayatın  her  alanında  göstermiş  oldu. 

Üç  güzel  yürek;  Sakine,  Fidan  ve  Leyla...  Üçünüzü  de çok  özlüyoruz.  Bu  vahşi  katliamı,  sizin  bizlerden  koparılışınızı  kabullenemedik,  kabullenmeyeceğiz  de.  Çünkü kabullenmek  kendimize  ihanettir.  Sizden  sonra  sokaklar sizin  resimlerinizle  doldu,  kadınlar  her  hafta  eylemleriyle  sizin  katillerinizin  peşine  düştüler.  Kürt  halkı,  dostları ve  arkadaşlarınız  her  yere  sizi  götürdü.  Gözünüz  arkada kalmasın  canlarım,  hayallerinize  daha  da  yakınlaştık. 
Uğruna  mücadele  yürüttüğünüz  ve  bedelini  canınızla verdiğiniz  özgürlüğe  bir  adım  daha  yakınlaştık.  Her  birlik,  her  kurum  size  kurşun  sıkanlardan  hesap  soruyor. 
Kürt  halkı  azim  ve  inançla  sizin  yürüttüğünüz  özgürlük kavgasını  daha  güçlü  sahipleniyor... 

Kürt  kadınları  sizlerin  adına  meclisler,  kurumlar  kuruyor;  genç  arkadaşlarınız  adınıza  yüzlerce  etkinlik  düzenliyor.  Rehberlerimizsiniz  bizim.  Sakine,  Fidan  ve  Leyla! 
Siz  ölümsüzleştiniz;  her  zamankinden  daha  güçlü  yaşıyorsunuz.  Katledilen  siz  değil,  size  bu  katliamı  yapanlar, yaptıranlar  öldüler. 

Çünkü  onlar  sizin  insanlık  değerlerinizden,  sevgilerinizden,  barışçıl  ve  özgürlükçü  felsefenizden  korktular.  Onlar, her  türlü  engele  ve  zorluğa  rağmen  yüzünüzden  hiç  eksik olmayan  gülüşünüzden,  dik,  onurlu  duruşunuzdan  korktular. 
Ellerinde  bir  şeyleri  kalmayanlar,  korkanlar  en  çok  da  baş edemediklerine,  kendilerine  benzemediklerine  saldırırlar. 

Mücadelemiz  o  kadar  korkutmuş  ki  onları  bir  değil, birden  çok  kapitalist  modernite  devletinin  hedefi  oldunuz.  Uluslar  arası  bir  komplo  ile  hedefe  alınarak  vahşice katledildiniz.  İnsanlıktan  nasibini  almayanlar  ancak  öyle bir  katliamı  kendilerine  yakıştırabilir.  Bir  yanımız  yokluğunuzla  kanarken  diğer  bir  yanımız  sizin  güçlülüğünüzden  besleniyor.  Kürt  halkı  asla  yılmadan,  size  kurşun sıkanların  peşlerini  bırakmayacak,  onlar  açığa  çıkana kadar  alanları  terk  etmeyecekler. 

Bu  komplo,  Başkan  APO'ya  yapılan  uluslararası  komplonun  bir  halkasıdır.  Bu  katliamı  bu  halkadan  bağımsız ele  alamayız. 

Fransa  devletinin  cezaevine  aldığı  unsur,  önceden planlanmış  bir  senaryonun  devamı  gibi;  katliamın  üzerini  örtmek  isteyenler  tek  bir  unsuru  gösterirken  Kürtlere kabul  ettirmek  isteniyor.  Tüm  Kürtler  cezaevindeki unsurun  seçilmiş,  satın  alınmış  bir  piyon  olduğunu  biliyor.  Bu  olayın  içinde  Fransa  dahil  birden  çok  ülkenin olduğunu  Kürtler  çok  iyi  biliyor. 

Bu  nedenle  Kürt  kadınlarının  belirlemiş  olduğu  “suskunluğunuz  ortaklığınızdandır"  tespiti  Fransa  adaletine  verilmiş  en  somut  yanıttır.  Kürtler  ve  kadınlar  “bu  olayın  perde arkasında  kimlerin  olduğunu  biliyoruz”  diyor,  bunun  eylem ve  etkinlikleriyle  dile  getiriyorlar. 

Barış  yürekli  Sakine'm,  güzel  ve  güleç  yüzlü  Fidan'ım, dünya  güzeli  Leyla'm;  emin  olun  ki  size  kurşun  sıkanlar eninde  sonunda  yargılanacaktır.  Bunun  için  tüm  halkımız  seferber  oldu  ve  olmaya  devam  edecek.  Kürt  kadınları  Paris  başta  olmak  üzere  tüm  Avrupa'nın  birçok  merkezinde  her  hafta  eylem  yapmaya  devam  ediyorlar. 
Kadınlar  adalet  istemlerini  haykırmayı  sürdürecekler,  ta ki  bu  kara  katliam  aydınlatılana  dek... 

Güneşin  yoldaşları  Sakine,  Fidan  ve  Leyla  9  Ocak 
2013  tarihinde  yaşadığımız  acıyı  kaleme  almak  ve  sizi 
anlatmak  çok  ama  çok  zor.  Acı  anlatılmıyor,  ancak  belleğe  kazınıyormuş!  Bunu  sizleri  kaybettikten  sonra  daha iyi  anladık.  Sizleri  ani  kaybetmenin  acısı  belleğimizde  ve yüreğimizde  hep  olacak  ama  biz  acılarımızı  güce  dönüştürüyoruz.  Sizin  acınızı  da  hayal  ettiniz  özgürlük  için mücadelemizi  yükselterek  hafifletebiliriz.  Uğruna  şehit düştüğünüz,  sevdalısı  olduğunuz  özgürlük  tutkusunu sizinle  yaşayacağız,  yaşatacağız. 

Kızıl  saçlı,  dik  duruşlu  Sakine,  özgürlüğümüzün  sembolü,  yaşam  ve  pratiğiyle  davasına  sevdalı  Fidan,  dinamik  ve atılganlığıyla  genç  ruhumuz  Leyla;  binler  sizinle,  sizi  çok seviyor  ve  özlüyoruz. 


Ezilen  halkların  ve  kadınların  sesi 


Yeniydi,  gençti,  tecrübesizdi ama  öğrenme  azmi  ve  şevki  ile doluydu.  0  kadar  hızlı  gelişiyordu  ki,  bir  yıl  gibi  kısa  bir  süreden  sonra  bulunduğumuz  ülkenin  diplomasi  faaliyetini bizzat  üstlenmişti  bile... 


Adem  UZUN 


Heval  Rojbin  ve  diğer  iki  büyük  devrimci Sakine  ve  Ronahi  arkadaşlar  ile  ilgili  haberi,  anlamadığım  bir  dilde  haber  okuyan  bir TV  spikerinden  dinlemek  zorunda  kaldım.  Olayın yaşandığı  süreçte  Fransa’da  cezaevindeydim.  Acı bir  haber  olduğunu  tüm  TV’lerin  24  saat  boyunca tekrar  tekrar  vermesinden  anladım.  Fakat  tam  olarak  ne  olduğunu  kestiremedim.  Birinin  açıklama yapmasını,  tercüme  etmesini,  izah  etmesini  bekledim;  ama  nafile.  Kapalı  kapılara  vurmak,  diğer  tutsaklara  seslenmek,  avazı  çıktığı  kadar  bağırmak nafile.  Uzun  bir  süre  sonra  gardiyan  sürgülenmiş kapıyı  açtı.  Bu  sefer  de  keşke  açmasaydı  diye  hayıflanıyorsun.  Adam  kırık  İngilizcesi  ile  sorularıma cevap  vermeye  çalışıyor,  zorlanarak  kurduğu  her  bir cümlede  beynimden  vurulmuşa  döndüm.  Dizlerinin dermanı  kesildi  ve  olduğum  yere  yıkıldım.  Yıllardır tanıdığın,  beraber  çalıştığın,  aynı  yolun  yolcusu olduğun  ve  aynı  hayelleri  paylaştığın  hevallerinin katledilmesini  duymak  öyle  zor  ki... 

Rojbin  hem  öğrenen  hem  de öğreten  konumdaydı 

Doğru;  Kürt  özgürlük  hareketi  şehitler,  kadın  ve direniş  hareketidir.  Ama  savunma  fırsatı  bile  bulmadan  arkadan  kalleşçe  vurulmak...  Böyle  olmaz diyorsun.  Bu  tarzda  bir  katliamı  kabullenmiyorsun. 
Diğer  arkadaşlar  gibi,  Rojbin'in  de  daha  yapacağı dünya  kadar  iş  ve  projesi  vardı.  Ve  biz  bunları  birlikte  yapacaktık.  Elimiz,  kolumuz  ve  gözümüzdü.  İlk karşılaştığımızda  enerji  dolu  bir  genç  kadındı  Heval Rojbin.  Etrafına  hep  merakla  bakıyor,  insana  yeni şeyler  öğrenmek  istiyor  havası  veriyordu.  Yeni  gelmiştim,  beni  tanımadığı  için  yanıma  oturarak '  heval sen  ülkeden  mi  geliyorsun,  yeni  mi  geldin,  burada mı  kalacaksın,  buraları  tanıyor  musun?'  gibi  üst üste  sorular  sordu.  Evet  diyerek  adımı  söyledikten sonra  'ha  tamam,  geleceğini  duydum  ve  herhalde beraber  çalışacağız.  Ülkede  arkadaşlar  nasıl,  oraya gitmek  için  ne  yapmak  gerekiyor.  Heval  zamanın oldukça  bana  ülkeyi  anlatsana,  ben  de  çok  gitmek istiyorum'  gibi  yine  peş-peşe  cümlereler  kurdu. 
Öyle  çok  soruyu  peş-peşe  sıralamıştı  ki ;  hangisine cevap  vereceğimi  bilemedim.  'Nerede  kalacağımı tam  bilmiyorum  ama  senin  anlattığına  göre  burada kalacağımı  anlıyorum'  diyecektim  ki,  bu  kez  sanki bir  hata  yapmış  gibi  'ya  yok  heval  ben  sadece  duydum,  emin  değilim,  ihtiyacımız  vardı,  dedim  belki onun  için  falan..'  demeye  başladı.  Gülümsediğimi görünce  ona  göre  hata  olduğunu  düşündüğü  bu sohbeti  kapatmak  için  'yemek  zamanı  geldi,  hadi gidip  yemek  yiyelim'  diyerek  beni  ve  o  an  orada olan  tüm  arkadaşları  yemeğe  kaldırdı.  Evet  onun duyduğu  gibi  oldu  ve  heval  Rojbin  ile  4  yıl  beraber çalıştık.  Aynı  binada,  aynı  çalışmada  ve  aynı  planla¬ 


ma  çerçevesinde.  Bir  nevi  elimiz,  kolumuz  ve  gözümüzdü  Heval  Rojbin.  Yeniydi,  gençti,  tecrübesizdi ama  öğrenme  azmi  ve  şevki  ile  doluydu.  0  kadar çok  hızlı  gelişiyordu  ki,  bir  yıl  gibi  kısa  bir  süreden sonra  bulunduğumuz  ülkenin  diplomasi  faaliyetini bizzat  üstlenmişti  bile.  Etrafını  örgütleyen,  komiteleşmenin  önemini  anlayan  ve  bu  konuda  girişim sahibi  olmaya  başlayan  birisi  olmuştu.  Artık  öğrenen  ve  öğreten  Rojbin  Heval  olmuştu.  Onunla  birçok görüşmeye  ve  toplantıya  katıldım.  Rojbin  hem  öğrenen  hem  de  öğreten  konumdaydı.  Bizim  aktarmak istediklerimizin  karşı  tarafa  anlaşılır  bir  biçimde  ve onların  mantığının  alacağı  şekilde  ayrıntılandırarak anlatıyordu.  Tüm  katıldığı  görüşmelerde  ve  toplantılarda  yeni  dostlar  kazandı.  Kürtlerin  hedeflerini, acılarını  ve  beklentilerini  muhataplarına  ikna  edici şekilde  anlatmayı  hep  bildi. 

Etrafını  etkileyen  bir  kişiliğe  sahipti 

O  halkının  ve  hareketinin  hem  avukatı,  diplomatı hem  de  sıkı  bir  takipçisi  oldu.  Zorlanmalarını  saklamıyordu,  açıkça  dillendiriyordu  ve  öğrenmek  için hep  çaba  sahibi  oldu.  Kendisini  sadece  dar  anlamda  kurum  diplomatı  olarak  görmedi.  Kendisinden yardım  isteyen  her  arkadaşın  ve  yurtseverin  tüm işlerine  cevap  olmaya  çalışarak,  meziyet  ve  yeteneklerini  hizmete  sunuyordu.  Ülkedeki  gelişme  ve  olayları  anlatmak  için  oluşturduğu  heyetlere  halkı  katmaya  özen  gösteriyordu.  Yani  halk  diplomasisinin sonuç  alıcılığına  tam  inanmıştı.  Başarılı  pratiği  ve etrafını  etkileyen  kişiliği  sonucu  artık  tek  başına  bir ülkede  sorumlu  olarak  çalışacaktı.  Bu  yeni  görevine ilk  tepkisi  'Heval  biliyor  musun  çok  heyecanlıyım, layık  olabilir  miyim,  temsil  edebilir  miyim,  başaramazsam  kahrolurum,  kendimi  affetmem....'  gibi 


cümleleri  peş  peşe  sıraladıktan  sonra  cevabını  da kendisi  vererek;  'niye  olmasın  ki,  başaracağım, başarırım  demi  Heval'  diyerek  amacını  aslında  yeni görev  yerine  gitmeden  kafasında  netleştirmişti. 

Heval  Rojbin'nin  ve  PKK'nin  kuruluşunda  yer alan,  kadın  özgürlük  çizgimizin  yaratılmasında  duruşuyla  ve  pratiğiyle  sembolleşmiş,  hayatını  tutkuyla ve  her  anı  büyük  bir  heyecanla  bu  mücadeleye  bağlamış  öncü  devrimci  Sara  arkadaş  ve  gençliğin özgürlük  sembolü  Ronahi  arkadaşların  şahadetinin birinci  yıl  dönümündeyiz.  Kürtler  açısından  düşmanın  bu  gerçeği  hiç  değişmemiştir.  Uluslar  arası  güçlerin  ortak  planlama  ve  uygulaması  ile  bu  saldırının yapıldığı,  geride  bıraktığımız  bir  yılda  dava  etrafında ceyeran  eden  gelişmelere  ve  bulgulara  bakıldığında artık  şüphe  götürmemektedir. 

Çirkin  pazarlıklar,  kirli  politikalar  temelinde dirençli  Kürt  kadınına,  erkeğine  bir  bütün  olarak halkına  karşı  geliştirilen  saldırılar  kapitalist  hegemonyanın  gerçeğidir.  Bu  katiller  sürüsü  ve  odakları, Kürtlerin;  ezilenlerin,  kadınların,  Ortadoğu'nun özgürlüğünü,  kurtuluşunu  istemeyen  çevreler olduklarını  bir  kez  daha  göstermişlerdi.  Tasfiye  ve imha  konseptlerini  halklarımıza  her  türlü  toplumsalahlaki  ölçülerden  uzak  bir  şekilde  dayatmaktan  geri durmayan  gerici-faşist-şoven  zihniyet  böylesine karanlık  operasyonlarla  sonuç  alabileceğini  düşünebilir.  Ama  nafile.  Bunların  planları,  amaçları  ve komploları  tutmayacak,  çünkü  Rojbin,  Sara  ve Ronahilerin  duruşu  ve  mirası  tek  tek  bizlere  olduğu kadar  halkımıza  da  'çeliğe  su  verme'  misali  sağlamlaştırmaktadır.  Bu  kadınlar;  tüm  yaşamını  halkına, onun  onur  ve  özgürlük  davasına  adadıkları  için  güzel ve  iyi  insanlardı.  Kürtlerin,  ezilen  halkların  ve  kadınların  sesi  olduklari  için  asla  unutulmayacaklar. 


Star’ın  Kızları 

Üç  yoldaşın  acısı  dağladı  yüreğimi 
Ocakta  küllenmiş  ateşin  üşüten  acısı  gibi Sara,  Fidan,  Leyla 
Tanrıça  Starın  kızları... 

Ve  ölümün  soğuk  rengi  dolaşıyor  Paris’in sokaklarında. 

Bu  şehir  kıskandı  Saranın  aşkını,  sevgisini... 

Güzel  umutları,  güzel  hayalleri  vardı  Fidan’nın, 

Ya  Leyla’nın  okyanus  yüreği 

Üç  güzel  kadının  çığlığı 

Bir  çığ  gibi  büyüyor  şimdi  Paris’te 

Savruluyor  çığlıkları  dünyanın  dört  bir  yanına... 

Ey  tarih! 

Üç  güzel  yoldaşı  hangi  yürekle  işleyeceksin kanlı  sayfalarına... 


Oysa  katledilen  insanlığın  çığlığıydı 
Bakır  tadında 

Acı  bir  hüzün  kaldı  geride  şimdi, 

Ey  tarih! 

Sevginin,  aşkın,  özgürlüğün 
Katillerine  ne  söyleyeceksin? 

Bilirsin,  katillerin  yüreğinde  merhamet Gözlerinde  sevginin  ışıltısı  yoktur 
Onlar  sadece  ölümü  severler 
Ölüme  aşıklar 

Çükü  ölüm  onların  tek  sığınağıdır! 

Sara; 

Kızıl  saçlarındaki  uçurum  rüzgarı kokunu  savuruyor  ülkenin  dağlarına 
Ve  sevgin 

Silahın  direngenliğinde  bileniyor  şimdi 
Üç  kurşunla  güzel  gülüşünü  yok  saydılar 
Oysa  sen 


Sevginle,  direngenliğinle  geldin  dağlarına Kavgan  bitmedi  hala  devam  ediyor... 

Ve  kavgadasın  şimdi 
Tüm  asaletinle,  güzelliğinle... 

Kurşun  sıkıyorsun  katillerin  yüreğine 
Ve  yüreğin  hırçın  bir  deniz  gibi  çarpıyor... 
Kurşun  sıktıkça 
Rüzgarın  sesini  dinle  Sara! 

Dağın  nefesini 
Ne  gözlerinde  sevinç 
Ne  yüreğindeki  ateş  sönmesin 
Hasret  kokan  dağlarındasın  şimdi 
Kavganın  tam  ortasındasın 
Sen  kavgaya 
Kavga  sana  yakışıyor 
Ey  güzel  kadın 
Güzel  yoldaş!.. 
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Nevvaya  Jin^ 


O  hayatının  her  anını  halkına  adadı 


Derya  ZOZAN 


"Sakine  ilişkilerinde öylesine  sevgi  doludur  ki insanda  iz  bırakıyor. 
Ailede  onun  bu  sevgisi çok  daha  derindir.  Bu katliamla  bir  yanımızı söküp  aldılar..." 


Mücadelenin  eşsiz  tanrıçalarından 
Sakine  Cansız'ı  anlatmak  zor  olsa gerek.  Her  anını  dolu  dolu  geçiren, yılmayan,  inatla  direnen  birinin izlerini  takip  etmek,  onun  hayat akışını  sayfalara  sığdırmakta imkansız  gibi  görünüyor.  Sakine 
Cansız'ın  ağabeyi  Haydar  Cansız da  O'nu  anlatırken  zorlanıyor. 

'Sakine'yi  yoldaşları,  arkadaşları daha  iyi  anlatır'  diyen  Haydar 
Cansız  ile  yaptığımız  söyleyişi sizinle  paylaşıyoruz. 

"Bu  toplumun  içerisinden  gelen bir  birey  olarak  o  dönemlerde 
Sakine’yi  anlamak  çok  zordu. 

Sonuç  olarak  erkek  egemen  toplumun  bir  bireyiyiz.  Onun  hem çocukluğu  hem  de  ergenlik  döneminde  aile  içerisinde  sergilediği duruş  dikkat  çekiciydi.  Kendi  doğrularında  diretmesi  -buna  inat  da diyebiliriz-  taviz  vermeden  yoluna devam  etmesi  bizi  öfkelendirmiyor değildi.  Feodal  yapının  getirdiği  kültürle  birlikte  ağabeyi  olarak  zaman zaman  ona  emirler  verirdim.  İşte 
‘şunu  yap,  bunu  getir’  gibi.  Sakine bunlara  itiraz  eder,  'kendin  yap'  derdi 

Devrimciliğe  adım  attığı  ilk  dönemlerde  tepkiyle  karşıladık.  “Evet  özgürlükler  kazanılsın ama  bu  özgürlükler  için  mücadele  eden  bizden biri  olmasın,  kadın  hiç  olmasın!  Herkes  savaşabilir  ya  da  mücadele  edebilir  ama,  benim  ailemden  ya  da  benim  çocuklarımdan  uzak  olsun” düşüncesi  hâkimdi  bizlerde. 

Dersim  katliamına  öfke  taşıdı 

Sakine,  inatçı  ve  direnişçi  yapısını  Kürt Kızılbaş  direnişçi  ruhundan  alıyor,  onun  yansımasıdır.  Arkadaş  çevresi  tarafından  çok  sevilen biriydi  Sakine.  Paylaşımcı,  yardımsever  ve  çalışkandı.  Sürekli  bir  şeyler  üretirdi.  Eğer  bir  işe  başlamışsa  mutlaka  sonuçta  alırdı. 

1970’lerde  Dersim  katliamından  bahsedilirken  insanlar  sessiz  konuşurdu,  korkarlardı. 
Öyle  bir  sindirilmişlik  vardı  ki  kimseler  cesaret edip  Dersim  katliamını  yüksek  sesli  konuşmazdı.  Tüm  bunlar  O’nun  üzerinde  derin  etkiler bıraktı  sanırım. Dersim  katliamını  içten  içe kabul  etmemiş;  katliamlara,  yok  saymalara, kimliksizliğe,  hak  gasplarına  karşı  direniş  ruhu biraz  da  Dersim  katliamına  karşı  duyduğu  öfkeden  geliyor.  O  katliamın  izlerini  hep  taşımış, tabii  insan  bunu  çok  sonradan  farkına  varıyor. 

Sakine’nin  çıkışı  çok  ilginçtir.  O  koşullar  içerisinde  kadın  olarak  çıkış  yapması  ve  bunu  çok radikal  bir  biçimde  yapması  aslında  onun  geleceğini  de  gösteriyor  ki,  nitekim  öyle  de  oldu. 
Nişanlıydı  ama  o  toplumsal  gerçeklik  karşısında nişanlısını  reddetti.  Bununla  da  yetinmedi, evden  kaçtı.  Benim  amcamın  oğluyla  birlikte anlaşmalı  olarak  nişan  yapıp  İzmir’e  gidiyor. 
Orada  bir  çikolata  fabrikasında  çalışmaya  başlıyor  ve  işçi  sınıfıyla  birlikte  mücadele  etmeye başlıyor.  Proletarya  yani  işçi  sınıfını  örgütlemeye  başlıyor.  Arkadaşları  ve  kendisinin  daha rahat  hareket  etmesi  için  amcamın  oğluyla anlaşmalı  bir  evlilik  yapıyor.  Sakine’nin  ilk  tutuklanması  zaten  İzmir’de  oldu. 

Radikal  çıkışlarıyla  öne  çıkan  bir  Sakine  karşımızda  var.  Dersim’deyani  bölgede  kadını  harekete  geçiren  biridir.  Sindirilmiş,  katliamdan  geçirilmiş,  asimile  edilmiş  bir  yapı  gerçekliği  var.  Sakine bu  yapı  içerisinde  kadını  harekete  geçiren  biri  ve bu  çok  ama  çok  zor  bir  şeydir. 


Cezaevi  sürecinin  en  direnişçi  ismidir,  o  süreci yaşayanlardan  da  sorulabilir,  mesela  cezaevinde kurallara  itiraz  eden  o  kurallara  uymayandır  Sakine. 
Onun  direnişiyle  birlikte  kurallara  uyan  tüm  arkadaşlar  da  cezaevinde  direnişe  başlıyorlar.Tabii  Sakine Cansız  Diyarbakır’dan  önce  Malatya,  Elazığ,  Amasya, Çanakkale’de  cezaevlerinde  kalıyor.  İşte  Malatya cezaevinden  firar  ediyor.  Aslında  Sakine  o  dönemlerde  mücadelesiyle  birtarih  yazmaya  başlıyor. 

PKICyi  anlamak  biraz  da  Sakine'yi  anlamaktan  geçer 

Sakine,  Kürdistan  Kurtuluş  Hareketi  içerisinde kadını  ayağa  kaldırandır.  Bugün  Rojava’da  kadının geldiği  nokta  Sakine’nin  mücadelesinin  en  somut örneklerindedir.  Kürt  toplumu  içerisinde  yoktan var  olan  bir  kadın  gerçekliği  gelişti.  Kadının  geldiği  düzey  başta  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan olmak  üzere  Sakine  Cansız’ın  mücadelesiyle gelişmiştir.  Olmayan,  yok  sayılan  kadınların  Kürt Özgürlük  Hareketi  içerisinde  geldiği  düzey, bunun  topluma  yansıması  hatta  evrenselleşmesi başta  Sakine  Cansız  olmak  üzere  tüm  kadın  şehitlerin  mücadelesini  gösteriyor.  PKK’nin  ilk  gelişim seyrinde  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan  olmak üzere  Sakine’nin  sergilediği  direniş  ve  mücadele ile  kadın  çizgisi  hakim  olmaya  başlıyor.  İşte  PKK’yi anlamak  biraz  da  Sakine’yi  anlamaktan  geçer. 

Aile  olarak  bu  mücadelenin  yarattığı  etkinin bize  yansıması  farklı  tabii.  Devlet  Sakine  Cansız’ın  mücadelesiyle  birlikte  aileye  de  yöneldi. 
Her  birimiz  bir  yerlere  gittik.  Dersim’de  olmamıza da  gerek  yoktu,  o  aileden  olmamız  o  soyadı  taşımamız  yeterliydi.  Bir  süre  sonra  annem  hariç hepimiz  Avrupa’nın  belli  ülkelerine  geldik. 

Öyle  bir  direniş  ki;  işkencenin  kol  gezdiği, insanlık  dışı  uygulamaların  karşısında  ölüm  oruçlarına  girişen  ve  tüm  çıplaklığıyla  kendisini  hissettiren  bir  dönemde  bahsediyoruz.  Tabii  ki  tüm bunlar  bir  biçimiyle  aileye  yansıyor.  Çünkü  hakları  gasp  edilen,  özgürlükleri  ellerinde  alınan  sadece  onlar  değil  bizlerdik  ve  onlar  esasında  bizim için  mücadele  ediyorlardı. 

Yoldaşları  onu  daha  iyi  değerlendirir 

Sakine’nin  en  önemli  özelliği  devrimci  kişiliğiy¬ di.  Tabii  bizim  beklentimiz  birazda  bizimle  ilgilenmesiydi  fakat  o  bizimle  ilgilenme  fırsatı  bulamaz¬ 


dı.  Bu  bizim  biraz  ona  kızmamıza  neden  oluyordu.  O  da  bize  mücadelenin  her  hangi  bir  yerinde yer  almadığımız  için  kızıyordu.  Bazı  sohbetlerimizde  ‘sana  kalırsa  bizi  çoluk  çocuk  toplayıp dağa  götüreceksin’  diyordum,  o  da  'evet  neden olmasın’  diyordu.  Sakine’yi  bizden  önce  yoldaşları,  arkadaşları  daha  iyi  değerlendirir.  Hayatın her  anını  halkına  adayan  ender  kişiliklerden biriydi.  Aile  olarak  bunun  bilincindeydik.  Her defasında  eleştirilerini  bize  sıralardı.  Bu  hareket  içerisinde  daha  aktif,  üretken  olmamız gerektiğini  hep  vurgulardı.  Devrimciliğin  çok ı  zor  olduğunu  bilen  biriyim,  bunu  Sakine  şah- 
|  sında  bunu  birebir  gördüm.  Ben  bunları  söylediğimde  o  da  gülerek  bana  'sen  hiç  değilse dürüstçe  söylüyorsun'  derdi.  Bizim  Sakine  ile paylaşımlarımız  ya  da  tartışmalarımız  genelde  bu biçimde  oluyordu.  Sakine  ilişkilerinde  öylesine sevgi  doludur  ki  insanda  iz  bırakıyor.  Ailede  onun bu  sevgisi  çok  daha  derindir. 

Bu  katliamla  bir  yanımızı  sökülüp  aldılar... 
Teselliyi  geniş  çerçeveden  bakmak  ile  sağlıyoruz.  Her  arkadaşın  Sakine  ile  ilgili  değerlendirmeleri  bizi  onurlandırmakla  birlikte  teselli  de ediyor.  Sakine’yi  anlamak  belli  bir  kapasiteyi gerektiriyor,  o  kapasiteye  ulaştığımızda  Sakinelerin  duruşunu,  çizgisini  anlayabiliriz.  Anladığımız  oranda  da  teselli  bulabiliriz.  Bunu  ne  kadar  başarabiliriz  onu  da  zaman  gösterir. 

Bu  katliam  kapitalizmin  karakterini  gösteriyor 

Hangi  kirli  hesapların  sonucu  bu  katliamın yapıldığı  bellidir.  Kürtlere  dönük  Avrupa’nın  yaklaşımı  hep  öyle  olmuştur.  Kirli  pazarlıklar,  politikalar  kapitalizmin  karakteriyle  alakalıdır.  Kardan başka  hiçbir  değeri  tanımayan  bir  sistemin  karakteri  ancak  böyle  bir  katliamı  gerçekleştirebilir  ya da  seyirci  kalabilir.  Bu  aslında  kapitalizmin  ruhudur.  Uluslar  arası  planlanmış,  örgütlendirilmiş; profesyonelce  tasarlanmış  bir  katliamdır.  Bu  sisteme  yakışır  bir  katliam,  insanlık  değerlerinde hiçbir  şey  almayan,  insanlık  dışı  bir  katliam  olarak ele  alıyorum.  Suskunlukları  aynı  zamanda  onların ortaklığını  gösteriyor.  Katliamın  açığa  çıkması ancak  bu  kirli  pazarlıkların  belli  dönemlerin  özelliklerine  göre  parça  parça  anlatılarak  ortaya  çıkmasıyla  olur.  Diğer  türlü  çok  zor  açığa  çıkar. 

Kürt  Halk  Önderi  Öcalan  'beni  hangi  güçler buraya  getirmişse,  bu  katliamı  yapanlar  da onlardır'  diyor.  Bu  hareketin  önderi  bu  katliamın  gerçekliğini  çok  açık  ve  net  ifade  ediyor. 

Çünkü  özgürlük  hareketinin  ana  damarını oluşturan  kadının  örgütlülüğüdür,  kadının  hedef alınması  bu  gerçeği  gösteriyor.  Özellikle  Ortadoğu’da  Kürt  Kadın  Hareketi'nin  çok  önemli  bir düzeyi  var  ve  Ortadoğu’nun  istikrarı  biraz  da Kürtlerin  gidişatı  belirleyecek.  Ortadoğu’nun kurtuluşu  bu  hareketin  oluşturmuş  olduğu  kadın özgürlüğüyle  yakında  bağlantılıdır.  Kürt  Kadın Hareketi'nin  bu  düzeyini  gören  bu  güçler  bu  katliamla  bunun  önüne  geçmeye  çalışmışlardır. 
Sakine  Cansız  da  bu  hareketin  öncülerindendi, aynı  zamanda  devrimci,  sosyalist,  enternasyonalist  kimliğiyle  evrenselleşen  biri  kadındı." 


& 
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Hayganuş’tan  Sakine  Cansız’a... 


Daha  önce  de  bahsetmiştim,  2000’li  yılların  hemen başında  İstanbul’da  Ermeni  kadınlardan  küçük  bir grup  bir  araya  gelerek  örgütlenmeyi  denedik. 
Topluluğun  adına  Hay-Gin  dedik,  bu  yıllar  önce  kadın  feminist yazarlardan  Hayganuş  Markin  kendi  çıkardığı  kadın  gazetesine verdiği  isimdi.  1919- 1932  yılları  arasında,  15  günde  biryayınlanan  bu  gazetenin  amacını  yine  Hayganuş  Mark  belirlemişti; Kadın  dünyasını  ilgilendiren  her  konuyla  meşgul  olmak. 
Hayganuş  Mark  aynı  yıllarda  artık  kadın-erkek  eşitliği  gibi  bir konunun  Batı’da  çoktan  çözülmüş  bir  sorun  olduğunu  düşünüyordu.  Osmanlı  İmparatorluğundan  Türkiye  Cumhuriyeti’ne geçiş  döneminin  en  çalkantılı  yıllarında  Ermeni  bir  yurttaş  olarak,  bir  kadın  olarak  gerek  Ermeni  toplumunun  içinde  gerekse ulusal  alanda  kadın  haklarının  gözetilmesi,  kadınların  yönetim¬ de  yer  almaları  gibi  taleplerle  feminist  savaşımını  yine  bu  dergi aracılığıyla  sürdürüyordu. 

Ermeni  kadın  hareketinde  Hayganuş  Mark  tabii  ki  bir  ilk değildi,  kendisinden  yaklaşık  60  sene  önce  kadınların  eğitim almaları  ve  toplum  hayatına  karışmaları  gerektiğini  savunan Elbis  Gesaratsyan,  ilk  Ermenice  kadın  dergisi  Gitar’ı(1862-63) yayınlamıştır.  1871  yılında  genç  bir  kadının,  Ağavni  Vartanyan, halk  önünde  yaptığı  bir  konuşma  kadınların  insanları  devrime yönlendirebilmesinin  göstergesi  olmuştur.  Aynı  dönemin  feminist  yazarı  Sırpuhi  Düsap  o  zamana  göre  oldukça  cesur  bir  çalışma  olan  Mayda  (1883)  adlı  ilk  romanıyla  kadın  özgürlüğünün, toplumsal  kurtuluşun  ancak  kadının  ekonomik  özgürlüğünü elde  etmesiyle  gerçekleşeceğini  söyleyerek  henüz  Batı’da kadınların  söylemlerinde  yer  almayan  bir  noktaya  vurgu  yaptı. 
Düsap,  kızının  ölümünden  sonra  her  şeyden  elini  eteğini  çekmiş  köşesinde  ölümünü  beklerken,  Ermeni  toplumu  yıldızı  yeni parlamaya  başlayan  başka  birfeminist  kadın  yazarı  karşılamaya hazırlanıyordu.  Kadın  kurtuluşunun,  örgütlü  dayanışma  çerçevesinde  ve  eğitimli  kadınlarla  gerçekleşebileceğinin  savunan  bu yazar,  Zabel  Asadur  (Sibil)  1879  yılında  henüz  16  yaşında  sınıf arkadaşlarıyla  birlikte  bir  dernek  kurmuştur.  Derneğin  amacı taşradan  İstanbul’a  gelen  tüm  kadın  ve  çocuklara  okuma  yazma öğretmekti.  Daha  sonra  Anadolu’nun  pek  çok  şehrinde  şubeleri  açılan  bu  dernek  orada  çocuklar  için  okullar  kuruyor,  büyükler için  de  Pazar  günlerine  özel  dershanelerin  açılmasına  ön  ayak oluyordu.  Aynı  zamanda  öğretmenlik  yapan  Sibil  uzun  yıllar  taşrada  bu  okullarda  öğretmenlik  yapmıştır.  Ve  son  olarak,  daha önceleri  de  adını  sık  sık  andığım  yazar  Zabel  Esayan,  başka  bir yazarımızın  sözleriyle,  “Feminizmi  vaaz  etmemiş,  onu  doğrudan  hayata  geçirmiştir”.  Biz  bugünkü  anlayışımızla  onu  sosyalist- feminist  olarak  değerlendirebilsek  de  kendisi  kendini  hiçbir 
zaman  ne  feminist  ne  de  sosyalist  olarak  tanımlamıştır.  16 
yaşında  Fransa’ya  gitmiş,  Sorbonne’da  edebiyat  ve  felsefe derslerine  devam  ederek  üniversite  eğitimi  alan  ilk  Ermeni kadın  olmuştur. 

Ermeni  toplumunda  gelişen  kadın  hareketinin  ortaya  çıkışı bir  yandan  Ermeni  toplumunda  Zartonk  “Uyanış”  döneminin doğal  sayılabilecek  bir  sonucudur,  diğer  yandan  da  Osmanlı yurdunda  19.yüzyıl  Osmanlı  kadınlarının  özgürlük  mücadelesiyle  paralel  çizgide  ilerleyen  bir  yapıya  sahiptir.  Kadınların Ermeni  toplumunda  geliştirdikleri  özgürlük  mücadelesi  Ermeni kadınının  toplumda  gerçekleşen  bu  Uyanış,  yani  Ermeni  aydınlanması  sürecinden  geri  kalmamak  mücadelesidir  de  diyebiliriz.  Ermeni  kadınları  bir  yandan  kendi  toplumları  içinde  bu mücadeleyi  verirken  bir  yandan  da  Osmanlı  topraklarında  diğer kadın  yurttaşlarıyla  ortak  bir  yol  haritası  çizmeye  uğraşıyorlardı. 
Ancak  bu  ne  o  günlerde  ne  de  daha  sonra  Cumhuriyet Türkiye’sinde  gerçekleşemedi.  Hatta  uçurumlar  giderek  derinleşti.  Özellikle  1915’ten  sonra  nüfusuyla,  kültürüyle  büyük  yıkıma  uğrayan  ve  artık  kolay  kolay  toparlanamayarak,  giderek erime  sürecine  giren  Ermeni  toplumunda  kadın,  o  yıkıntının altında  kalan,  en  ağır  darbeyi  alan  unsurdu. 

Türkiye’de  80’li  yıllarda  gelişen  feminist  hareket  ancak yirmi  sene  sonra  Ermeni  kadınını  ilgi  alanına  çekecek  ve  bu kadınlar  kendilerinden  yaklaşık  yüz  sene  önce  bu  mücadeleyi  üstlenen  öncülerinden  çok  daha  ağır  bir  yükle  ancak  çok daha  deneyimsiz,  örgütlülükten  çok  daha  uzak,  çok  daha güçsüz  bir  halde  örgütlenmeyi  deneyeceklerdi.  İşte  tam  bu süreçte  hemen  yanı  başlarında  yine  örgütlü  mücadelelerine seksenli  yılların  başında  girişen  ve  giderek  Türkiye’de  feminist  harekete  ve  siyasi  hayata  yön  veren  bir  harekete  dönüşen  Kürt  kadın  hareketi  duruyordu. 

Bugün  Kürt  kadınının  erkeklerle  eşit  şartlarda  siyaset üretmesi,  her  alanda  silahlı  veya  silahsız  mücadelesini  yürütmesi  ve  diğer  hemcinslerine  örnek  teşkil  etmesi,  mücadeleyi başlatan  birkaç  öncü  kadının  sınır  tanımayan  cesareti  ve inancının  eseridir.  16  yaşında  inancı  uğuruna  ana  kucağını, baba  ocağını  terk  eden  Sakine  Cansız  gibi... 
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özel  sayı 


Newaya  Jin 


O  benim  ruh  ikizimdi 

Rojbin  “Ben  sigarayı  hiç  sevmem,  heval  Sakine  de  içenlere  müdahale  ediyor, heval  Sakine  çok  titiz,  benim  de  titiz  olduğumu  söylerler.  Hareketlerimizi, kıvırcık  saçlarımızı  ve  daha  birçok  şeyimizi  birbirine  benzetiyorlar”  derdi. 


Roje  UMUT 


«  A  n 

As 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nne  Fatma  Doğan’ın  “kızım  hep  önce 
Saime’ye  gelirdi”  dediği  evdeyiz.  Bizi  kapımda  Fidan’ın  kızkardeşi  Saime,  kucağında Fidan  Rojbin  ile  karşılıyor.  Flüznümüz  Saime’yi  görme ile  başlıyor.  Onun  oturduğu  salon,  kahvaltı  yaptığı masa,  bulaşık  yıkadığı  evdeyiz.  Kapıda  biz  karşılayanlardan  biri  de  Selin. 

Teyzesinin  arkadaşlarının  gelişini  şaşkınlık  ama sevinçli  bir  gülümseme  ile  karşılıyor.  Yerinde  durmuyor, ne  yapacağını  bilmeden  oradan  oraya  koşuyor.  Öyle  ya, teyzesini  hep  coşkuyla  karşılardı. 

Saime  ise  buruk.  Kimi  zaman  Rojbin’i  anlatırken yüzüne  bir  gülümseme  yayılıyor,  kimi  zaman  da  onu  kaybetmenin  verdiği  tarifsiz  acının  yansımasını  görüyoruz. 

Saime’nin  deyimiyle  Rojbin  sadece  onun  kardeşi değil,  arkadaşı,  dostu  her  şeyi... 

Sorularımıza  cevap  vermesini  değil,  Rojbin’i  anlatmasını  istiyor,  sözü  Saime  Doğana  bırakıyoruz: 

“Ben  ortancayım,  biraz  da  Dilara  ile  Fidan’ın  arasında  kalan  biriyim.  Ortada  olan  biraz  da  ezilendir, hem  Dilara  hem  de  Fidan  beni  zorlamışlardır. 
Annemler  Avrupa’ya  geldiklerinde  biz  üç  kız  kardeş babaannemle  birlikte  kaldık.  Nenemin  kucağına  kim girecek  diye  sık  sık  kavga  ederdik,  talep  benden  gelirdi.  Buna  ilk  itiraz  eden  de  Fidan  olurdu,  sonra  Dilara da  başlardı  ve  ben  (gülerek)  her  zamanki  gibi  ortada kalırdım.  Nenemin  kucağında  ya  Fidan  ya  da  Dilara yatardı.  Şunu  ifade  etmeye  çalışıyorum;  Fidan  çok inatçıydı  ve  istediğini  başaran  biriydi.  Canım  benim, bazen  bu  konuları  konuştuğumuzda  “ama  ben  o zaman  bilmiyordum,  küçüktüm”  diye  araya  girerdi. 

Tabii,  daha  sonra  durum  değişti,  ergenlik  çağında Fidan  çok  değişti.  Bu  sefer  de  ben  ‘Fidan  bunu  bana  getir,  şunu  yap’  gibi  ona  emirler  verirdim.  Hiçte  erinmezdi ne  dersem  yapardı.  Annem  Avrupa’ya  geldiğinde,  annemin  arkasından  en  çok  Fidan  ağlamıştı.  Üç  kız  kardeş  her gün  evin  damına  çıkıp  annemin  gelmesini  bekliyorduk. 
Ben  ve  Dilara  da  etkilenmiştik  ama  Fidan  kadar  değil... 

Daha  sonra  Fransa  ‘ya  geldik.  Annemler  kampta  kalıyorlardı.  Dil  bilmediğimizden  kaynaklı  bizi  iki  3  km  uzakta  bir  okula  verdiler.  Okula  yetişebilmek  için  sabahları çok  erken  kalkardık,  sabah-akşam  o  yolu  yürürdük. 
Daha  sonra  kampımız  değişti,  bizi  öyle  bir  kampa  verdiler  ki  orası  bizim  kâbusumuz  oldu.  Annem  ve  babam  da bu  koşullara  oturum  alabilmek  için  katlanıyorlardı.  Yaklaşık  iki  yıl  orada  kaldık.  O  kamp  bizim  için  bir  kâbustu. 
Ben  ve  Fidan  o  kamptan  çok  ama  çok  etkilenmiştik. 

Beni  en  iyi  anlayan  insandı 

Fidan  partiye  katılım  sürecini  benimle  hiç  paylaşmadı.  Onun  katılımı  hepimiz  için  sürpriz  oldu.  Beklemiyorduk.  Fidan  liseye  gittiğinde  çoğu  derslere  katılmıyormuş,  biz  bunu  daha  sonra  öğrendik.  Okulu  bırakıp  yürüyüşlere  katılıyormuş,  derneğe  gidiyormuş.  O  dönem  içimizde  Kürt  ulusal  mücadelesinde  en  aktif  olan  Fidan’dı. 
Yürüyüşlere  katılıyor,  derneğe  gidip  geliyor  ve  folklor öğreniyor.  Bunların  hepsini  severek  ve  heyecanla  yapıyordu.  Sanırım  ona  engel  olacağımızı  düşündüğünden bu  geliş  gidişlerini  bizimle  paylaşmıyordu. 

Yüklü  duygular  yaşıyorum  ve  kafam  çok  karışık,  onun için  onu  iyi  ifade  etmiyor  olabilirim. 

Biz  sadece  kardeş  değildik  aynı  zamanda  çok  iyi arkadaştık.  Benimle  her  şeyini  paylaşırdı.  Sadece  örgüt konusunda  sınırları  vardı,  gerektiği  kadar  örgütü  benimle  paylaşırdı.  Bunun  dışında  önemli  ya  da  önemsiz  ne varsa  birbirimizle  paylaşırdık.  Daha  önceleri  de  paylaşırdık  Fidanla  ama  katıldıktan  sonra  yaşın  da  getirdiği olgunlaşma  ile  birlikte  paylaşımlarımız  daha  anlam kazanmaya  başladı.  Fidan  beni  çok  iyi  anlıyordu-,  O benim  ruh  ikizimdi.  Hiçbir  zaman  O’na  ruh  ikizim  olduğunu  söylememiştim  ama  O  da  arkadaşlarına  “Saime benim  ruh  ikizim”  demiş .  Fidan’ın  bunu  söylediğini  sonradan  duydum  ve  çok  etkilendim. 

Onunla  konuşmak  bile  beni  rahatlatıyordu.  Duygularımı  ona  anlatmam  yetiyordu.  Bazen  “ben  olsaydım öyle  yapardım”  ya  da  “şöyle  yapsan  daha  iyi  olur”  vb. 
şeyler  söylerdi.  Direkt  ifade  etmezdi  ama  dolaylı  biçimde bana  tercüman  olurdu.  Onun  her  söylediğini  dikkate  alırdım.  O’nun  düşünceleri  benim  için  çok  ama  çok  önemliydi.  En  ufak  sorunlarımı  bile  paylaşırdım,  biliyordum  ki o  beni  anlayacak.  Ben  konuşmadan  bile  beni  anlıyordu. 
Çoğu  zaman  daha  ben  anlatmadan,  “senin  ne  diyeceğini biliyorum”  diyordu.  Bana  beni  anladığını  hissettiren biriydi.  Beni  en  iyi  anlayan  insandı. 


“Rojbin”  dediğimde 

mutlu  olurdu 

Ben  ona  hep  Fidan  diye hitap  ederdim.  “Rojbin” 
demek  çok  aklıma  gelmiyordu.  Bazen  onu  mutlu etmek  için  ‘Rojbin’  derdim. 

Fidan  çok  duygusal  ve  vic-  R danlı  bir  insandı.  İnsanlara çok  samimi  yaklaşırdı, aslında  olduğu  gibi  yaklaşırdı,  doğal  biriydi. 

Fidanın  güzel  yüreği,  vicdanı  keşke  herkeste  olsa... 

Ama  yok!  Özel  biriydi,  yaptığı  hiçbir  iyilikten  karşılık beklemezdi.  Eğer  birine bir  şey  yapacaksa  önce kendisi  mutlu  olurdu,  hele bir  de  karşısındaki  insan  yaptıklarından  mutlu  olmuşsa  ondan  mutlu  olanı  yoktu. 

Sorunları  büyüten  yani  sorunlara  takılan  biri  değildi. 
Çözüme  ağırlık  verirdi.  Yaşamında  bireysel  özgünlükleri¬ ne  öncelik  veren  biri  değildi.  Karşımdakileri  daha  çok düşünürdü,  onların  sorunları,  çıkmazları  onun  da  sorunları  olurdu.  Kendisi  hep  arka  planda  kalırdı,  insanların sorunlarını  dinleyen  ve  çözüm  arayışına  giren  biriydi. 

Fidan’ın  ablası  olmak  çok  güzel  bir  şey.  Rojbin  ile  ilgili  söylenmesi  gereken  o  kadar  çok  şey  var  ki,  belki  de onun  gidişine  inanmadığım  için  ifade  sorunu  yaşıyorum. 
Bazen  diyorum  tamam  şimdi  Fidan  yanımızda  değil  ama onun  ruhu  bizimle;  onunla  konuşamıyorum,  kucaklaşmıyorum  ama  ruhu  bizimle...  Bunun  tersini  düşünmek bana  inanılmaz  acı  veriyor,  inanmak  istemiyorum  onun gidişine,  o  bizimle... 

Hamile  olduğumu  duyduğunda  çok  ama  çok  sevinmişti.  Bazen  “kız  mı,  oğlan  mı  istiyorsun?”  diyordu. 
‘Kızım  var  aslında,  bir  de  oğlum  olsa  daha  iyi  olur’  diyordum.  O  da  “kız  olsa  daha  iyi  olur,  erkekler  çok  farklı, kadınlar  gibi  değil,  yok  yok  inşallah  kız  olur”  diyordu.  Çok merak  ediyordu.  Çocuğun  cinsiyeti  belli  olunca  aradım. 
Brüksel’deydi.  Bir  çığlık  attı.  Sevincini  yanındakilere  de belli  etmişti.  Sonra  geldi  ultrason  fotolarını  gösterdim. 
Gelir  karnımı  okşardı.  “Teyze  buna  kurban  olsun,  bu  doğsun,  ben  buna  neler  alacağım  neler”  diyordu.  Dört  gözle onun  doğumunu  bekliyordu.  Ben  nerede  bilecektim  ki bebek  doğacak,  ben  onun  ismini  Fidan  Rojbin  koyacağım.  Köye,  O’nun  yanına  bebekle  gideceğim,  bebeğimi onun  mezarında  emzireceğim... 

Bebekle  ilgili  sohbetlerimiz  çok  olurdu.  Bebeğin  ismi Kürtçe  olsun  diyordu.  “Ben  yıllardır  bu  mücadelenin  içerisindeyim  ve  bu  uğurda  emek  veren  biriyim.  Onun  için bebeğin  isminin  Kürtçe  olmasını  çok  istiyorum”  derdi. 
‘Ya  Fidan  daha  çok  erken  ve  ben  daha  karar  vermiş  değilim’  diyordum.  Bir  ara  yine  bebeğin  ismini  tartışıyorduk. 
Ben  ‘gel  senin  ismini  koyalım.  Fidan  olsun  bebeğin  ismi, ben  de  çok  istiyorum’  dedim.  Bulaşık  yıkıyordu,  döndü gülümseyerek  ‘ya  ben  ölmüş  müyüm’  dedi. 

Strasbourg’tan  gitmeden  önce,  3  Ocak’ta  annem ‘karışmayalım  biz,  kendileri  nasıl  istiyorlarsa  öyle  isim koysunlar’  demiş.  Anneme,  ‘zorlamıyorum  ama  Kürtçe isim  olsun  istiyorum’  diye  cevap  vermiş.  Aslında  Selin’de Fidan’ı  biraz  hayal  kırıklığına  uğratmıştım.  Ben  de  önce Berfin  düşündüm  ama  sonra  Selin  oldu.  Onun  sitemi  de vardı,  içinde  kalmıştı.  Son  görüşümde  vedalaşırken sanki  biraz  sitem  vardı.  Bana  mesaj  veriyordu;  ‘bak  öyle yapıyorum  ki  sen  Kürtçe  isim  koyasın’  diyordu. 

Demek  ki  savaş  sadece  dağda  değilmiş 

Yılbaşını  beraber  geçirdik,  onunla  geçirdiğimiz  için yılbaşı  çok  güzeldi.  Ben  hamile  olduğum  için  çok  halay çekememiştim  ama  Fidan  o  kadar  güzel  hayal  çekti  ki, çok  yorulmuştu  o  gece...  Belki  de  son  halayı  olduğu  için bu  kadar  oynamıştır.  Halaydan  hiç  çıkmadı.  Kardeşler olarak  o  gün  çok  eğlenmiştik. 

Bir  gün  oturuyoruz;  bana  dönerek  ‘biliyor  musun  bize dönük  suikast  planları  var’  dedi.  Benim  kanım  dondu,  ne diyorsun  o  zaman  senin  çok  dikkatli  olman  lazım,  dedim. 
Gülerek  bana  döndü  “ya  bize  değil,  üst  düzey  yöneticilere  dönük  suikast  planları  var”  dedi. 

Kendisi  için  hiç  öyle  bir  şey  düşünmedi.  Yıllarca düşünsek  aklımıza  gelmezdi,  O’nun  çok  güvenli  bir yerde  olduğunu  düşünüyorduk.  Böyle  bir  şeyin Fransa’da  olması  beni  şoke  etti;  Paris’in  ortasında  böyle bir  katliam...  Demek  ki  savaş  sadece  dağda  değilmiş, savaş  her  yerdeymiş  ve  O  her  yerde  savaşıyormuş. 
Bazen  Mehmet  ile  konuşurduk.  ‘En  fazla  polis  basar. 


onları  içeriye  alır’  diye düşünüyordum.  En  büyük korkum  buydu.  Asla  ama asla  böyle  bir  şey  aklımın ucundan  geçmezdi. 

Aslında  ben  onun  sevildiğini  biliyordum,  kendisi bana  her  zaman  dostlarıyla  olan  ilişkilerini  anlatır, onları  ne  kadar  çok  sevdiğini  ve  onların  da  onu  ne kadar  çok  sevdiğini  anlatırdı.  Benimle  konuşurken  yaptığı  işlerin  detayına  girmezdi  hep  bir  gizliliği  vardı,  sınırı vardı,  o  bunları  koruyordu.  O  yaptığı  işi  en  güzel  şekilde yapmalıydı  eğer  bir  işe  başlamışsa  mutlaka  sonuna kadar  gider  ve  sonuç  alana  kadar  çalışırdı.  Bazen  gelip, ‘Türk  devletini  temsilen  gelen  milletvekilleri  rezil  ettik. 
Onların  önüne  öyle  dosyalar  koyduk  ki  sesleri  çıkmaz oldu  ve  bize  çok  kötü  baktılar’  diyordu. 

Bir  tarafım  yeni  doğmuş,  bir  tarafım  eksik 

Elimden  geldiği  kadar  bebeğimi  Fidan’ın  istediği  gibi büyütmeye  çalışacağım.  Fidan  Rojbin’i,  Fidan’ın  görmek istediği  gibi  büyütmek  isterim.  O,  Fidan  Rojbin’i  çalışkan,  zeki,  dinamik,  vicdanlı,  duyarlı  görmek  isterdi. 
Topluma  faydalı  bir  Fidan  Rojbin  görmek  isterdi...  Fidan Rojbin  bebeğin  benim  üzerimde  çok  olumlu  bir  etkisi var.  O’nun  her  gün  yeni  bir  şeyler  öğrenmesi  beni  tekrar hayata  bağlıyor.  ‘Tutun,  hayata  tutun’  diyor.  Benim  kollarımın  altına  girmiş  ‘kalk  anne’  diyor,  ‘ben  seni  öyle  bırakamam’  diyor.  Fidan  bebek  tüm  aile  için  hayata  tutunma umudu  oldu.  Çünkü  Rojbin  benden  daha  çok  bu  bebeği istiyordu.  Bir  tarafım  yeni  doğmuş,  bir  tarafım  yok  gibi... 

Onsuz  bir  yaşam  çok  zor,  bu  gerçeği  kabul  etmek  çok zor...  Ben  her  gün  onunla  konuşurdum.  Evet  annem, kardeşlerim,  ablam,  eşim,  çocuklarım  var  ama  onun  yeri çok  başkaydı.  Onu  çok  ama  çok  arayacağım,  zaman  geçtikçe  daha  da  zorlaşıyor  onsuz  bir  hayat...  Arkadaşım, dostum,  kardeşim  herşeyimdi... 

‘Beni  heval  Sakine’ye  benzetiyorlar’ 

Onun  Selin’e  olan  bağlılığını  nasıl  anlatayım  ki...  Telefonumu  sırf  Selin  ile  konuşmak  için  aradı.  Selin’in  özelliklerini  çok  seviyordu,  onu  çok  komik,  zeki,  konuşkan buluyordu.  Selinin  birçok  şeyini  ben  fark  etmemiştim ama  Fidan  fark  etmişti.  Selin’e  büyük  bir  emeği  de  var. 
Kürtçe  şarkılar  öğretmişti,  ulusal  marşımızı  da  öğretmişti.  Selin  hemen  öğreniyordu.  Selin  biraz  da  ona  benziyor, zekiliğiylevb. 

Sofrada  yemek  çeşitliliğine  bayılırdı  Rojbin...  Çok yediğinden  değil,  yemek  çeşitlerini  severdi.  Bir  de benim  evimde  kahvaltı  yapmayı  çok  severdi. 
Strasbourg’a  geldiğinde  ilk  Selin’i  görmeye  gelirdi. 
Bende  yatmayı  çok  severdi,  “anneme  gitmesem  annem çok  üzülür”  diyordu.  Anneme  giderdi  ama  ertesi  gün yine  gelirdi. 

Ülkeye  gidip  geldikten  sonra  tesadüfen  tramvayda karşılaştık,  ben  ablama  doğru  gidiyordum,  o  da  tramva¬ ya  biniyor  ki  ablama  gelsin.  Tramvayda  aynı  anda  birbirimizi  gördük.  Sımsıkı  sarıldık  birbirimize,  9  ay  sonra  birbirimizi  görüyorduk.  Giyimine  dikkat  ederdi.  Abartıyı sevmezdi  ama  üzerindekiler  de  düzgün  görünmeliydi.  O an  Fidanın  üzerinde  bir  mont,  sırtında  çanta  vardı.  Ülkeden  geldiği  için  üstü  her  zamanki  gibi  değildi.  Şu  an  o giyimiyle  gözlerimin  önünde,  ondan  sonra  hep  beraber ablama  gittik.  Önce  çocukları  görmeliydi,  Selin,  Deniz, Sercan... 

Paris’e  gitmek  istemiyorum.  Eski  Saime  yok  artık!  O öldü  gitti...  Eskisi  gibi  düşünmüyorum,  hayata  aynı  bakmıyorum,  hayata  bakış  açım  değişti.  Eskiden  ufacık  bir şeye  ne  kadar  takılırdım  şimdi  ise  gülüp  geçiyorum. 
Keşke  bu  katliamda  önce  böyle  düşünseydim.  Acılar insana  hayatı  öğretiyor  galiba...  O  yeri  geldiğinde annem,  babam,  çocuklarım,  arkadaşım  oluyordu.  Fidan yaşarken  de  öyle  düşünüyordum,  son  yıllarda  daha  da bunun  farkına  varmıştım.  Nedenini  bilmiyorum  ama  son bir  yılda  ‘Fidanın  yeri  benim  yanımda  bir  başka’  diyordum.  Fidan’ın  Selin’e  olan  düşkünlüğünden  kaynaklı  ikisinin  bir  fotosunu  salona  asmayı  düşünüyordum.  Meğer 


bu  katliamdan  sora  kardeşimin  resmini  asacakmışım. 
Ne  düşünürdüm  ne  oldu. 

Sakine  ve  Leyla  arkadaşı  tanıma  imkanı  bulamadım. 
Fidan,  ‘ben  Sakine  arkadaşı  çok  seviyorum,  o  da  beni çok  sever  biliyor  musun?  Bizim  birçok  şeyimizi  benzetiyorlar.  Ben  de  sigarayı  hiç  sevmem,  heval  Sakine  de içenleremüdahale  ediyor,  heval  Sakine  çok  titiz,  benim de  titiz  olduğumu  söylerler.  Hareketlerimizi,  giyimimizi, kıvırcık  saçlarımızı  birçok  şeyimizi  birbirine  benzetiyorlar’ diyordu. 

Rüyalarımda  katliamı  gördüm 

Ben  de  Mehmet  de  bu  katliamdan  önce  uyuyamıyorduk.  Bazen  sabahlara  kadar  uyuyamıyordum.  Katliamdan  bir  ay  önce  bir  rüya  gördüm.  Rüyamda  bir  kalabalığa yaklaştım,  kadınlar  bir  alanda  toplanmışlar.  Kötü  bir  şeyler  olmuş,  onlara  yaklaştım  ‘ne  var  ne  olmuş’  diye  soruyordum.  O  topluluk  birden  arkasını  döndü  bana  baktı. 
‘Fidan  ölmüş,  Fidan  ölmüş’  dediler.  Şaşırıyorum,  anlamıyorum.  O  arada  karşıya  gözüm  ilişiyor.  Bir  bina  ve  o  binanın  önünde  de  çok  büyük  bir  kalabalık  var.  Binanın  kapısı  açıldı  -uzun  eski  bir  kapı,  koyu  bir  yeşil  kapı-  içinden uzun  bir  tabut  çıktı.  O  tabutu  çıkarttıklarında  ben  uyandım.  Rüyama  inanmak  istemiyordum,  hemen  yorumlamaya  başladım.  Bir  şey  çıkaramadım.  ‘Yok  ya  Fidan demek  ki  çok  yaşayacak’  diye  yorumladım.  Şimdi  düşünüyorum  kapı  büronun  kapısıydı.  Kadınlar  vardı,  çünkü kadınlar  katledilmişlerdi. 

Katliamdan  bir  gün  önce  de  bir  rüya  gördüm.  Fidan ile  birlikte  kırık  dökük  bir  köydeyiz.  Taşlı  bir  yerdeyiz.  Bir kadının  kucağında  bir  çocuk,  yanında  da  var.  Kadın benim  yaşlarımda  yanında  duran  kız  çocukta  Selinin. 
Kadın  bana  ‘sağlık  ocağını  arıyorum,  benim  kızım  çok hasta,  sağlık  ocağı  nerede’  diye  sordu.  Ben  ona  sağlık ocağının  yolunu  tarif  ettim.  Sonra  dedim  ki  anlatana kadar  en  iyisi  onu  götüreyim.  Kadına,  ‘gel  ben  seni  götürürüm’  dedim.  Ben  önde  onlar  arkamda  sağlık  ocağına gidiyoruz,  sağlık  ocağına  vardık,  kadın  kucağındaki çocuğu  masanın  üzerine  bırakıyor.  Çocuğu  arkadan görüyorum  ama  yüzünü  göremiyorum.  Çocuğun  üzerinde  kahve  renkli  bir  mont  var  bir  de  külotlu  çorap  giydirmişler.  Bebek  arkadan  çok  tatlı  bir  şeye  benziyor,  merak etmeye  başlıyorum.  Gidip  yüzüne  bakmaya  karar  verdim.  Nasıl  ki  bebeğin  yüzüne  baktım,  saçları  kıvırcık, gözler  Rojbin’in  gözlerine  benziyor.  Aman  tanrım  diyorum  gözlerindeki  şaşkınlığı  görüyorum  ve  çocuk  bana bakıyor.  Kocaman  bir  insanın  yüzünü  görüyorum,  bu  bir bebek  yüzü  değil,  gülümsüyor  ama  çirkince  bir  gülümsemesi  var.  Burnu  Fidan’ın  burnuna  benzemiyor,  gözlerini ve  saçlarını  Fidana  benzetiyor.  Katliam  sırasında Fidanın  o  anki  şaşkınlığıydı,  beklemiyordu  diye  yorumluyorum  şimdi  bu  rüyayı.  O  anki  şoku  ifade  ediyordu, ‘sen  böyle  miydin’  diye  soran  gözler...  Bebek  yüzlü ama...  Düşman,  katliamcı.  Rojbin’in  beklemediği  biri  bu katliamı  yapıyordu,  onun  gözlerindeki  şok  bunu  ifade ediyor...  O  an  onun  gerçek  yüzü  ortaya  çıkıyordu,  ‘biz seni  öyle  bilmiyorduk’  diyen  gözlerdir...  Sonra  ben, Selin,  Rojbin  ve  üç  kadın...  Evet  katledilenlerden  biri  de bendim,  ben  de  aynı  gün  vuruldum...  Acaba  bir  an Fidan’ın  düşünme  fırsatı  oldu  mu,  kimler  aklına  geldi... 

Bana  haberi  kadın  doktorundayken  verdiler,  aslında o  gece  eşime  söylemişler  ama  o  cesaret  edip  bana  söylememiş.  Eşim  odanın  içerisinde  gelip  gidiyor,  diyorum ‘ne  oldu  bu  adama,’  odanın  lambaları  saat  03.00  veya 04.00  olmalı  eşim  odanın  içerisinde  gelip  gidiyor. 
Balkona  ikide  bir  sigara  içmeye  gidiyor.  Ben  yarı  uyur yarı  uyanık  haldeyim. 

Sabah  kalktık,  Selin’i  okula  bıraktık.  Mehmet  bana döndü  “kadın  doktoru  aradı,  bizi  çağırıyor.  Ona  gitmemiz  gerekiyor,  herhalde  tahlillerde  sorunlar  var”  dedi. 
Doktora  gittik,  kontrolleri  yaptılar,  ‘her  şey  yolunda’ dediler. 

Bir  şey  demeden  doktor  odadan  çıktı.  Mehmet  elimi tuttu,  söylemeye  çalıştı  ama  ben  düşünemedim  bile inanmadım,  onun  ölü  olabileceğini  aklıma  dahi  getirmek istemedim.  Sadece  ‘olmaz  olmaz’  dedim.  ‘Yok  mutlaka yaralıdır,  arkadaşları  onu  korumak  için  öyle  söylüyorlar; o  yaralandı,  bizden  gizliyorlar  çünkü  onu  koruyorlar...” 
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Güneşin  yörüngesindeki  kadınlar 


“Biz  cinayeti  ve  katliamın  ardındaki  güçleri  biliyor  ve  tanıyoruz!  Onların  Yavuz-Hırsız  misali  suçu  oraya  buraya  atmaları  ya  da  saklamaları  gizli  gerçekleri  değiştirmez.  Bu  cinayetin  ardındaki  güç  insanlık  mahkemesinde  darağacında  çoktan  sallanıyor.” 


Katliam  aydınlatılsın! 


kurucuları  içindeki  ilk  kadın  olma  onurunu  taşıyordu.  O Amed  zindanlarında  insanlık  onuruna  layıkıyla  sahip çıkmıştı.  Onur  çiğnenir  ve  kırılırsa  özgürlüğün  asla  yüzünü  göstermeyeceğini  bilen  bir  devrimciydi.  O  inadına isyan  inadına  kavga  inadına  mücadele  ve  inadına  direniş  diyen  bir  isyanın  ayak  izlerini  takip  eden  Bese’lerin ve  Zarife’lerin  takipçisiydi.  Sakine  Cansız  ‘Kadın  Özgürlük  İdeolojisi  ve  Çizgisinin  geliştirilmesi  için  düşünce insanı  ve  onu  örgütlemenin  bilinç  ustasıydı.  Bu  nedenle  kadın  ordulaşması  ve  partileşmesi  bu  usta  kadının emeğini,  bilincini,  yüreğini  ve  varlığını  ortaya  koyması ile  temellerini  atmıştır.  O  bir  sembol  idi.  Semboller  toplumun  aynaları,  öncüleridir.  Toplumsal  hafızayı  taşırlar. 
Toplumun  bilinçlenen,  direnen,  hak  ve  doğruluğunu kendilerinde  taşıyanlardır.  Her  sembol  o  yüzden  toplum  için  bir  yol  açar  ve  yolun  takibine  yol  açar.  Sakine yoldaşımız  tam  da  öyle  idi.  Ve  onu  hedef  alan  katiller bütün  bu  niteliklerini  ve  misyonunun  çok  iyi  bilincindeydi. 

Fidan  Doğan  Kürt,  Kızılbaş  ve  kadındı.  Bu  çağda  3-K ile  bu  dünyaya  kafa  tutmak,  İsa  gibi  çarmıhını  sırtında taşımak  gibidir.  Golgotaya  tek  başına  yolculuk  yapmak gibidir.  Ve  dikenli  taçların  ve  taşların  canını,  etini  acıtması  gibidir.  Hepsinden  öte  herkesin  bir  kelam  ile  sana attığı  sözlerin  birer  taşa  dönmesi  gibidir. 

O  asimilasyona  karşı  XWEBÛN  ile kendi  varlığını  korumuş,  bunun  için Avrupa’nın  ikiyüzlü  politikalarının koca  adamların  ağızlarından  döküldüğü  Strasburg  gibi  bir  kentten  yola çıkarak  yalan  ve  hilekarlığa  karşı,  hak ve  hakikati  aramıştır. 

Leyla  Şaylemez  hayata  yeni  adım atan  genç  bir  kız.  İdealleri  büyük, cesur  ve  korkusuz  bir  yürek  ve  pırıl pırıl  bir  bilinç  ile  düştü  özgürlüğün peşine...  Ülkenin  kadim  toprakları 
Diyar-ı  Bekir’den  Avrupa  vatansızlığına  düştüğünde,  varlık  mücadelesi için  düştü  tekrar  AMED’in  kadim  varlığma...  Yönünü  ve  yörüngesini 
GÜNEŞ'e  kilitleyen  genç  bir  kadın yüreğiydi.. 

3  Kürt  kadın  devrimcinin,  siyasetçinin  vurulması  Kürdistan’da açığa  çıkan  Kadın  Özgürlük  çizgisinin  ulaştığı  bilinç,  güç,  örgütlenme ve  eylem  düzeyine  bir  müdahaledir.  Bu  çizginin  özgür insan  ve  toplumu  yaratacağına  dair  açığa  çıkan  umudu ve  inancı  darbeleme  ve  kırma  girişimidir.  Biz  Kürt  kadınları  başta  olmak  üzere,  tüm  ezilen  halklar  ve  sömürgeleştirilen  toplum  kadınları  olarak  Paris  katliamından sonra  daha  fazla  yakınlaştık,  daha  fazla  mücadele  yol  ve yöntemlerini  tartışır  ve  ortak  eylemleri  açığa  çıkartır olduk.  Bu  katliam  ile  korkutma  ve  sindirmeyi  amaçlayanlar  amaçlarına  ulaşma  şurada  kalsın,  herkesi  zalimin zulmüne  karşı  bir  adım  önde  olmayı,  eyleme  geçmeyi 


zorunlu  ve  kaçınılmaz  hale  getirmiştir.  Bu  bilinç  ve  istemi  ortaya  çıkarmıştır. 

Tüm  kadınları  alanlara  çağrıyoruz 

Paris  katliamının  aydınlatılması  için  bir  yıldır  Fransız konsolosluklarının  önünde  eylemler  yapıldı.  Kimi zaman  siyah  çelenkler  bırakıldı.  Her  hafta  farklı  bir  yöntem  denendi.  Bildiriler  dağıtıldı,  dosyalar  sunuldu. 
Adalet  Bakanlığına  on  binlerce  kart  gönderildi.  Onlarca konferans  Sakine,  Fidan  ve  Leyla’ya  adandı.  Onlarca toplantı  yapıldı  ve  3  devrimci  anlatıldı,  toplum  bu  güzel kadınların  şahsında  yiğitliğe  ve  mücadeleye  çağrıldı. 
Yeni  doğan  bebeklere  onların  isimleri  verildi. 
Uluslararası  alanda  cinayetin  aydınlatılması  için  Kürt kadınları  her  Çarşamba  günü  alanlara  çıktı,  imza  kampanyası  başlatıldı.  Bütün  bu  mücadele  yol  ve  yöntemlerine  karşın  halen  bu  cinayet  aydınlatılamadı. 

Biz  cinayeti  ve  katliamın  ardındaki  güçleri  biliyor  ve tanıyoruz!  Önların  Yavuz-Hırsız  misali  suçu  oraya  buraya  atmaları  ya  da  saklamaları  hiç  bir  şeyi  değiştirmez. 
Bu  cinayetin  ardındaki  güç  insanlık  mahkemesinde  darağacında  çoktan  sallanıyor. 

Fransa  istihbaratı,  polisi,  yargısı,  mahkemesi  nasıl bir  senaryo  hazırlıyor,  nasıl  bir  tiyatro  sergileyecek  bilmiyoruz.  Adalet  için  ve  gerçeklerin  açığa  çıkması için  tarafsızca  ve  titizce  bir  çalışma  yürütülmüş  olsaydı çoktan  Kürt  kurumlarına  ya  da  katledilen  arkadaşlarımızın  ailelerine  mağduriyetlerini  giderecek  bir  yaklaşım veya  açıklamanın  Fransa  devleti  adına  yapılmış  olması gerekmez  miydi? 

Bu  yüzden  katliamın  l.yıldönümünde  bu  vahşeti açığa  çıkartacak,  bu  cinayetin  arkasındaki  gücü  deşifre edecek  olan  direnişimiz  ve  kararlı  mücadelemizdir.  Kürt kadınları  ve  toplumu  başta  olmak  üzere  ezilen  tüm kadınlar,  demokratik  ve  özgürlük  değerlerine  inananlar, kadın  hakları  için  yıllardır  bedel  ödeyenler,  sosyalistler ve  devrimciler  9  Ocak  katliamını  unutmamak  ve  sorumlularını  açığa  çıkartmak  ve  hesap  sormak  için  5-15 Ocak  tarihini  bir  eylemsellik  haftasına  dönüştürmeye çağırıyoruz.  Bunun  için,  her  yerde  ‘Paris  Katliamı Aydınlatılsın  Nöbet  Eylemleri’  tutulacak,  3  kadın  devrimci  için  derneklerde  anma  toplantıları  yapılacaktır.  9 
Ocak’ta  Fransa  konsolosluklarının  önüne  siyah  çelenkler  bırakılacak.  Ve  kitlesel  protestolar  yapılacak.  7  Ocak tarihinde  ise  Fransız  kadın  dostlar  ile  ortaklaşa  ‘kadın kırımı-Paris  katliamı’  kapsamında  ortak  bir  konferans gerçekleştirilecek.  9  Ocak  tarihinde  Sakine,  Fidan  ve Leyla  katledildikleri  Büro’nun  önünde  bir  basın  açıklaması  ile  anılacaklar.  1 1  Ocak  tarihinde  ise  Paris  Gare  de Nord’da  merkezi  bir  eylem  gerçekleştirilecektir.  Avrupa Kürt  Kadın  Hareketi  olarak  çirkin  Paris  Katliamının  1. 
Yıldönümünde  başta  kadınlar  olmak  üzere  özgürlük arayışında  olan  tüm  halkları  3  devrimci  yoldaşımızın mücadelesini  sahiplenmeye,  katillerin  emellerini  boşa çıkartmak  için  meydanlara  çağırıyoruz. 

Avrupa  Kürt  Kadın  Hareketi  (TJKE) 


Avrupa  Kürt  Kadın  Hareketi  birinci  yıldönümünde  ‘Paris  Katliamının  hedeflerini,  ittifaklarını ve  sonuçlarını  değerlendirdi.  Kadınlar,  Kürt halkı  ve  dostlarının  katliama  güçlü  bir  direniş  ve  eylemsellik  kampanyaları  ile  cevap  verdiğini  belirten  TJKE, katliam  aydınlanıncaya  kadar  ve  katillerden  hesap soruluncaya  kadar  bu  mücadelenin  yükselerek  devam edeceği  mesajını  verdi. 

“Zaman;  2013  yılının  9  Ocak  tarihine  kadar  bir  takvim  yaprağı  kadar  yakın-uzak,  ulaşılır  ya  da  ulaşılmaz bir  yerlerde  idi. 

Ancak  o  gün  yani  9  Ocak  tarihinde  zaman  koca  bir asır  gibi  ansızın  üstümüze  yıkılmıştı.  O  gün  zamanın akışı  sanki  devinimsizdi...  O  gün  zaman  Paris’in  en  işlek caddelerinde  pusuya  yatan  birazrail  kesilmişti.  Belki  de  o  gün  zaman  mekana  sığmamış,  mekan  zamanı  ıskalamıştı... 

9  Ocak  2013  tarihi  Kürtler, 
ezilen  halklar,  kadınlar,  sömürülenler  ve  ötekileştirilenler  için bir  mücadele,  direniş  ve özgürlükte  ısrar  etme  çizgisidir.  Bu  çizgi;  direnenlerin, umudu  olanların,  kavgada var  olanların,  hakikat yolunda  dervişane  yürüyenlerin,  aşkta  yananların, amacı  ve  inancı  uğruna  iradenin  zaferini  kazananların, kişilikte  devrim  yapanların, yaşamı  uğruna  ölecek  kadar çok  sevenlerin,  ‘bir  lokma  bir hırka’  felsefesini  esas  alıp  hala 
‘mezarıma  borçlu  yazın’  diyenlerin,  teslimiyet  yerine  uçurumları seçenlerin,  ‘söz  onurdur  onuru  çiğnetmeyiz’  diyenlerin,  ‘Güneşimizi  karalamazsınız’  sloganları  ile  alev  topu  olanların  devamıdır,  ta  kendisidir.  Bu  çizgi  uyanış,  diriliş  ve  kurtuluşun  kendisidir. 
Dolayısıyla  9  Ocak  önderliğimizin  tanımladığı  gibi Kürdistan  Ulusal  Kurtuluş  Mücadelesinde  15  Şubat 
1999  Komplosundan  sonra  özgürlük  çizgimize  karşı 
geliştirilen  ikinci  komplo  olma  özelliğini  taşımaktadır. 
Yani  komplonun  ikinci  ayağı  devam  etmiş  ve  bu  komploya  yeni  bir  boyut  kazandırılmıştır. 

Barış  çizgisi  öne  çıktıkça  saldırılar  arttı 

Kürdistan’ın  dört  parçaya  ayrılmasından  tutalım, esaret  ve  sömürgeciliğin  ekonomik,  kültürel,  sosyal  ve siyasal  olarak  bu  denli  kökleştirilmesinde  hiç  kuşku  yok ki;  uluslararası  emperyalist  güçler  birincil  derecede  rol oynamışlardır.  Bugün  de  Kürt  sorununun  sömürgeciliğe mahkum  edilmesi,  Kürtlerin  varlığının  inkarı  ve  Kürt  halkının  bire  bir  soykırım  yöntemleri  ile  imha  edilmesinden yana  politikalarını  derinleştiren  bu  güçler  olmaktadır. 
Bu  nedenle  Kürdistan’da  PKK’nin  vermiş  olduğu  özgürlük  mücadelesinde,  Kürtlerin  varlığının,  dilinin  ve  kültürünün  korunmuş  olması,  geliştirilmesi  ve  bilince  kavuşturularak  bir  mücadele  çizgisi  ve  örgütlü  bir  güç  açığa çıkarılmış  olmasına  bu  komplocu  çizgi  büyük  bir  kin  ve öfke  ile  yaklaşmaktadır.  Bu  güçler  Kürtlerin  kendilerine ait,  bağımsız  bir  topluluk  olarak  irade  ve  bilinç  kazanmasını  ve  yaşamlarını  kurmalarına  tahammül  etmemişlerdir.  Bunun  için  Kürtler  ne  zaman  ki  savaştılar,  savaşı kırmaya  çalıştılar,  ne  zaman  ki  barışı  geliştirmek  istediler,  Kürdistan  sorununu  çözmek  istediler,  aynı  güçler 


barış  kırıcılığını  yaptı. 

Her  iki  mücadele  yönteminin  ve  çizgisinin  zafere  ve sonuca  ulaşmaması  için  her  türlü  komplo  devreye konulmuş,  milyonlarca  Kürt  yerinden  yurdundan  edilmiş,  kontra  yöntemlerle  sözde  ‘rutin’  dışına  çıkılarak devletin  yasal  meşruiyetini  de  aşarak  insanlar  işkenceden  geçirilmiş,  kaçırılmış,  katledilmiş  ve  kaybedilmiştir. 
Binlerce  Kürt  insanı  salt  ‘ben  varım  ve  varlığım  için mücadele  edeceğim’  dediği  için  hapishanelere  doldurulmuş  ve  birer  rehine  haline  getirilmişlerdir. 

Önderliğimiz  Kürdistan  tarihini  ve  Kürdistan’da  gelişen  Kürt  isyanlarının  neden  başarıya  ulaşamadığı  noktasında  politik-pratik  bir  lider  ve  eylem  adamı  olarak  kılı kırk  yararak  hep  analize  tabi  tutmuş  ve  bu  isyanların sonuçlarından  büyük  dersler  çıkartarak  PKK’nin hamurunu  yoğurmuştur.  Emperyalist  güçlerin ‘tavşana  kaç,  tazıya  tut’  politikaları  ile  yüzyıllardır  Kürtleri  isyana  teşvik  ederek;  ardından  Türk,  Arap  ya  da  Fars  hakim  ulus devletçi  çizgi  ile  yapılan  uzlaşılar sonucu  kendilerine  daha  fazla  pay alma  ve  çıkarlarını  garantileme  karşılığında  Kürtlerin  kellesinin  altın tepside  sunulduğunu  ifade  etmiştir.  Bu  komplocu  çizgiyi  devre  dışı 
bırakmak  için,  Önderliğimiz  40 
yıla  aşkındır  nefes  nefese  mücadele  verdi,  hamleler  yaptı  ve  anlık müdahalelerle  direnişi  güçlendir¬ di.  Önderliğimiz  Kürt  sorununun barışçıl  ve  demokratik  yöntemlerle çözülmesi  için  İmralı’da  9.  kez  ateşkes ilan  etmiş  ve  gerillanın  ülke  sınırlarının ışına  çıkması  dahil  bir  dizi  kolaylaştırıcı metodu  devreye  koymuştur.  Bunun için;  "Demokratik  Kurtuluş  ve  Özgür  yaşamı inşa’  hamlesini  başlatarak  Kürt  sorununun  çözümün¬ de  ciddi  bir  adım  atmıştır.  Komplocu  güçler  tam  da  bu 
eşikte  harekete  geçmiş,  bu  adımın  önünü  almak  için  9 
Ocak  Paris  katliamını  gerçekleştirmiştir. 

9  Ocak  Kürtlerin  kalbinden  silinmeyecek 

2013  yılının  9  Ocak’ı  ve  Çarşamba’sı  Kürtlerin  ama 
en  çok  da  kadınların  kalbine  ve  tarihine  asla  silinmemecesine  mühürlendi.  Çünkü  o  gün  direniş  abidelerimiz, can  yoldaşlarımız  Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  ve  Leyla Şaylemez  Fransa’nın  başkenti  Paris’te  Kürdistan Enformasyon  bürosunda  başlarına  sıkılan  kurşunlarla hunharca  katledildiler.  Kuşku  yok  ki,  bu  cinayetler  politikti.  Ve  Önderliğimiz  tarafından  başlatılan  süreci  sabo¬ te  etmeye  dönüktü.  Komplocu  güçler  çizgilerine  denk davranmışlardı  yine.  Bu  katliam  savaşı  derinleştirme¬ nin  çok  açık  bir  mesajı  ve  tahrikiydi.  Bu  çizgi  uluslararası  alanda,  Ortadoğu’da  Türkiye  ve  Kürdistan’da  kendisini  hakim  kılmak  istedi.  Kürt  sorununda  çözüme  dair beliren  işaretler  sürecinde  ortaya  çıkan  bu  çizgi  renksizdir,  tek  bir  rengi  var  o  da  kandır. 

Önderliğimiz  bu  katliam  için  ‘uluslararası  karanlık güçlerin,  Gladyo’nun  işidir’  dedi.  Gladyo  ise NATO  demekti.  NATO  ise 
Avrupa  ve  ABD  demekti. 

Tabii  işbirlikçileri  Türk devletinin  ve  egemen güçlerin  icadı  yeşil  ya  da beyaz  Türkçülere  dayanıyordu.  Sakine  Cansız  PKK 


9 Ocak  2013  tarihinde  üç  Kürt  kadın  aktivisti 
Sakine  Cansız,  Fidan  Doğan  ve  Leyla Şaylemez'in  Paris'in  merkezinde  katedilmelerinin  ardında  bir  yıl  geçti.  Bu  vahşi  katliam  hala  aydınlatılmamıştır.  Ne  Fransız  resmi  makamları  ne  de  Türk hükümeti  katliamı  aydınlatıp,  katillerin  cezalandırmasına  dönük  herhangi  bir  çaba  içersinde  değildir. 

Bu  yaklaşımın  arkasında  gizli-saklı  ne  olabilir?  Bu katliamla  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan  ve Türkiye  hükümeti  arasında  başlayan  barış  görüşmeleri  darbelenmek  istenmiştir.  Kürt  savaşçıları  silahlarını susturmalarına  rağmen,  ezilen  Kürt  halkının  yaşam koşulları  ve  kaderini  tayin  hakkına  dönük  herhangi  bir yasal  düzenleme  yaşanmamıştır. 

Gerçek  bir  barış  ve  çözüm  sürecinin  gelişmesi  için önkoşul  olarak  bu  katliamın  tüm  yönleriyle  açıklığa 


kavuşturulması  gerekiyor. 

Cinayetin  emrini  verenler kimlerdi? 

Biz  Alman  kadınları  olarak  Kürt  kadın  kardeşlerimizin  tarafında  olduğumuzu  belirtiyoruz!  Sakineye, 

Fidana,  Leyla'ya  karşı  geliştirilen  bu  siyasi  cinayetin yıldönümünde  taleplerimizi  tekrar  yeniliyoruz; 


Şartsız  ve  koşulsuz  cinayetin  aydınlatılsın! 
Katiller  bir  an  önce  yakalansın  ve  yargılansın! 
PKK'nin  kriminalize  edilmesine  son  verilsin! 
Kürtler  ve  onların  siyasal  mücadelesi  tanınsın! 


Almanya  Mücadeleci  Kadınlar  Meclisi 


‘Haydi  Sakine 

sen  dağlan  seviyorsun...' 


Kadın  Araştırma  ve  İletişim  Vakfı-NEWA(Stichting  Vrouvven  Onderzoeks-en  Communicatiecentrum  NEWA) Tel:  0031  707504724/  e-mail:  newayajin.abone@yahoo.com-newaya.jinl2@hotmail.com Dağıtım:  Mezopotamien  Verlag  und  Vertrieb  GmbH Gladbacherstr  407  B  41460  Neuss  /  Deutschland 


Neye  baksam  sen 

Seni  uğurlamanın  acısına 
Bir  sima  bulursam 

Derya  olan  kalbine  dalga  olurum  belki... 
Çizebilirsem  yüzünü 
Boylu  boyunca  Marmara’ya 
Kıyıya  vurup  doyasıya  seyre  dalabilirim 
Belki  seni... 

Bir  bilsen  nasıl  çığlık  çığlığa 

İçimdeki  o  deli  çocuk 

Bir  bilsen  nasıl  haykırışlarda 

Sinene  başını  yaslayan  o  korkusuz  devrimci 

Bir  bilsen  nasıl  bir  zılgıta  kesti 

Direnç  gülü  o  kadın... 

Ya  tarihin  rüzgarında  tomurcuklanan 
O  aşk  ezgisi 

Neye  baksam  sen  oluyor... 

Bir  bilsen  nasıl  yıkılıyor  düşlerimde 

Vahşetin  ocağı  o  Amed  zindanı... 

Dalgalarına  ulaşma  arzusunda 

Bir  damlayım  bilsen 

Mor  anılar  bahçesinde 

Topladığım  tüm  çiçekler  ruhun  kokuyor. 

Bir  bilsen  nasıl  tırmalıyor  yüzünü  zaman Devriliyor  zalim  tanrılar 
Bir  bilsen  nasıl  hafızasını  kazıyıp  duruyor Bu  cihan 

Çadır  kuruyor  kalbine  tanrıçalar 
Bir  zılgıtına  mekân  olamayacak kadar  mı  dar  bu  kainat? 

Ah  ne  desem  kan  revandır... 

Tekmil  insan 

kıyılarındayım  okyanus  yürekli 
Sonsuz  olan  bir  gerçekte... 

Vefalı  ömürlerin  vedasız  gidişini  izliyorum Bir  uçurtmayı  avlıyorlar  çocuk  rüyalarında Bir  bilsen  nasıl  yıkılıyor  düşlerimde  Paris... 
Ve  bir  bilsen  nasıl  aşka  durdu  gülüşlerin... 
Neye  baksam  sen  oluyor! 

Medya  Doz 


Sakine  Cansız’ın  kaleminden... 
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■n  rahat  Önderliğe  yazıyordum. 
Konuşmayı  fazla  beceremiyordum, 
.çünkü  o  an  neden  etkilenmişsem,  o etkiyi  yansıtırdım  konuşmalarıma.  Tabii  diyalogların  hepsi  böyle  değildi.  Çok  sakin,  çok  uzun  diyaloglar  da  oluyordu.  Özellikle  ikinci  devrede  bu belli  ölçüde  sağlanmıştı.  Ancak,  yazmak  benim için  daha  rahatlatıcıydı.  Dış  etkilenmelerden  uzak oluyordum  o  an.  Daha  yalın  ulaşabiliyordum, daha  engelsizdi. 

Önderlik  bu  mektubun  içeriğini  de  platformda açmıştı.  Son  hazırlıklar  yapılıyordu.  Ülkeye  gidişim tam  net  olmasa  bile  bütün  işaretler  gideceğimi gösteriyordu,  hissettiriyordu.  Önderlik  gönderme¬ yi  erken  buluyordu.  “Bir  süre  daha  kal.  Güney ’de kitle,  halk  içine  gidersin,  Kürtçe  de  öğrenirsin.  Bir de  yazarsın  aslında.  Kadını  epeyce  açtık.  Kadını özgürleştirmek  kolay  değil,  görüyorsun.  Kendini toplumsallaştırmayan  bir  kadının  özgürlüğünden bahsetmek  doğru  olur  mu?  Sevgi  duygu  oyunları nasıl  oynanıyor,  biz  onları  nasıl  devrime,  savaşa dönüştürdük,  bunları  yazmalısın.  Düşman  bu  intikam  oyununu  nasıl  oynamak  istedi,  biz  nasıl  boşa çıkardık?  Biz  olmasaydık  içeride  de  yutarlardı, dışarıda  da.  Tarzımızı  iyi  anlayın”  demişti.  Ama ben  ülkeye  gitmeyi  ısrarla  dayatıyordum.  Önderlik acelecilik  noktasında  yine  eleştirmişti.  Sonuçta hiç  kimse  için  yapılmayan  bir  yöntem  denendi. 

Önderlik  aslında  önerilere,  ısrarlı  istemlere karşı  hassastı.  Müthiş  bir  duyarlılıktı  bu.  Kişinin istemlerine  önem  veriyordu.  Uygun  görmese  de mutlaka  dikkate  alıyordu.  Genelde  arkadaş  yapısı¬ nın  eğilimini  de  ölçmüştü,  “Sara  ülkeye  gitmeyi çok  dayatıyor.  Ne  diyorsunuz,  gitsin  mi?  Hazır  mı, yapabilir  mi?  Gerçi  o  dağları  seviyor,  zorlanmaz. 
Canlıdır,  hareketlidir.  Evet,  ne  diyorsunuz?” 
demişti.  Sadece  bir  arkadaş  erken  bulmuştu, uygun  bulmamıştı,  kaygılarını  dile  getirmişti.  Diğer tüm  arkadaşlar  el  kaldırmışlardı.  Başkan  “Neyse madem  hepiniz  tamam  diyorsunuz,  tamam.  Bak, senin  için  demokratik  bir  oylama  yaptık”  demişti. 

Ve  Botan  grubuna  dahil  edilmiştim. 

Beş  buçuk-altı  ay  süren  amansız  bir  savaş, kavga  sonucunda  ülkeye  gitmek...  Kinimi,  öfkemi direkt  düşmana  yöneltmek  istiyorum.  Keşke hiçbir  engel  olmasaydı  diyorum. 

Kavgalarım  hep  direkt,  hep  açık, hep  çıplaktı.  Nasıl  yaşadıysam, nasıl  düşündüysem,  nasıl  hissettiysem,  nasıl  hayal  ettiysem,  oydu kavgam,  başka  hiçbir  şeye  yer yoktu  bu  kavgada. 

Mahsum  Korkmaz  Akademisi 
Şehit  Ahmet  Güler  devresinin  zorlanan,  zorlayan,  ama  kazanılan, başarmak  ve  kaybedilen 


noktalarda  kazanmak  isteyen,  coşku  ve  istemle ülkeye,  toprağımıza,  dağlarımıza,  en  görkemli özgürlük  ortamına  doğru  yol  alan  öğrencileri  olmanın  büyük  gururu  vardı. 

Törenleri  her  zaman  güzel,  anlamlı  olan  okul sahasında  son  kez  bütün  yoldaşlarla  vedalaşıyoruz.  Gezgör  taa  Barlies’ten,  hastahaneden  çıkıp gelmişti,  bizi  görmek  için.  Çok  hoştu,  Önderlik gizliliğini  bozmuştu  Zamani’nin.  “Bir  de  ‘kimse  bilmesin’  diyorsun.  Çok  gizli  bir  sır  gibi.  “Bizde  öyle sır  mır  yok”  demişti.  Gezgör  önce  şaşırmış,  sonra da  muzipçe  gülmüştü.  O  günlerde  ayağından ameliyat  olmuştu.  Sinirlenmiş,  ayağına  bir-iki  şaplak  indirmişti.  “Bu  olmasaydı,  ben  de  gelirdim. 
Ben  durmam”  demişti.  Tez  canlıydı,  gerçekten duramıyordu.  Ama  o  hali  beni  kaygılandırıyordu. 
Ondan  yana  olan  kaygımı  kendisine  de  söylüyordum.  “Deli  gibisin,  çabuk  ölme  ne  olur!  Bizim ahlarımız  büyüktür,  onlar  için  de  olsa  çabuk ölmeyelim.  Ben  zaten  ölümle  anlaşma  yapmışım. 
O  benden  korkuyor.  Kürdistan’ın  bağımsızlığını görmeden  ölmeyeceğim.  Ölmeyelim  tamam  mı?” 
diyerek  ayrılmıştım.  Son  kez  bağrıma  basmıştım güzel  yoldaşlığını... 

Önderlik  taa  kampın  caddeye  yakın  kısmına kadar  yürüdü  bizimle.  Yine  heybetli  ve  o  son  anları  da  hep  konuşarak,  her  birimize  bir  şeyler  vererek  değerlendirmişti.  Dolu  doluydum.  Fazla  bir  şey söylemek  istemiyordum.  Fazla  söze  de  gerek yoktu.  Acılı  yanım  ayaklanmıştı,  o  an  tek  bir  söz bile  söyleyemiyordum.  Yutkunup  duruyordum..  Acaba  zamanı  geriye  almak, yaşanmamış  var  sayıp  yeniden başlamak  mümkün  müydü? 

Yoksa  ille  de  yaşanması  kaçınılmazdı  da  ben  mi  zamana  haksızlık  ediyordum? 

Lekesiz,  pürüzsüz  bir  i devrimcilik,  bir 
APO’culuk  en 


güzel,  en  yaşam  dolu,  en  vazgeçilmez  idealim, arzum,  istemim,  hayalim  değil  miydi?  Yürürken başka  bir  şey  düşünmüyordum  o  an.  Başkan’ı  bile duymuyordum. 

Başkan  “Haydi  Sakine,  sen  dağları  seviyorsun. 
Dağlara  vura  vura  bütünleşirsin  herhalde.  Başarı haberlerini  bekliyorum”  demişti. 

“Başkanım  sizi  hep  sevindireceğim”  demiştim sadece.  Şam  caddesine  inen  yokuştan  aşağıya doğru  koşarak  inmiştim.  Başkan’ın  elleri  uzun  süre havada  sallanıyordu.  Bir  kez  daha  APO’culuğun gururunu  yaşadım.  Ne  güzeldi  o  an  başka  hiçbir şey  düşünmeden,  varsaymadan  APO’culuğu kucaklamak!  Yaşam  buydu,  KAVGA  buydu!  KAVGA aşkının  güzelliği  buradaydı...” 


